Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


ANKARA (ÖZEL) 

Faruk Sükan'ın Başbakan Yar dımcılığından, Ahmet Karaaslan’ ın da İmar İskan Bakanlığından istifa etmesinden ve iki CHP'li 


Demirel, 


parlamentodaki 


hız verdi. 


milletvekilinin ölümünden sonra 


sarsılan CHP, transfer faaliyetine 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Faaliyetin merkezi İstanbul'a kaydı 


CHP; Ocak ve 2 AP'liyle, 2 MSP'liyi transfer etmeye çalışıyor 


durumu iyice 


Daha önce Ankara'da sürdürü- 


© AP Genel Başkanı “Kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyoruz” 


ağır 

l Töb-Der'in aldığı bir günlük yas kararının dü yaygınlık kazanmadığı 


e£cevit, “Bu tür saldırılar kimi hedef alırsa alsın 


herkesin nefretini toplar” dedi 


HABER MERKEZİ 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Kars senatör adayı Salim Dursunoğlu'nun öldürülmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, "Böylece Halk 


Partisi hükümeti idaresindeki seçimde kanlı demokrasi ruz" dedi. 


Böyle giderse 


Seçimler yaklaştıkça cinayet ve saldırilar daha üst düzeyde tırmandırılmaya başlandı. Adana Emniyet Müdürünün öldürülmesini, Kars'ta Adalet Partisi senatör adayının bir cinayete kurban gitmesi . 
izledi. Son cinayetleri tezgahlayanlar bir merkezden mi, yoksa daha çeşitli mihraklardan mı yönlendiriliyor,henüz ort. 
çıkmış değil. Ancak olayların ülkemizi büyük bir çıkmaza sokmak isteyenler tarafından planlandığı belli olmaktadır. 

Kim yaparsa yapsın, bütün toplumu sarsacak öldürmeler, insanların kafasında çözümsüzlüğe ve karamsarlığa sebep olmaktadır. Çaresizlik, müdahaleci isteklere güç vermekte ve pusuda bekleyen felaket tüccarlarının ekmeğine yağ sürmektedir. 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Aydınlık 


Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing ve Alman Başbakanı Schmidt 


Fransa ile Almanya ortak füze yapımına başlıyor 


© Taraflar SALT-Z anlaşmasının onaylanmasını istiyor 


* Alman Fransız ortak savunma projesi ele alınamadı 


BAHA TARGUN BONN'DAN BİLDİRİYOR 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing, Schmidt ile 34 Alman-Fransız Başkanları görüşmesini ve 2 günlük resmi ziyaretini tamamladıktan sonra önceki gün Paris'e döndü $ 


Fransa Devlet Başkanının ziyareti sırasında Í (Devamı sa.7. sü 3'de) 


devrine girmiş bulunuyo- 

Seçim gezisini sürdürmek amacıyladün uçakla Van'a gitmek üzere Esenboğa Havaalanına gelen Süleyman Demirel, burada düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin “Olaydan sonra Başbakanın Kars'a yapacağı geziyi iptal etmesini nasıl karşıluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: 

"Sahte nezaket olarak karşılarım. Yarattığı canavardan korku olarak karşılarım. Timsahın gözyaşlarıdır bu. Timsah insanı yutar, sonra gözyaşı dökermiş. Üzüntüden mi, kederden mi meçhul." 

Demirel daha sonra 


(Devamı sa.7, sü.1'de) 


DISK CHP'yi destekliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) Merter'deki Genel 


Merkez binasında dün yeniden toplanan DİSK 
Yönetim Kurulu, 14 


Ekim seçimlerinde CHP' 
yi destekleme kararı 


aldı. (Devamı sa.7, sü.7'de) 


Bazı Töb-Der' li öğretmenler derslere girmedi 


HABER MERKEZİ 
TöB—DER Genel Başkanlığınca, bugüne kadar öldürülen öğretmenlerin anısına bir günlük yas tutulacağının açıklanması üzerine dün bazı okullarda, TÖB-DER'li öğretmenler derslere girmedi (Devamı sa.7, sü.3'de) 


FK.öLideri Arafat’ ın yardımcısı Abu 
Cihad” ın Aydınlık” a özel demeci: 
Mücadelemizin etkisi Türkiye” de daha berrak ve daha hızlı bir şekilde kendisini gösteriyor!” 


YARIN AYDINLIK’ TA ` 


Radyo ve: 
TVde secim konusmaları 


Konuşmaların bugünkü programı 


iY IHZDA 


NÜ 


len bu transler faaliyeti bir süredir İstanbul'a kaydı. CHP'nin transfer kurmaylarıda Ahkara' dan İstanbul'a hareket etti. 
(Devamı sa.7, sü,7'de) 


Atatürk'ün son günlerini geçirdiği tarihi yatta çıkan yangın bütün çabalara rağmen saatlerce söndürülemedi. 


PERŞEMBE 


4 


EKIM 1979 


500 KURUŞ 


e Demirel Van'da “MHP'siz, MSP'siz iktidar istiyoruz” 


pankartlarıyla karşılandı 


Gazetemiz baskıya girerken... 


Perinçek hala gözaltında 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı ve gazetemiz başyazarı Doğu Perinçek, gazetemizin baskıya girdiği sırada hâlâ gözaltındaydı. 
Geçen perşembe akşamı, Ankara Sikiyöne- 


Okul gemisi 


tim Komutanlığının emri üzerine, gazetemizde ya yınlanan "Mamak Cezaevi" başlıklı başyazısın- rini dan ötürü gözaltına alınan Perinçek, salı savcılığa götürülerek, ifadesi alınmıştı Perinçek'in mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 


Atatürk'ün gemisi 
Savarona yandı 


"i 
BUGÜN5. $ 


SAYFAMIZD AN, Birinci sınıf vatandaş olmak 


Z.sayfada 


AP Kars senatör adayının 


öldürülmesiyle ilgili olarak 14 [isi gözaltına alındı 


© Kars, Göle ve 
Ardahan'da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı 


© Senatör adayı Dursunoğlu, Ardahan'da toprağa verildi 


HABER MERKEZİ 
AP'nin Kars Senatör adayı Salim Dursunoğlu'nun önceki gün uğradığı silahlı bir saldırı sonucu öldürül mesiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayetle ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı. Dursun oğlu'nun cenazesi dün doğum yeri olan Ardahan'da çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan bir törenle toprağa verildi 
Öte yandan Antalya 
CHP Merkez İlçe Başkani önceki gün çalıştığı fabrikadan çıkarken, yaylım ateşine tutularak yaralandı, 


Ereğli Cumhuriyet Savcısı: 


Ayrıca 


“iddialar doğrudur” 


Savcılık, Maden-İş”in ERDEMİR” deki sahteciliğini 


görüldü 

Ankara Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesinde cinayetten yargılanan bir komando Kıdemli Hakim Albay Hamdi Sevinç'in duruşma hakimliğini reddetti 


HABERİ 5.SAYFADA 


ii tespit etti 
Eczacılar, 
"Hükümet tıp © Üye fişleri eski tarihli ağalarına boyun 


gz eğdi” diyor 
İSTANBUL (ÖZEL) 
Kamu Eczacıları Derneği Başkanı Rıfat 
Güney ve İstanbul Eczacı Odası Başkanı Adnan Gümüşen, dün yaptıkları ortak basın toplantıs'nda, "Tam Gün Yasssıyla ilgili olarak cıkan yeni (Devamı sa.7, sü,3'de) 


1 YASINDAKİ 
KIZ ÇOCUĞUNUN 
IRZINA GEÇİLDİĞİ 


MESS Genel 
Başkanı Özal: 


"Köşeye sıkışırsak lokavta başvururuz” 


BURSA (THA) 
MESS Genel Başkanı | Turgut Özal, 170 işye | rinde 40 bin civarında iş | Çiyi kapsayacak toplusöz leşme görüşmeleri ile ilgi- 


TESPİT EDILDI 


li olarak, "köşeye sıkı şırsak lokavta başvuru ruz'' dedi | 


MESS Yönetim Kurulunun Bursa'da, 6,5 saat süren toplantısı sırasında THA muhabirinin soru lacevaplandıran Turgut Özal, "elverişsiz koşullardan"' dolayı toplusözleşme görüşmelerinin ''Çok zor ve çetin" geçe-| 


günü 


(Devamı sa.7, sü. 7'de) 


İşte ırzına tecavüz edilen küçük N. Yaşamın kötü oyunu onu çok erken yakaladı 


@ Bakırköy Cocuk Bakım Yurdundaki kücük kızın koruyucu 


© Denize 30 metre eğim yapan tarihi gemi, aileye verilmesi dzüiine dun 


batma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca ortaya çıktı karaya oturduldu aa rn ml Ba ABDULLAH KURTAY © Olaya Sıkıyönetim — Kr YE, dim“ Bak thha bağl el koydu im ? Bakırköy Çocuk ve Ba- 


KORHAN ATAY 
Atatürk'ün içinde son günlerini geçirdiği, tarihi Savarona gemisi, dün sa bah bilinmeyen bir neden le çıkan yangın sonucun da büyük ölçüde tahrip oldu ve karaya oturuldu. 
Yangın sonucundaki zararın milyonlarca lira olduğu bildiriliyor 
Deniz Harp Okuluna ait eğitim gemisi Savarona'nın yanması olayı ile soruşturmaya S n tirn koydu 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Ada sakinleri gemiden çıkan dumanları gördü lerse de uzun süre Savanora'nın yandığına inanamadılar 


kım Yurdunda bakılmak ta olan, 7 yaşındaki N isimli kız çocuğunun ırzma geçildiği tespit edildi Bir aylıkken annesi ve babası tarafından terkedi len N'nin ırzına geçildiği, bir koruyucu aileye verildikten sonra yapılan muayene sonucu ortaya çıktı 
N'yi Bakırköy Çocuk 
Bakım Yurdundan alan 
Özgün Patavi'nin, küçük N'de anormal hareketler gördükten Çapa 
Psikiyatr kliğine başvurduğu, ve yapılan muaye- 
(Devamı sa.7, sü,7'de) 


sonra 


| 


a AM MANN MM MM MM MM 


© Gazetelere yazı yazmağa başla- 
“dığımda, "İÇTEN GELDİĞİ GİBİ" 
| başlığını seçmiştim. 

| Çok zaman aktı: Gene bu gün, 
il başlığın altında, karşınıza Çıkiyorum. 

İ Ne yapacağımı diyeyim : 

| Ancak çok önemli veya renkli 
olaylarda, ikinci sınıf, evet, ikinci sınıf vatandaştan, sözedeceğim: 

Benim, ikincilik kavramım deği- 

İşi Öz özlerini, "büyükler" diye ağırlayan kişilere “ikinci sınıf"' dıyorum. Sadrazamı, kadısı, müftüsü, veziri; 

Birinci sınıf vatandaş, ön plana alınması gereken vatandaş: Çocuğu-Du tedavi ettiremeyen, okuyama-Yan, okutamayan, beslenemeyen, 

ir papuç almak için suda yüzen ayağına, tam üç kış, kara kara düşünen, horlanan, hırlanan... 

Bunlar birinci planda olmayacaklar da, kimler olacak? 

—Ayyy... kuaförde pedikür, İstanbul'da üçyüz yirmi lira olmuş... 
Artık viski bulamıyoruz diyenler mi2... 

Yoksa, yeteneklerinin değil, sa- 
'dece hırslarının atını mahmuzladıkdarı için uçan ve bir yerde durala- 

. Mağa zorunlu kalanlar mı?... 

o Yoksa bütün yaşamları bir tören olanlar mı?... 

** k 

Eğitim yöntemleri, yüzyıllar boyu iki yüzlü olursa, o eğitimden tek yüzlü insan çıkmaz. 

Şimdi, sokaklara, meydanlara “sığdıramadıkları Abdi  İpekçi'yi ansıyorum! Zeki adamdı, organizatördü, İlişkileri ve davranışı, "akıl- li uslu" dedikleri türdendi, yani benimkinin tersi! 

Orta sahifesinde gazetesinin, silme diyaloglara başlamıştı, ama hep, dünyada mutluluğun bile tekelini ellerinde tutan insanlarlaydı bu diyaloglar: 

İlaç sorununu örneğin, Nejat Eczacıbaşı'ndan dinletirdi. 

Politikayı, Feyzioğullarından öğrenirdik. 

Vatandaşın isteklerini yazsaydı, kuşkusuz lapseton Bokassa'dan soracaktı, 

Abdi İpekçi, birinci sınıf vatandaşın yaşamının kuyusunun, pırıltısız suyuna, hiç mi hiç eğilmedi. 

Televizyonda, aristokratik Uzun Mehmed (Mehmed Barlas) aynı şeyi yaptı. Öz özünü ağırlıya ağırlıya, üste nazar, IAIN 
“ Anadolu gazeteleri de, bu geleneği sürdürdüler, sanki Anadolu yokmuş gibi... gelenek dipdiri ama 

“ artık konular sıktı! 

Sürekli ekrana çıkanlardan Jülide Gülizar, beni ilgilendiren vatandaşı kolundan tutup, ekrana çek- 


ti. 

İşin başlangıcındaydı. Keserler 

programını, son derece geçerli kuluplar takıp... Hem Jülide'ye, hem programa!... 
. Ben onun ekranda yaptığını, yazılarımda yapmak istiyorum!.. Nasıl keserler programını biliyor musunuz?... 

—Nasıl?... 

—O vazgeçer. Usandırırlar,., bezdirirler!... Kızdırırlar!... 

kk 

Doğuda güzel bir söz vardır: 

"Ekmek odaya girince, Kuran -ayağa kalkar ...” 
© Benim birinci sınıf vatandaşlarım henüz ekmeği kıt vatandaşlar!... A- 

-nyağa kalkalım, ekmek gelsin onlara! 
ni nce, biri Doğuda, biri İstanbul' sun göbeğinde, iki ufak görünen “olayla, "'Manzarai umumuye''yi \ “(genel görüntü) yansıtayım. O kadar diyeceğim var ki: Yer yetmez, yurt yetmez!... 
Ja, AİLE PLANLAMASI VE DOĞULU KADINLAR: 
giy Adı Çile miydi? Türkiye miydi? 
“Hatun muydu?... Doğulular, bu sıcak isimleri koyarlar doğan bebeğe. 

Ne olurlarsa olsun adları, bütün Doğulu kadınların kara gözlerinde, kara bir kor yanar!... 

Saatini hepten şaşırmış bir ho- 

“Yöz, avlunun çöplüğünde ötüyor-Yaralı yaralı. 


mus Van'daydı, Guleşilaanda (Yağ- 
«mur gülü demektir.) 
we Bir küçük ev birikimiydi, kararmış kerpiçten. Üç bin metre altta, Van Gölünün koccaman firuzesi “parlıyordu. Vicdan gibi! 
SSH Bizim Rebia da, sosyal hizmetiler uzmanı adayıydı. Üç kız yedi “erkek, Van köylerini gezmişlerdi. 
Ankara'ya, öfkeli, coşkulu, yürek- li ve azıcık da yaşlanmış dönmüştü whepsi!... 
İlk kez boşboğazlık dünyasın- dan gerçek dünyaya adım atmış-Wardi. Ellerinde kağıtlar, kağıtlar- 
#dareblemcüş sorular, köy köy, Türiye hanımların, Hatun hanımların, WĞİl& hanımların karşısına çıktıkça, gıbizim Rebia, kendisini azıcık şam- 


puan reklamı için kapı kapı dola-- 


şan kızlara benzetiyordu: qsa =Hangi şampuanı kullanırsınız? 
naii ~$ampuanıngı nasıl seçersiniz? 
1: İnce toprak kültürleriyle, Doğusulu kadınlar, "Varsın çelik çomak “oynasın, konuğumuzdur, derceisine, istiflerini bozmuyorlardı. 
—Peki aile planlaması hakkında “ne düşünüyorsunuz? 
© Sorulu bakışlara,planlamayı dili “döndüğü kadar anlattı, Rebia. Zor “dönüyordu dili... 
aa Türkiye hanımlar, Hatun Hanımlar, Çile Hanımlar, o dolu dolu gülüşleriyle gülüyorlardı: “İlahi bacım... Bizde, çocukları- 


içten geldiği gibi 
NİMET ARZIK 


mızın üçte ikisi, zaten doğarken ölüyor, 

Aşağıda Van Gölü firuzesini hüzün bürümüştü. Horoz gübre kokulu avluda, başka türlü yaralıydı ve sesiyle havayı, yaralıyordu... 

Ve bizler, meydanda, külhanda, hamamda, hâlâ konuşabiliyoruz! 
Susun be! 

CANDAN İSTANBUL'A ATLAYALIM MI? 

Eskiden "Adalar" denince, dört ada bilirdik İstanbul'da. Bugün, bir tane daha eklendi: Sedef Adası,, 

On beş yıl kadar oluyor, eklene- li. 


Büyük Adadan sonraki Sedef Adasında, altmış villa, safalanır dört sıra üzerinde. Gerisi adanın, martılarındır ve Şehsuvar beyin. 

Martılarındı,.. artık değil, gidip gördüm... z 

Adanın bir bakkalı vardır. Bir pazar günleri kalabalıklaşan umumi plajı, bir villa sahipleri için özel plaj... 

Güzeldir Sedef Adası. Değişmeyen, gelişmeyen katı bir yönü de vardır. 

Değişmeyen tasalar: "Su deposunu seksen tonluktan yüz yirmi tona çıkarsam mı” veya. ''mutfagın çinilerini hangi renkten seçsem... 

E bunlar da tasa canım!... 

—Tasa taşı!... 

Adanın suyu yoktur, bir sessiz gemi getirir, yan bir iskeleye.. 

Ohooo... Bir de koskoca yönetim kurulu gah bu evde, gah şu evde toplanır... Lojmansız çöpçü konuşulur, ve lojman istemişse, "Halk fena halde şımardı" olur. 

Bekçi (o lojmanlıdır. "Lojman bile tahsis etmişlerdir ona" denir, Dünyada başka ne isteyebilir?... 

Adanın tümü Şehsuvar Menemencioğlu'nundu. Bir kısmını parsel parsel, seçkin kişilerin oluşturduğu kooperatife satmıştır. Nejat..Eczacıbaşı'nın bile, burada, hiç uğramadığı bir sevi vardır, ara sıra arka penceresinden ışık süzülür, geceleyin! 

Ada sakinleri aralarında "'Şehsuvar Bey" diye konuşurken, sessiz bir saygı duruşu sarar çevrelerini... 

Esra Bereket'in dayısıdır! 
Şehsuvar Menemencioğlu. 

Motoru unuttuk... Büyükada ve Sedef arasında posta yapan bir köhne teknedir. : 

O tekne, bir de, haftada' bin Kartal pazarına gider gelir, pazar- daki ucuzluktan faydalanılsın diye!.. 

Yeni motor almak tonlarla paradır, ama, bir işini bilir, salık vermiştir. 

—Canım, demirin bir kısmını karaborsadan satarız (nerden demir alacaklarsa) olur biter ve kârıyla motoru alırız... 

(Böyle ""iayırlı kararlara"' da kim ne diyebilir ama,gene demiş ki, bu arlak fikir yürürlüğe konmamıştır) nsanlık bozuldu! Bunca uzun anlattım, İstanbul'un havasını iyice, ciğerlerinize çekesiniz diye. 
*#** 

Sedef'e gidişimden bu yana, on yıl geçmişti. Ohoo, çamlar nice solmuştu. Hanımların, makiyajları artmış, bebe kızlar, gelinlik çağına ayak basmışlardı. Kimi nişanlıydı bile! 

İki değişiklik gözüme çarptı. 
Adanın arkasına martıların kırallı-Zinavardım: Martılar yoktu. 

Bir de, kuş uçurtmayan, eski fedakar bekçi ortalarda görünmüyordu. 

Yoksa, koşar gelirdi... 

Martıların öyküsü inanılacak gibi değil... 

Hanımlar, güzellik uykularını, kuşlar, bed sesleriyle bozuyorlar diye, tilki salmışlardı, kuşların kırallığı o ıssız yerlere... Martılar da tilkilerin gözlerini, bir güzel oymuşlardı ve ince politika güdüp, ker dilerine bu muameleyi reva gören hanım düşmanlarının öz be öz damlarında tünüyorlardı... Belki uygun bir zamanda, onların da gözlerini oymayı düşünüyorlardı. Martı bu,.. 

—İyi ama sizler onlara hain tìkileri yollarken... 

—Aynı şey değil... 

—Peki bekçi nerde?... 

—Heybeli'de, sanatoryumda, verem. 
—Emekli mi oldu? Ona madal- ya takmak gerekirdi... 

—Yok canım, haddini bilmedi attılar, 

Bunu bir ada sakini söylüyordu. 
Ben aktarıyorum... 

—Belki istiyerek yapmadı, bir ev satıldı, resmen bir buçuk milyon liraya... Kontrolörler geldiler. Bekçiye fiyat sordular. Beş milyon demez mi?... 

—Vay kendini bilmez vay!... 

—Yaaa... Gene bizler,.. yüreğimiz yufkadır, adam olamayız... beş parasız kaldığı için, herbirimiz beşer yüz lira verdik... epey para toplandı, kendisine götürecekler... 

Van'dan İstanbul'a, bu iki üç olmaktan uzak olay, yetmez mi koşulları ve zihniyeti yansıtmaya!... 
Gerisi boşboğazlık.... 

Onun için, onur mevkiini, çocuklarının üçte ikisi doğarken ölen, Doğulu kadınlara, kolundan tutup atılan bekçilere ayırırsam, beni kınamayacağınızı biliyorum sevgili okurlarım!... 

Yoksa Lockheed skandalıymış, dostum Sükan'ın istifasıymış, ne yazaaar, bu vatandaşların yaşamın- da, ve de ne çizer! 


SEÇİMLERİ 
BOYKOT NEDEN YANLIŞTIR? (2) 


ESELEYE konumuzun en can alıcı noktasından yaklaşırsak, ilk önce şunu tespit etmemiz gerekir. Halkın mücadelesi Halkın Kurtuluşunun iddia ettiği düzeyde değildir. Halkın Kurtuluşu halk hareketinin yükseldiğini söylüyor. Kitle mücadelesinde, bir süredir girdiği durgunluktan yavaş yavaş siyrılmanın belirtileri görülüyor. Ama buna, henüz, yükselme döneminde demek doğru olmaz. Ayrıca kitle hareketini Halkın Kurtuluşu gibi hızla yükseliyor gösterme- ye kalkışması ancak in- 


sanın ayaklarının yere basmadığını gösterir. 
Ülkemizde devrimci 


bir durum bulunmadığı gibi tersine gerici bir iç savaş yayılıyor. Öte yandan, boykot taktiğinin doğru olabilmesi için kitle mücadelesinin yükseliyor olması da yetmez; Lenin'in belirttiği gibi, “Devrimci dalganın hızla yükselişinin ve bu dalganın ayaklanmaya Varmasının o beklenemeyeceği bir sırada yapılan boykot yanlıştır. Yani boykotun doğru olması için genel olarak kitle hareketinin yükselmesi yetmez, aynı zamanda bu hareketin hazla yükselip, devam edeceği ve giderek iktidarla kesin çatışmaya dönüşeceğinin tespit edilmesi gerekir. 


Halkın Kurtuluşu, boykot taktiğini» ileri sürerken, yoksa iki sene önce 
64. sayısında "Yeni bir dönemin eşiğindeyiz" diyerek halk hareketinin hakim sınıflarla kesin ça- 


Ben bir inşaat işçisiyim. Mesleğim inşaat kalıpçılığı. 1977'nin onuncu ayında Libya'ya kağıdım çıktı ve bütün muamelemizi bitirdik. Çok sevinçliydim, çünkü Libya'yı da Almanya gibi parası bol ve çalışanın hakkını aldığı bir yer olarak düşünüyordum. 12. ayda 
190 Türk işçisi Libya'ya 
gittik.Önce İstanbul İşçi Bulma Kurumunda kontrat imzaladık. Bizi çağıran firmanın yetkili kişileri İstanbul'a gelmişler, Kontratta da yazılıydı, kendileri de söylediler. 
Her gün için 4 saate kadar mesai verilecek, para bol, şansınız varmış. 


Neyse gittik sevinerek. 
Bizi han gibi bir yere koydular. Akşam saat ona geliyordu. Bize birer parca ekmekle birer kağıt kutularda yapılmış süt getirdiler. Aç kurtlar gibi yedik. Sabahleyin kalk. 
tık. Bir kişi geldi bize beşer Dinar verdi. Ve daha da kimse arayıp sormadı Bir zaman işe götürmediler. Bir gün "Arabalar geldi" dediler. Bindik gittik işyerine. Sıkı çalışma yok tabii. Neyse birkaç ay çalıştık, mesai yaptırmadılar. Kontratta yazılı olan aylık brüt 120 Dinarın 12 Dinarını kesiyorlar. 108 Dinar aylık alıyoruz. Bize söz verdiler. 
"Bu ay şu işi yapm, prim vereceğiz." Çalıştık, dedikleri işi oerkenbitirdik. 
Aybaşı oldu yine aynı para. "Bu ay Emin gelme» di. Önümüzdeki ay şu kadar para vereceğiz. Fakat şu betonu, götürü alın, bitirin"! dediler. Biz de kabul ettik. Kalıbı, betonu, hepsini bitirdik. Aybaşı geldi yine aynı para. 
Uzatmayalım beş altı ay bizi kandırdılar 


Yedi sekiz aylık işçi olunca tüm arkadaşlar toplandık ve işi durdur ma kararı aldık. Bir sabah servis arabalarına binmedik. . İsteklerimizi söyledik. Bürolarına bildirdiler. Bir yetkili geldi bize baskı ve tehdide kalktı. Bize bağırdı, ça- 


gırdı. Şantiyeye polis getirdiler, asker getirdiler. Bizi „arabalara 


zorla bindirerek karakola götürdüler. Bağırdılar 


M.Nedim 


m 


amaa m a a a ani 


tışmaya dönüşeceği anın çok yakın olduğunu büyük gürültüyle ileri sürdügü, sonrada sessizce unutturmaya çalıştığı tahlilini, Yeniden mi piyasaya sü rüyor?. 

Halkın Kurtuluşunun seçimleri boykot etmesinin ikinci gerekçesi de parlamentonun prestijinin kitlelerin gözünde "önemli ölçüde sarsılması ve seçimlere katılma oranının düşük olacağıdır. Parlamentarizmin kitleler üzerindeki etkisi giderek azalıyor. Özellikle CHP'nin de denenmesinden sonra halkın, burjuva partilere olan güveni eskiye göre zayıflamıştır. Seçimlere katılma oranının geçen seçime göre düşük olacağı da açıktır. Ama Halkın Kurtuluşu bütün bunları abartıyor. Ayrıca, seçimlere katılma oranının düşük olmasının önemli ölçüde MHP'nin terörünün ve sahte solun yarattığı anarşinin kitleleri sindirmiş olmasından ileri geldiğini göremiyor. 

Kaldı ki, parlamentonun siyasi olarak ömrünü doldurmadığını, yani kitlelerin ezici çoğunluğunca gerçek niteliğinin görülmediğini , Demirel'in yeniden umut haline gelmesi ya da AP'nin oylarının tekrar artış göstereceği de kanıtlıyor. Bu durumda parlamentoyu boykot etmek, kitleler- den kopmak ve parlamento aracılığıyla da kitleleri aydınlatmak görevinden kaçmak değil midir? Lenin 192uvue Alman "solları"nı parlamentolarının siyasi olarak zamanını doldurdugunu öne sürdükleri için eleştirirken, şunları yazıyor: 


“Milyonlarca” değil sadece önemli bir sanayi işçisi azınlığı katolik papazların peşinden gitseydi ve bir tarım işçileri azınlığı büyük toprak sahiplerinin ve kulakların ardından gitseydi bile, bundan çıkarılacak sonucun, o parlamenterizmin Almanya'da henüz siyasi bakımdan zamanını doldurmamış olduğu ve devrimci (o proleteryanın partisi için parlamenter seçimlere ve parlamenter mücadeleye (o katılmanın özellikle kendi sınıfının geri kalmış katlarını eğit mek için, özellikle ezilen ve çahil köylü yığınlarını uyandırmak ve aydınlatmak için zorunlu olduğu şüphe götürmez."' ('Sol' Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı, altını çizen Lenin, Syf. 58) 

Ülkemizdeki sanayi işçilerinin ve tarım işçilerinin azınlık bir kısmını bir yana bırakalım, büyük çoğunluğunun hâlâ Demirel'in ve Ecevit'in peşinden gittiği bir gerçekken ve küçümsenemeyecek sayıda bir halk kesimi faşist MHP'nin ve dini ve feodal idolojiyi savunan MSP'nin ardından gider- 


ken nasıl olurda ülkemizdeki parlamentonun siyası makımdan zamanını doldurduğu söylenebilir? 
Ve seçimler boykot edilir? 

Ama Halkın Kurtuluşunun Lenin'in Alman 'solları'nı / eleştirisinden öğreneceği bir şey yok. 
O somut şartlar! vs. 
diyerek kendini kurtacağını sanıyor. 

Halkın Kurtuluşunun üçüncü gerekçesi de, "faşist diktatörlüğün" ve sıkıyönetimin altında secime katılmanın “faşıst diktatörlüğü" ve sıkıyöneti- mi demokrat, meşru göstereceği iddiasıdır. Halkın Kurtuluşunun 'faşist diktatörlük" tahlili- nin ve sıkıyönetimin niteliğini t-sbitinin yanlışlığını bir yana bırakalım. 
Ama faşist diktatörlük ve sıkiyönetimin bulunması seçimlere katılmamayı belirleyemez. Ayrıca seçimlere katılmak hiçde onları meşrulaştırmaz. Lenin "En gerici dumalara" bile katıldıklarını belirtiyor. (Aynı 
Yerde Syf. 18) Dimitrov ise Bulgaristan'da faşist diktatörlük altında yapılan seçimlere katılıyor. 
Halkın Kurtuluşuna göre Leninve Dimitrovgericiliği, faşizmi meşrulaştırmış, "demokrat" göstermiş oluyorlar. Öyle ki Lenin'in yanlışlıkla boykot ettiklerini söylediği Birinci Devlet Duması,se- 


DEVLETİMİZ LİBYA'YA 
TURK IŞÇISINI KURBANLIK KOYUN GİBİ SATIYOR 


çağırdılar, bir ozaman sonra bıraktılar. Geldik koğuşlara. Bir Libyalı pa ięimize ajan anyor. 
çimizde kim konuşursa ismini alıyor, tehdit ediyor, "çıkış vereceğiz" diyor. "'Türkiye'deyken acınızdan o ölüyordunuz, burada para gördünüz, karnınız doydu, falan." 
Biz durumu konsolosluğa bildirdik. Trablus'a onuncu gün bir memur geldi. 
Bizim davamızın haklı olduğunu ve bize yardım cı olacaklarını söylediler. 
Ondan sonra Araplarla konuştular. Ve Libyalılar gelen memura da bagırdılar. Memur tekrar bizi topladı ve işbaşı yapmamızı istedi. O da: "Haksızsınız. Burada grev yapmak yasaktır. Burası- nın. kanunu size ceza verir . İyi para alıyorsunuz” demeye başladı. Biz bölündük ve onbirinci gün 


GAZIPAŞA 
ANTALYA 


ilcemizdeki öğretmenler altı öğretmenin katlini protesto etti 


18 Eylülde Adana'da 
öldürülen altı öğretmenin katledilişi 20 Eylülde Gazipaşa'da protesto edildi. 

Gazipaşa Lisesi, Merkez Ortaokulu ve lise salonunda modern matematk kursu gören köy ilkokulları öğretmenleri sessiz bir yürüyüş yaptı ilçedeki Atatürk büstüne siyah çelenk bıraktılar. 

Bu yürüyüşten çıkarıl ması gereken çok önemli dersler vardı. Yürüyüşe Töb-Der üyesi, AP'lisi, hatta MHP yanlısı öğret menler dahi katıldı. Çevredeki insanlar ve birçok öğretmen "hele şükür öğretmenler tümden birleşebiliyorlar" diyorlar. 

Bu yürüyüş öğretmen leri bölük pörçük görmek isteyenlere çok güzel bir cevaptı. 


Celal Oğuz 


işe gitmeye mecbur kaldık. Beş altı arkadaşın: ismini almışlar, hemen onların çıkışlarını yaptılar, gönderdiler. Biz korkumuzdan sahip çıkamadık, bizi de gönderirler diye. İkinci kontratı imzalamak için bize bildirdiler. Ve 18 Dinar zam verdiler. Biz de kabul etmedik. Bütün işçiler çıkışımızı verdik. Neyse uzat mayalım, bizi bir buçuk ay süründürdüler. Ve 1979'un birinci ayında geldik Türkiye'ye 

Bu kadarı ile bitmiş değil. Daha çok dertleri var oradaki işçilerin. Bir işçi istediği zaman parası: nı dışarıya gönderemez. 
Şirketten habersiz banka ya para yatıramaz. Hasta olunca hastaneye gitmezler. Bizimle eğleniyorlar. 
TRT'de dinliyoruz, Libya'yla çok yakın dost olduğumuzu ve Arapların Türkleri çok sevdiğini söylüyorlar. Bir de orada çalışan işçilere sorsun lar bakalım ne anlatacak lar? Kısacası devletimiz Libya'ya Türk işçisini kurbanlık koyun gibi satiyor. Oradaki işçilerin ızdırabını hükümetimiz de bilmektedir. Fakat göz yummaya mecbur 
Çünkü avuç açmış. 


Ramazan Coşkun 
İnşaat İşçisi 


İLAN 
Bakırköy 1'nci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden 
Dosya No:976/1165 


HÜKÜM ÖZETİDİR 

Davacı Murat Kaldılı vek. av. Hale Yırcı (Erbek) tarafından davalılar Kemal Bozkurt, Suzan Bozkurt, Sevgi Yılgör, Yakup Yılgör, İdris öz- türk ve Zuhal Sargın aleyhine açılan Müdahalenin meni ve kal davasinim Yapılan duruşmasında. 

Davanın kabulune dair verilen karar adı geçenlerin gıyabında tefhim edilmiş olup iş bu kararı Yargıtay yoluna başvurulmak kaydı ile temyiz edebilecekleri kanuni süresi içinde temyi: talebinde bulunumadığı takdirde hükmün kesinleseceği usulün 407'inci maddesine te, ikan is bu hüküm özeti teblig yerine kaim olmak üzere ilan olunur 
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DIVRIĞI 
SIVAS 


çim kanunlarının aşırı gerici özelliğini SBKP(B) Tarihi şöyle açıklıyor: 

" .. . Nüfusun yarısından çoğunun-sözgelişi, kadınların ve iki milyonu aşkın işçinin. oy naniarı tamamen gaspedi|- mişti. Seçimlerde eşit öy hakkı yoktu. Seçmenler dört kesime ayrılmıştı. 
Tarım (Toprak ağaları), şehir (Burjuvazi), köylü ve işçi kesimleri. Seçimler doğrudan değil, çok 


dereceli idi. Gerçekte oy verme gizli değildi. peri “sy. 112) 

Acaba ülkemizdeki 


"faşist diktatörlük" ve sıkıyönetim ve seçim kanunları Çarın diktatörlügünden ve seçim kanunlarından da mi gerici? 
Halkın Kurtuluşu boykot taktiğini somut şartların tahlilinden çıkariyor görünmek için yazımizin başında kısaca belirttiğimiz dört maddelik tespitini ileri o sürüyor. 
Ama asıl dayandığı şey "Ayaklanma koşullarını ve devrimci durumun olgunlaşmadığı dönemlerde de boykot taktiği kullanılabilir" veya eski biçimiyle "Yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerde parlamentoya katılmak istisnaidir" tezidir. Ki bu da, 1920'de, hatta Rusya'da daha önceleri 'sollar' tarafından savunulan ve Lenin'in tamamen çürüttüğü "Burjuva parlamentoların katılmak ve diğer gerici kurumlarda çalışmak oportünizmdir" görüşünün değişen şartlara göre Marksizmle yeniden süslenerek tekrar piyasaya sürülmesinden başka bir ey değildir. ERT şey değildir. — Sirri 


Sorunlarımız çözülmeyince isteklerimizi mücadeleyle kabul ettirdik 


200'e yakın inşaat işçisi servis arabası olmadığından 3 kilometrelik yolu yayan gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Durumumuzu daha evvel Aydınlık gazetesine de bildirmiştik. Sorunlarımız çözülmeyince mücadeleyle isteklerimizi kabul ettirdik. Direnişin ikinci günü işveren is- 


teklerimizi kabul etti. 


Önümüzdeki günler sendika için mücadelenin daha da artacağı günler olacak. İşçiler direnişten sonra her haksızlık karşısında birlikte tavır almaya başladılar. Direnişe Halkın Kurtuluşçusu geçinen iki kişi karşı çıkıp devrimcilerin sendika çalışmasına kara çalmaya çalışıyor. Mücadelemizi hiç bir güç durduramayacak. 


Asur Gülkanat AKS Kollektif Şirketi 


İşçisi 


Ezine Sulh Hukuk Hakımliğinden Dosya No: 1979/111 


Davacı Pınar Konservecilik A.Ş. verui av. Bahir Mazhar ERÜRETEN tarafından, davalılar Emine Engin, Tülay Tokgöz, Tomris Küçük (Akkaş), Türkan Küçük ve Hüseyin Çakir aleyhlerine açılan davanın yapılan açık yargılaması Sırasında: 


Davalılardan Tomris Kuçuk (Akkaş) ve Türkan Küçük'e gösterilen Ezine Gazi Mah. İnce Minare Sok. No: 29'da Emine Engin Yanında adresinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamış, zabıtaca Yaptırılan araştırmada da bu kişilerin adredern saptanamamıştır. 


Davacı vekili 20/4/1979 tarını dava dileçesi ile müvekkilinin davalılar ile birlikte hissedar olduğu Ezine Pınarbaşı köyü 351 parsel sayılı taşınmazın izaleyi şüyuu sonucu yapılacak satış sonucu elde edilecek paradan sözkonusu taşınmaz Üzerine müvekkili şirket tarafından inşaa edilen binaların bedeli saptanarak, bu Paranın müvekkili şirkete ödenmesine, arsa bedelinin ise, hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasına karar verilmesini istemiştir . 


Davanlardan Tomris Küçük (Akkaş) ve rürkan Küçük duruşma günü olan 25/10/1979 günü saat 11,55' de duruşmada ibraz etmek istedikleri tüm deliller ile birlikte hazır bulunmadıkları takdirde giyap kararı 


Çıkartılmadan 


yargılamaya 


devam olunacağı ve 


HUMK'nun 509'ncu maddesi gereğince giyaplarında da karar verilebileceği, iş bu dava dilekçe Ozeti ve duruşma günü tebligat yerine, Çerli olmak üzere ilanen 


tebliğ olunur. 
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Anti-demokratik uygulamaları, baskı- 


ları... 


Zindanlardaki lacıları.. 


işkenceci Kontrgeril- 


Faşist katliamları... 


Kara 


rejim komplocularını... 


Ve halk düşmanı eli kanlı başbuğları her akşam televizyonda karşımıza çıkartıp, konuşturanları... 

Protesto etmek için, BU KÖŞE BİR GÜNLÜK GREVDE... 


8. sayida 


Türkiye İşçi Köylü Partisinin 14 Ekim Seçimlerindeki Temel Sloganı: 

MHP'ye Oy Verme Hesap Sor! 

TİKP BİLİM KURULU EKONOMİ 

KOMİ SYONU 

Ekonomik Buhran ve Hakim sınıf partileri 


Hakim Sınıf Partilerinin Görüşleri Bu Görüş ve öneriler Ancak Buhran Ağırlaştırmaya Yarayabilir 

Genel Bazı Sonuçlar 


ZEKİ SARIHAN 
Mehmet Akif ve İstiklal Marşı SÜLEYMAN ERGÜN 
Fedakar, Kararlı ve Alçakgönüllü Adil Hepimize örnek Olmalıdır 
HALİ L BERKTAY 
 Günevacöu Avrupa Etütler Kongresinde Göze Çarpanlar 


AVRUPA'DA 


TÜRKÇE KİTAP DEYİNCE 


AKLA GELEN İLK İSİM 


ZENGİN ÇEŞİT, UCUZ FİYATLARIYLA 


Orient 
Kitabevi 


ROMAN, HİKAYE, ŞİİR, TIYATRO 


SİYASİ, 


COCUK KİTAPLARI 
KA 
EKONOMİK, MARKSİST KİTAPLAR Ka 
SANAT, FELSEFE, TARİH, TÜRKÇE DİL KİTAPLARI kj 


x3 
TÜRKİYELİ YAZARLARIN YABANCI 


DİLLERDEKİ KİTAPLARI 


*** 


YABANCI DİLLERDEKİ TÜRKİYE 


ÜZERİNE KİTAPLAR 


*** 


TÜRKÇEDEN YABANCI DILLERE 


SÖZLÜKLER 


*** 


TÜRKIYE'DE ÇIKAN DERGİLER 


Kitap 


listemizi isteyınız, zıyaret ediriz , uvst- 


larınıza duyurunuz. Avrupa'da her ülkeye öde meli gönderilir. 


ORİENT 


vw Va ONA EN 


SOLDAN 


nın hayatının güvencede olması ya da olmaması durumu, 2) Ömrün sonu-Serbest bırakma. 3) Düşünce-Tümör-Bir nota. 4) İlgi, ilişki-Uzay. 5)El çabukluğu ile birtakım şaoyunlar kimse. 6) Tersi zihinsel yeteneklerin topu, anlak- 


şırtıcı 


Kitabevi, Sophienstr 47 

Frankfurt 90 (Bockenheimer Warte yakınında) 
Tel:0611/70 10 77 


BULMACA 


SAĞA: 1) Insa- 


yapan 


ga mas ga aga dom G 
Irjala A 


ga 


Bir şeyi yapmayı ya da 

yapmamayı belirleyen iç güç. 7) Tersi dolaşma, devir-Evlenmesi yasak olan rahibe veya keşişlerin kaldığı tapınak. 8) Afrika ve Asya'da yaşayan iri yapılı bir yılan-Tersi çalışma. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Sıkıntı ve acı çeken. 2) İvedi, çabuk-Bir hayvan sınıfı. 3) Hastalık sonrası toparlanma dönemi. 4) Üzüm şekeri. 5) Terzi kazanç-Bir soru eki, 6) Tersi şikar-Tersi şekerli ve limonlu sıcak su 
7) Tersi huysuz ve suratsız yaşlı kadın-Numaranın kısa yazılışı. 8) Bir meyva-Tersi vekil (eski dil). 9) Litrenin kısa yazılışı- Acem, İranlı. 10) Artırma ile satış. 11) 


İşaret “İç' 


karşıtı, 17) Duman izi: Azerbaycan Türkle- 


rinden olan kit 


EE 


4Ekim 1979 > 


BELGRAD 


KONFERANSINDA 
ALTIN-DOLAR 
DENGESİNİN 


BOZULMASI GÖRÜŞÜLDÜ! 


© Uluslararası para birimi kurulması çabalarına hız verildi 


@ ABD” nin doların kurunu yükseltmesi konusunda açıklama yapması bekleniyor 


© Londra’ daaltın fiyatı düşüş kaydetti 


BELGRAD (AA) 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantısı için Belgrad'da bulunan Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları, altın fiyatlarının Avrupa borsalarında görülmemiş bir hızla artmasını endişe ile karşıladılar, 

Altın-dolar dengesinin hızla bozulması, yeni bir uluslararası para birimi kurulması için girişilen çabalara da hız verdi. Projeye göre ellerinde dolar fazlası olan ülkeler, bunları IMF'nin özel çekme hakları il- değiştirebilecekler. Bu ‘şekilde, istenmeyen dolarların dünya piyasalarına sürTülmesi de önlenecek. Ancak IMF çevreleri, yeni projenin uygulama safhasına intikal ettirilmesinin zaman alacağını belirttiler. 

Bu arada ABD'nin, doların kurunu yükseltmek amacıyla somut ve yapicı önlemler alacağını açıklamasının beklendiği bildirildi. Bazı gözlemcilere göre toplantıda IMF, doları kurtarmak için bir paket plan açıklayacak. 

Washington'da ise doları desteklemeye ve. altına olan aşırı talebi azaltmaya yönelik önlemlerin alınması yolunda söylentilerin sürüp gittiği belirtildi. 

Bununla birlikte, IMF toplantısına katılmak üzere gittiği Belgrad'dan erken dönmesi beklenen Amerika Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker'in görevleri arasında ,döviz borsasında Amerikan resmi girişimini denetlemenin de bulunduğuna dikkat çekildi. 

BELGRAD'DA GÜNÜN 

KONUSU 

Öte yandan Belgrad'daki IMF-Dünya Bankası toplantısında® ele alınan bütün konuların ikinci plana itildiği ve altın fiyatlarının hızla artmasının toplantınn gündemini oluşturduğu beiirtildi. Altın fiyatının hızlı artışı karşısında Batılı ülkeler, bu yükselişi durdurabilecek önlemler üzerinde aralarında görüşmeye başladılar, 

Japonya Merkez Bankası Başkanı Teiiçhiro Moringa, fiyatların bu denli hızlı artmasına "'spekülatörlerin neden olduklarını" belirterek, "bütün dünya ekonomisi alt üst olabilir" dedi. 

Toplantıya gözlemci olarak katılan bazı borsa tüccarları ise altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde gerilemeye başlaması- nın beklendiğini söylediler. 

MILLER CARTER'İN 

EKONOMİK SİYASETİNİ 

SAVUNDU 

Bu arada ABD Hazine Bakanı William Miller, Belgrad'da devam eden ortak toplantıda yaptığı konuşmada Başkan Carter'in ekonomik siyasetini savundu, ancak doların kurunun yükseltilmesi ya da altına "hücumun" önlenmesi amacıyla önlem alınacağı konusunda hiç bir açıklamada bulunmadı. i 

Miller, ABD'nin müttefiki diğer ülkelerin de Carter'in ekonomik siyasetini desteklediğini ileri sürdü ve izlenen politikanın müttefiklere karşılıklı çıkarlar açısından yararlı olduğu görüşünü savundu. 


— 9 — 
Pakistan'da 

iki büyük siyasi güç seçimlere katılmayacak 


© Pakistan Seçim 
Komisyonu sansür komisyonu gibi çalışıyor : 


İSLAMABAD (AA) 

Pakistan'ın en büyük iki siyasi 

kuruluşu, idam edilen Zülfikar 

Ali Butto'nun Pakistan Halk Partis ile: Pakistan Ulusal İttifakı 17 

Kasımda yapılacak genel seçimlere katılamayacaklar. 


Pakistan seçim komisyonu, bu iki partinin de seçimlere girmek için gerekli olan koşulları yerine getirmediklerine hükmetti. 


Seçim Komis, onu, partilerin 
17 Kasımda yapılacak olan 
genel seçimlere katılabilmeleri için, partiyi tescil ettirmek, partinin mali hesaplarını kontrole açmak ve silahlı kuvvetlere karşı saygısızlık etmemek, Koşullarını ileri sürüyorlar. 


Bu yaptırımları protesto eden Pakistan Halk Partisi ve Pakistan Ulusal İttifakı da seçimlere katılmama kararı aldı. 


Miller oturumun ardından «lü zenlediği basın toplantısında da altın fiyatlarındaki hızlı artışın durması, ya daülkelerinpetroi fi yatlarındaki artışı hazmedece« güce varmaları halinde enflasyon artış hızının da azalacağını ifade etti 

DOLAR YÜKSELDİ ALTIN 


DÜŞTÜ 
Öte yandan ABD dolarının kuru, dün Frankfurt ve Zürih 


borsalarında biraz artarken altı- nın fiyatında Londra borsasında hızlı bir düşüş kaydedildi. 

Londra borsasında önceki gün 
437 dolardan işlem gören altın 
ons başına önceki günkü fiyatın- dan 18,5 dolar birden kaybederek 41R,5 dolara indi. 


El Salvador'da i son dokuz günde 20 kişi öldü 


SAN SALVADOR (THA) 
Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'da halkın hükümete karşi tepkisi 


artarak sürüyor, 


önçeki gün, Honduras sınırında Kuzey Karayolu üzerinde devriye gezen bir askeri kol, "Halk Kurtuluş Cephesi' taraftarlarıyla çarpışmaya girdi. Çarpışma sırasında devriye gezen askerler- 


den ikisi öldürüldü. 


Ayrıca, San Vicente kentinde de bir kadın gerilla,askerlerle girdiği çatıs - 


NÜKLEER SANTRALLAR 
SIK SIK ARIZALANIYOR. 


MİNESOTA(AA) 
Minnesota'nın sekiz kilometre uzağında 10 


bin nüfuslu bir kasabada bulunan atom santrali- nin bacasında meydana gelen arızadan dolayı radyoaktif gaz kaçırdığı saptandı. 
Edinilen bilgiye göre çevrede tehlikeye yol açabilecek radyasyona rastlanmadı. 
Uzmanlar santralin iki bacasından birini arıza giderilinceye kadar devreden çıkardılar. 


FBI:” Papa'ya karşı bir suikast girişimi ortaya çıkarıldı” 


NEW JERSEY (AA) 

Federal Soruşturma Bürosu (FBİ) yetkilileri, Amerika gezisine devam eden Papa 2. John Paul'a karşı bir sulkast girişimi ortaya çıkarıldığını açıkladılar, Suikastı Porto Riko Silaht Cephesi (FALN) üstlendi. 

Yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, New Jersey yakınlarındaki bir apartmana yaptığı baskında, bir makineli tüfek ve dört kutu mermi ele geçirdi. 

FBI ile çalışmalarını ortak yürüten eyalet polisi, soruşturmanın yüvenliği bakımından daha fazla açıklamada bulunmadı. 


"28 Şubat Halk Birliği" adlı örgüt 23 
Tİ vü günü bir gösteri düzenledi. Çalışma bakanlığının önünde yapılan gösteri sırasında 


bir ara Bakanlık işgal edildi. 


mada önce bir askeri öldürdü, sonra da kendisi öldü, Aynı kentte çıkan başka bir çatışmada da bir kişi öldü. 

Bildirildiğine göre El Salvador'da son dokuz gün içinde 20 kişi öldü. 

Öte yandan, kesin olmamakla beraber, Nikaragua'nın eski diktatörü Somoza'nın Ulusal Muhafızları'nın Honduras'a kaçan bir bölümünün, El Salvador'daki halk hareketini bastırmak için çeşitli eylemlere giriştikleri bildirildi. 


KOLOMBİYA'DA ÇATIŞMA 


Ayrıca bir Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'da solcu gerillaların bir askeri konvoyla giriştikleri çarpışmada,yedi askeri. öldürdükleri de gelen haberler arasında. 

Bir yetkiliye göre askerle çatışanlar Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Bilindiği gibi bu örgüt,ülkede 15 yıl- dan fazla bir süredir iktidara karşı mücadele ediyor. 


..010010407000995095060559059455505550059090099995990000090006 


Sovyetler Birliği'nin, toplulukların dış gezilerini iptal etmesine geçen ay Bolşoy Balesinin 3 yıldızının ABD Ye iltica etmesinin ardından Sovyet buz pateni şampiyonu Oleg Protepopow ile Ludmilla Belousova'nın da İsviçre'den sığınma hakkı istemesi yol açtı. 


.............. 


......... 


Sovyet tiyatro grubunun İskandinavya gezisi iptal edildi 


STOCKHOLM (THA) J Portekiz, NATO’ daki 


Bir Sovyetler Birliği 

tiyatro grubunun İskan- X 8 t müttefiklerinin yardımını 

istiyor 


dinavya'ya yapacağı gezi hiç bir neden gösterilme- den iptal edildi 

Moskova Dışişleri Bakanlığı, haberi doğrulad. ancak kararın değiş- DIŞ HABERLER SERVİSİ tirilmesine herhangi bir Portekiz Devlet Başkanı Antonineden göstermemekle o Eanes, müttefik ülkelerin yardımı birlikle;gezinin ip e olmaksızın, ülkesinin NATO içindesienien ği ei hak ki görevini tam olarak yerine getirekı isteyecekleri korkusu- meyeceğini söyledi. çiy ei nun yol açmadığını ileri Eanes, resmi bir ziyaret için Lizsürdü. bon'da bulunan NATO Avrupa Müt- 

Diplomatik gözlemci- tefik Kuvvetleri Başkomutanı Berler, geçen ay içinde Bol- nard Rogers'in onuruna verilen yeşoy balesnden Alexan- mekte yaptığı konuşmada, NATO' der Vlasova'nın ABD' nun, ülkesine vaadettiği askeri yii- den sığınma hakkı iste- dımı bugüne kadar yapmamasını mesi, ardından iki bale- ek 

eleştirdi. 

Portekiz'in dünyanın içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Devlet Başkanı Eanes, NATO'nun yardımı olmadan Portekiz Ordusunun modernleştiril- 


rinin daha ABD'ye sığınmaları, bu arada İsviçre" 

mesinin mümkün olmadığını kaydetti. 


........ 


de bulunan iki ünlü buz ateni şampiyonunun sviçre'den sığınma hakkı istemeleri üzerine Soryet hükümetinin şimdilik Sovyet o topluluklarının dış gezilerini iptal ettiğini belirttiler. 


© BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÖNEM TOPLANTISINDA SÖZ ALAN 


Papa: "Silahlanma yarışının savaşla sonuçlanması kaçınılmazdır” 


NEW YORK 
BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER 

İrlanda'dan sonra Amerika Birleşik Devletle rine giden Papa 2Jean Paul, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler teşkilatının 34. olağan dönem toplantısında yaptığı konuşmada silahsızlanma ve insan hakları konusu ile Orta Doğuda adil bir çözüm için gerçekleştirilen girişimlere değindi. 

Papa, BM'nin "'Cam 
Saray"' adı verilen genel merkez binasına gitme- den önce New York'un iki yoksul semtinde dini ayinler yönetti. 

Papa Jean Paul, Bir- 


leşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, silahlanma 


yarışını kınadı ve "Bu yarışın savaşla sonuçlanması kaçınılmazdır" dedi. 

Filistinlilerin hakları tanınmadan Orta Doğuda barışın gerçekleştirilemeyeceğini bildiren Papa 2. 
Jean Paul, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının da Orta Doğu barışına bağlı olduğunu kaydetti. 

Konuşmasında fikir, din ve serbest dolaşım hürriyetlerini savunan Ka tolik lider, kutsal Kudüs kentinin de uluslararası bir statüye kavuşturulmasini önerdi. Papa'nın BM kürsüsünden ayrıldıktan ilistin Kurtuluş 
BM temsilcisi 
Terzi ile el sıkıştığı görüldü. 

İsrail'in BM'deki ter. 
silcisi ise Papa'nın konuşmasından sonra Yaptığı 


tinin ilelebet ve kesin olarak İsrail'in başkenti c!- duğunu" ileri sürdü. 

IRA, PAPA'NIN 
ÇAĞRISINI 
REDDETTİ 

Öte yandan, Papa'nın İrlanda'dan ayrılmasın- dan sonra basına bir açıklama gönderen İrlanda Cumhuriyet Ordusu (İ- 
RA) 2.Jean Paul'ün barış ve ateş-kes çağrısını reddettiğini bildirdi. Basın açıklamasında, barışın ancak İngiliz birliklerinin adayı terketmesiyle gerçekleşebileceği belirtildi. 
e in 


Sedat Arafat” a mesaj gönderdi 


"İsrail'e ateşkes uygulayın” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'a bir mesaj göndererek, örgütün rail'e karşı "'ateş-kes uygulamasını" iscedi. 
Mısır Devlet Başkanı Sedat, sözkonusu mesaji, kendisiyle görüşme- 


ierde bulunan Birleşik Amerikalı siyah lider Jesse . Jackson'la gönderdi. 


Jesse Jackson, ABD' 
nin önemli zenci liderlerinden biri. Geçtiğimiz hafta Orta Doğuda gezi- ye çıkan Jackson Güney Hıristiyan Önderliği Kon- 


feransı örgütünün Başkanı. 
Jackson, Sedat'la 


Kahire'de yaptığı görüşmelerde, Mısır Devlet Başkanı'nın ortamı Orta Doğuda ateş-kes için uygun olarak nitelediğini bildirdi. 

Sedat mesajında, Mısr'm Orta Doğu konusunda bir uluslararası konferansın düzenlenme sinden yana olduğunu da belirtti. : 

Jackson'a göre Sedat mesajında, İsrail'e karşı yöneltilen silahlı operasyonları durdurması yolundaki bir girişimin, 
1977 Kasım ayında kendisinin Kudüs'e yaptığı tarihi ziyaretten daha önemli olacağını belirtti. 

Yine zenci lidere göre, Sedat, FKö'nün Filistin halkının tek yasal temsilcisi olduğunu kabul etmeye hazır olduğunu, ancak örgütün terör- den vazgeçerek İsrail'i tanıması gerektiğini bildirdi. 


TMilâmada, "Kudüsken- | 


Carter pazartesi gecesi televizyonda Küba'daki Rus askerleri sorunuyla ilgili 


açıklama yaptı. 


Carter'in konuşması tepkilere yol açtı - 


eMoskova ve Küba, 


ABD televizyonda yaptığı, Amerika, Sovyetler Bi re yol açtı. 

Amerikan basını, C: 


Carter” in savaş kışkırttığını iddia etti 


Paralı asker Castro bir teşekkür daha aldı! 


Heng Samrin'in 
Savunma Bakanı: 
"Küba silahlı kuvvetlerine Kamboçya ya yardımlarından 


dolayı teşekkür ederiz” 


BANGKOK (AA) 

Vietnam desteğindeki işgalci Heng Samrin rejiminin Savunma Bakanı ve silahlı Kuvvetler Komutanı, Küba Silahlı kuvvetlerine "Kamboçya'ya yaptığı her alandaki destekten dolayı" teşekkür etti. 

Haberi veren "Kamboçya Resmi Ajansı" bw teşekkürün Küba ordusunun 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sunulduğunu belirtti, 

Bilindiği gibi Demokratik Kamboçya'nın Başbakanı Pol Pot ve çeşitli yetkililer, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali sırasında Kübalı askerlerinde işgal kuvvetleri içinde bulunduğunu belirtmişlerdi. 


s 


WASHINGTON—MOSKOVA 


Başkanı Carter'in önceki gün radyo ve 


Küba sorunu ile ilgili konuşma rliği ve Küba'da çeşitli tepkile- 


arter'in söylevini 'Var olan şüp- 


heleri ortadan kaldıramayan bir konuşma' olarak degerlendirirken, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyo- 


nu Başkanı Senatör 
Frank Church, "SALT-2 anlaşmasının onaylanması önünde duran engeller henüz kaldırılmadı"' şeklinde konuştu. 

TASS ajansı ise, dün yayınladığı bir yorum- da, Carter'in konuşmasının “Tehdit ve Ş politikasının bir ü olduğunu iddia 


etti. 
TASS, Carter'in Sovyet- ` Küba ilişkilerini çarpıttığını ileri sürerek, ''Washington yönetiminin yabancı ülkelerin iç işlerine 


karıştığını" öne sürdü. 

Bu arada, Havana'da yabancı gazetelere bir açıklama yapan Kübalı yüksek seviyede bir yetkili, ABD'nin Karaiblerdeki: askeri gücünü artırmasını, "Çizme sesleri yaklaşıyor" benzetmesiyle değerlendirdi. 

Bilindiği gibi Carter, Sovyet liderlerinden güvence alsa bile, ABD'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Karaiblerdeki Amerikan' askeri birliklerini artıracağını açıklamıştı, AED, bu plan çerçevesinde Küba'da bulunan Guantanamo askeri üssü- ne 1600 kişilik yeni bir birlik göndermeyi tasarlıyor. 


Japonya, Sovyetler Birliği” ni 


© Sovyetler, Japonya” nın kuzeyindeki dört adayı silahlandırıyor 


IRAK-IRAN ILIŞKILERİ GERGİNLEŞİYOR 


İran SavanmaBakanı, 


devrim ihraç etmeyeceklerini 


tekrarladı 


TAHRAN (THA) 

İran'ın yeni Savunma Bakanı Mustafa Şamran,İran devriminin başka ülkelere örnek olmasını istemediklerini söyledi. Şamran,"askeri tehditlerin sürmesi (o halinde" İran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazır olduğunu söyledi. Bu a 


-rada ABD, İran'a yeni bir büyükelçi atamaya ka 


rar verdi. 
ŞAMRAN'IN DEMECİ 

İran'ın yeni Savunma Bakanı Mustafa Şamran,Beyrut gazetelerinden "An Nahar''a verdiği bir demeçte ülkesinde gerçekleştirilen devrimin başka ülkelere örnek olmasını istemedikle rini söyledi. 

Şamran "Bir devrim, başka ülkelere örnek olamaz, devrim halkın içinden gelmeli yabancı ülkelerden ithal edilmemelidir" dedi 

Şamran, hükümetinin uluslararası ilişkilerde “uwşılıklı saygı ilkesine inandığını, Basra, Körwi bölgesindeki ülkeler dahil olmak üzere bütun ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini belirlti, Şamran, ad vermeden bir komşu Arap ülkesinin İran'ı tehdit ettiğini ileri sürerek İran' ın, topraklarını dış saldırılara karş: koruyabile cek güçte olduğunu söyledi. 

Siyasi gözlemciler, Şamran'ın "bir komşu Arap ülkesi" demekle Irak'ı kastettiğini belirtiyorlar. 

ABD'NİN YENİ İRAN BÜYÜKELÇİSİ 

AA'nın haberine göre Beyaz Saray, halen Tahran'da bulunan Amerikan diplomatı Brulaingen'i yeni İran Büyükelçisi olarak atamaya karar verdi. 

Bilindiği gibi Amerikan Senatosu İran'daki idamları kınayınca İranlı yetkililer ABD'nin Tahran Büyükelçis Cutler'i istenmeyen adam ilan etmişlerdi. Amerikan Hükümeti ise bu kararı hoş karşılamadı ve Cutler'in yerine yeni bir elçi alamayı reddetti. 

Öle yandan dini lider Homeyni'nin İran'daki resmi dairelerde İslam yönetimine karşı olanların barındırılımaması istediği o bildirildi. 

Pars Ajansı ise verdiği bit haberde, Devrim Muhafızları'nın, Afganistan, Filistin, Lübnan ,Eritre, Filipinler ve Irak'ta özgürlük kazanılma- dan İran'ın asla rahat yüzü görmeyeceğini açıkladıklarını bildirdi s 

Öle yandan Şah'ın son Başbakanı Bahtiyar, Lübnan'da yayım yapan Falanjist Lubnan'm Se si'nde yayınlanan açıklamasında “Birtakım mollaların Basra Körfezi ülkelerine.karışıklık çı karmaları için gönderildiğini” ileri sürdü 


protesto etti 


DIŞ HABERLER SER VİSİ Japonya, Sovyetler Birliği'nin iki ülke arasındaki uyuşmazlık konusu «olan Pasifik'teki dört küçük adayı silahlandırdığını bildirerek bu ülkeyi resmen protesto 


t 
Japonya Dışişleri Ba- 


kan Yardımcısı tarafından Sovyetler Birliği'nin Tokyo Büyükelçisine verilen protesto notasında Sovyetler Birliği'nin Etorofu, Kunashiri, Shikotan ve Hamobai adalarına yerleştiği askeri birlikleri derhal geri çekmesi isten” di 

Sovyetler Birliği'nin Tokyo Büyükelçisi ise, protesto notasını, "'Sovyetler Birliği'nin içişlerine karışıldığı gerekçesiyle" reddetti. 

Etorofu, Kunashiri Shikotan ve Hamobai arı, Japonya ile Sovyetler Birliği arasındaki İkinci Dünya Savaşının bitiminden bu yana uyuşmazlık konusu oluyor. 

Sovyetler Birliği, sözkonusu dört adanın Japonya'dan İkinci Dünya Savaşında aldığı Kuril Takımadalarına ait. olduğunu savunurken, Japonya bu adaları ülkenin" kuzeyindeki Hokkaido Yarımadasının bir uzanısı olarak niteliyor. 


Fransa, Batı 
Avrupa'da saldırıya uğrayacak her ülkeye yardımcı olacak 


PARİS (AMI 
Fransa Savunma Bakanı Yvon Bourges yaptuğı bir konuşmada Batı Avrupa ülkelerinin özgürlüğünü veya savunmasını tehdit edecek bir saldırı- da ülkesinin yardımcı olacağını söyledi. 
Ülkesinin silahlı kuvvellerinin çok güçlü ol- 


luğunu söyleyen Bourges ulkesinm hiç bir savunma ör- 


gülüne 


girmeyeceğini söyledi 


4 Ekim 1979 
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İşçi dünyasında geçen ay 


Eylil ayı içinde, işçi ve sendika çevrelerin- de en fazla tartışma konusu olan olay, şüphesiz, ERDEMİR 'deki yetki sorunu ve Demirdöküm olayları oldu. 

ERDEMİR'de geçtiğimiz nisan ayından beri devam eden yetki mücadelesi, Ereğli İş Mahkemesinin aldığı kararla yeni bir safhaya ulaştı. 

Mahkeme, 20 dakikalık göstermelik oturumunda, Dev. Maden-İş'in itirazlarının hiç birini görüşmeye bile gerek duymadan, eski tarihli üye fişleri üzerinden Maden-İş'e. yetki vermekte bir sakınca görmemişti. Görmemişti ama, ERDEMİR işçilerinin iradesini yanstmayan bu karar, Maden-İş'i sözleşme masası- na oturtmaya yetmeyecekti. Nitekim, sahtekarlık ve zorbalıkla alınan yetkinin mürekkebi kurumadan gelen bir haber, yalancının mumunu söndürmeye yetiyordu: Ereğli Cumhuriyet Savcılığı, ERDEMİR yetkisi konusunda- ki tüm evraka el koyuyordu. 

ERDEMİR'deki mahkeme kararının hemen ertesinden, Maden-İş'in, Demirdöküm'de yeniden saldırıya geçtiği görüldü. Silahtar, bir hafta boyunca TKP'lli militanların Kurtuluş grubu desteğinde giriştikleri saldırı ve provokasyonlarla çalkalandı durdu, Demirdöküm bir hafta içinde iki defa can güvenliği olmadığı gerekçesi ile direnişe geçti. İşçiler, yetkili sendikanm bir an önce tespitini istediler. 

Gerek ERDEMİR, gerekse Demirdöküm'de meydana gelen olaylar, sonunda gelip referandum talebi etrafında düğümlenirken, Çalışma Bakanı Ersoy'un gazetemiz aracılığıyla sendikalara yaptığı özel referandum çağrısı ile re- 
“ferandum sorunu, işçi sınıfının en temel talebi olarak bu ay da güncelliğini koruyordu. 

Aym birbaşka önemli olayı ise, Türk-İş'in Rize'de yaptığı Genel Yönetim Kurulu toplantısı idi. 

Türk-İş © yetkililerinin Rize öncesinde hükümetle yaptıkları görüşmelerde Ecevit'i ""konfederasyonlararası denge" politikasn- dan dolayı eleştirdikleri, Toplumsal eğ eA öne sürerek hükümetin KİT'lerde Türk-İş'ten yana ağırlık koymasını istedikleri, ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamadığı biliniyordu. Rize'ye bu şartlarda gidildi. 

Ancak seçim öncesi ortamda ve siyasi istikrarsızlığın had safhada olduğu bir dönem- de yapılan Rize toplantısında, Türk-İş- hükümet ilişkileri've Toplumsal Anlaşma konusunda kesin ve açık bir karar almamadı. Rize toplantısının en önemli sonucu, imzalandığı an- dan itibaren hayata uymayan Toplumsal Anlaşmanın askıya alındığının imzalayan taraflardan biri tarafından resmen ilan edilmesi oldu. 

Bu arada, Türk-İş ve Çalışma Bakanlığı çevtelerinde tartışılan diğer önemli Konular da Yönetime Katılma ve Çalışma Meclisinin toplanması meselesiydi. 

Çalışanların kamu kuruluşlarında yönetime katılmasının sağlanması konusunda 12 
aydır süren çalışmalar son aşamasına gelirken, hükümetle Türk-Iş arasında yönetime katılmanın biçimi konusunda çıkan tartışmalar bir sonuca vardırılamadı. Türk-İş, yönetime katılacakların yetkili sendika tarafından atanması konusunda diretirken, hükümet, hazırladığı tasarıda tabandan seçimi öngörüyordu. 
Ancak, bütün bu tartışmalar ayın son günlerin- de Sanayi Bakanı Alp'in hükümet kararnamesini imzalamayı reddetmesiyle birlikte kesilçk Alp, “İşgiden yönetici simaz" diyor, bir da ha demiyordu. Ve böylece hükümetin yasa gücünde kararname çıkarma süresi doluyor, vönetime katılma meselesi de Ecevit hükümetinin ele aldığı birçok konu gibi askıda kalıyordu. 

Çalışma Bakanlığının, hazırladığı 4 yasa tasarısını Meclislere sevketmeden önce kamuoyu yaratmak amacıyla toplamayı düşündüğü Çalışma Meclisi de askıda kalan başka bir konu oldu. 
Türk-İş'in, "DİSK'in olduğu yerde ben yokum" diyerek katılmayı reddetmesi üzerine Türk-İş içinde bazı sendikalar Genel Merkezin bu tutumunu sekterlikle eleştirirken, bazı revizyonist çevrelerin de bu konuyu Türk-İş'te bölünme- yi körüklemek için bir istismar konusu haline getirmeye çalıştıkları görüldü 


MAL PACTA A 


Sassari e 


Grev uygulanmasına başlayan Ünal Pastanesi işçileri daha önce kanunsuz lokavta karşı direniş yapıyorlardı 


, Diyarbakır Unal Pastahanesinde grev başladı 


DİYARBAKIR (ÖZEL) Diyarbakır'da buluonan Ünul Paslanesinde çulışan işçiler greve baş ladılar. 

Grevin basladığını ba sına açıklayan Devrimci OÖLEYİS Sendikası Genel Başkanı Adem Firik, 
Ünal Paslanesi işveren vekili Ali Ünal'ın işçilerin haklarını vermediğini ve onları köle gibi çalışlırmak istediğini. bu nedenle yasa dışı lokavla 


başvurduğunu söyledi. 

Adem Firik, işverenin kanunsuz olan bu tutumuna karşı soğukkanlılıkla prosedürün tamamlanmasını o beklediklerini anlattı. Ve "Yasal şartları yerine getirerek greve başladık" dedi. Açıklamada ayrıca işverenlerin sigorta primi kaçakçılığı yaplığınıelirten Fırik, “Buna asla müsaade etmeyecegiz” o şeklinde konuştu. 


Üyefişleri eski tarihli 


Savcılık 

Maden- 
ERDEMİ tespit etti 


KARADENİZ EREĞLİ 
(ÖZEL) 
Maden-İş Sendikasının ERDEMİR'de yetki almak için sahte üye fişleri düzenlemesiyle ilgili olarak Ereğli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Savcılığın yaptığı incelemede, Maden-İş'in üye kayıt defterlerinin 1964-1975 yıllarını kapsadığı ve 1978-1979 yıllarına ait üye kayıt defterlerinin olmadığı anlaşıldı. Ereğli Cumhuriyet Savcısı Nuri Ekinci de sahtecilik iddialarını doğruladı. ; 
SAHTECİLİK NASIL 
ORTAYA CIKTI? 
Ereğli İş `Mahkemesi- nin bilirkişi raporuna da yanarak Maden-İş Sendikasına yetki vermesi üzerine, çok sayıda ERDE- 
MİR işçisi Ereğli Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, kendilerinin Maden-İş'e üye olmadıklarını, Maden-İş'in sahte fişlerle 


İş'in 


R'deki sahteciliğini 


“İncelemeler sonunda Maden-İş” in 1977-1979 yıllarına ait üye fişlerinin dosyada 


T ken 


e si © a m? İİ nı a im 


— Ereğli 
Cumhuriyet Savcısı: 


“iddialar doğrudur” 


bulunmadığını gördük. Dosyadaki üye kayıt defterleri 1964-1975 yıllarına ait.” 


kendilerini üye gösterdiğini ve sahteciliğin ince-İenmesini istediler. 
Bunun üzerine işçilerin ifadesine başvuran Cumhuriyet Savcılığı, cu- 


martesi günü de Devrimci * 


Maden-İş Genel Başkanı Şükrü Özbayrak ve Yürüt me Kurulu üyesi Mahir Çetin'in ifadelerini aldı. 

Bu arada ERDEMİR ile ilgili tüm evraklara elkoyan Ereğli Cumhuriyet Savcılığı, evraklar üzerinde yaptığı incelemenin sonucunu bir tutanakla tespit etti, 

SAVCILIĞIN 
TUTANAĞINDA 
NELER VAR? 

28 Eylül 1979 günü 
düzenlenen ve Cumhuriyet Savcı Yardımcısının imzasını taşıyan" tutanakta, Maden-İş'in sahteciliği ile ilgili şu tespitler 


Karadeniz 


"Devrimci Maden-İş 
Genel Başkanlığı ve o sendikanın mensupları olduklarını beyan eden şikay giler, Hidayet Koru- türk ve 955 arkadaşı tarafından verilen ve Türkiye Maden-İş Sendikası tarafından düzenlenen 1978-1979 yılına ait üye kayıt defterleri üzerinde tarihleri değiştirildiği yahut defterdeki kayıtlarla yazılan tarihlerin aynı gün atılmadığına dair iddiasını tespit 'için Ereğlisi İş 
Mahkemesinden celbedilen Türkiye Maden-İş Sendikasına' ait 376 adet 50'şer sahifelik üye kayıt defterlerinin tetkikinden, mevcut defterlerin bir listesi çıkarılmış olup. bu defterlerin 1964-1975yılı içinde tanzim: edildiği, başka bir deyimle bu defterlerdeki kayıtların 


> 


yapıldı: 


1 Eylül günü topluca TEKSİF Marmara Bölge Temsilciliği önüne giden Mensucat Santral işçilerine jandarma müdahale etmiş ve 10 işçi yaralanmıştı. 


Mensucat Santral işçileri yine direniş yaptılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Mensucat Santral işçilerinden bir bölümü, önceki gün ortaya çıkan olaylarda bazı arkadaşlarının yaralanması ve 250 civarında işçinin de gözaltına alınmasını protesto etmek için 12.30'a kadar direniş yaptılar. Gözaltına alınan işçilerin büyük bir kısmı sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 işçi ise Davutpaşa' 


da gözaltında tutuluyor. 
Bilindiği gibi Zeytinburnu'nda kurulu Mensucat Santral Fabrikasında huzursuzluk uzun zamandan*beri devam etmektey di. Bir süre önce sendika 


temsilcilerinden mem- nun olmayan işçiler, TEKSİF Yedikule Şubesinden temsilci seçimi istemişlerdi. Bu ta- 


leplere karşı çıkan Yedikule Yönetimi ve işyeri temsilcileri daha sonra istifa etmişti. Bunun üzerine işçiler, sözleşme görüşmelerine katılmak, işyerine * ambülans alınmasını sağlamak, ve temsilci seçimlermi yapmak talebiyle üç gün süren 


üçer saatlik direnişler yapmıştı. 
En son, 1 Ekimde 


TEKSİF şubesine toplu olarak giden işçiler güvenlik kuvvetlerince dağıtılmış, 10 işçi yaralanmış, 
250 kişi de gözaltına alınmıştı, 

Bu arada "Mensucat 
Santral İşçileri" imzasıy la basına dağıtılan bildiride, işyerinde ambülans olmaması yüzünden son günlerde Haşim adlı bir işçinin iş kazasında hayatını kaybettiği açıklanıyor. Bildiride,ambülans yanında tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması isteniyor ve eski talepler tekrarlanıyor, 


ILO, göçmen işçilerin durumu hakkında rapor yayınladı 


CENEVRE (THA) 

Kısa adı ILO olan Uluslararası Çalışma Öl gütünün Avrupa'daki göçmen işçilerin zor durumlarıyla ilgili olarak yayınladığı raporda, Türkiyeli göçmen işçilerin durumlarının özellikle güç olduğuna dikkat çekildi. 


Görülmemiş rekor! 


MHP'li Yönetim Elazığ Yol-iş'ten 1250 işçiyi ihraç etti 


© işçiler Olağanüstü Genel Kurul için mahkemeye baş vurdu 


ELAZIĞ (ÖZEL) 

Elazığ Karayolları Bölge Müdürlüğünde çalışan ve Yol-İş Sendikasına üye olan işçiler 
1612 imza toplayarak, sendika şubesinin olağanüstü Genel Kurula gitmesi için mahkemeye başvurdular. 

Elazığ Yol-İş Sendika yönetimini . 1976 yılında zorla gaspeden MHP'lilerin, o günden bu yana toplam 1250 işçiyi sendikadan ihraç etmesi ve Genel Kurulun toplanmaması karşısında bir süre önce Bölge Müdürlüğünde imza kampanyası açılmıştı. Kısa sürede toplanan 1612 imza Elazığ İş Mahkemesine verilerek, sendikanın bir an önce Olağanüstü Genel Kurula gitmesi talep edildi. Sendika vöneticileri ise, 4 bin işçinin çalıştığı Elazığ Karayollarında 8 bin işçi çalışıyormuş gibi göstererek, kongre için imzaların yetersiz olduğu iddiasıyla itirazda bulundular. Mahkeme ise durumu bir üst mahkemeye sevketti. 

MHP'LİLERİN ZORBALIKLARI 

Elazığ Yol-İş Sendikasının 1976 yılında yapılan kongresinde, MHP'liler,kongre salonu- nun etrafını çevirerek, kendilerinden olmayanları salona sokmamış ve salonda da bazı işçilere oy kullandırmamışlardı. Zamanın valisi ve Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle sendika yönetimini: zorla gaspeden MHP'liler, daha sonra kendilerine muhalefet eden işçilerden 750" sini de sendikadan ihraç etmişlerdi. Bu sayı daha sonraları 1250'yi buldu. 

MC'nin yıkılmasından sonra karayollarında hızla tecrite giden MHP'lilerden bir grup, başlarında sendiku yöneticilerinden bazıları olduğu halde karayollarında baskınlar düzenlemiş ve CHP tarafından atanan müdürü öldürmek istemişlerdi. 26 Haziran 1978 günü de Haki Kalan adlı bir işçi, MHP'li Ağa Özdemir tarafından bıçaklanarak öldürülmüşlü. Bu arada yeni alınan muazaf işçilere ardarda tehdit mektupları gönrilmişti. 

Yönelimi kaybedeceklerini gören MHP'liler, Gene: Kurulun toplanmasını önlemeye çalıştıkları gibi, yeni alınan 276 -işçiyi de sendikaya kaydetmiyorlar. 


1964-1975 yıllarını ihtiva ettiği, 1978-1979 yıllarına ait üye kayıt defteri mevcut olmadığı, keza başka bir deyimle bu defterlerdeki tarihlerin 1978-1979 tarihlerini ihtiva etmediği, sayfa sayfa defterlerin tetkikinden anlaşılmıştır. Liste, 
376 üye kayıt defterinin 
noterlik sıra numarası da belirtilerek tanzim edilmiştir.” 
SAVCI NE DİYOR? 
Öte yandan,muhabirimizin konu ile ilgili olarak bilgisine başvurması üzerine Ereğli Cumhuriyet Savcısı Nuri Ekinci şunları söyledi: 
“Devrimci (Maden-İş Sendikasının iddiaları ve 1000'e yakın ERDEMİR işçisinin dilekçeyle savcılığımıza başvurması üzerine ERDEMİR yetkisine ilişkin evrakları inceleme zorunluluğunu duyduk. İncelemenin sonunda, Maden-İş Sendikasının 1977, 1978, 1979 
yıllarına ait üve fislerinin dosyada (o bulunmadığnı gördük. İddialar doğrudur. Durumu Ereğli İş Mahkemesine: intikal ettireceğiz." 
DEVRİMCİ 
MADEN-—-İŞ'İN 
BİLDİRİSİ 
Savcılık © tutanağının açıklanması üzerine bir bildiri yayınlayan Devrimci Maden-İş "“Sendikası” Genel Merkezi, Maden-İş in görülmemiş sahtekarlıklara başvurduğunu belirterek, "Bu kadar sahtekarlık karşısında Yargıtay 9. Dairesi Maden-İş Sendikasına yetki verebilir mi?" diye sordu. Bildiride ayrıca bütün ER-DEMİR işçileri serinkanlı biçimde Yargıtay kararını beklemeye çağ- 


rıldı. 
Çimse-İş 
Trabzon Şube 
Genel Kurulu 


yapıldı 


TRABZON (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası Trabzon şubesinin 30 Eylül Pazar günü yapılan 7. 
Genel Kurulunda, H. 
Cemil Ayşan yeniden şube başkanlığına seçildi. 
Trabzon Evlendirme 
Dairesi salonunda saat 10.00'da başlayan Genel Kurulda Divan seçimlerinden sonra eleştirilere geçildiğinde 14 kişi söz aldı. Muhalefette yer alan 
lardan İsmail Ayaz, 13 
Haziranda yapılması gereken Genel Kurulun 30 
Eylüle ertelenmesini eleştirdi. 

Delegelerin tuvalette oy kullandığı Genel Kurulda, seçimlere 351 kişi katıldı. H. Cemil Ayşan 
176 oy alarak yeniden 
şube başkanlığına seçilirken, muhalefetin adayı Cavit Bayraktar, 164 oy aldı. Ayşan başkanlığındaki Yönetim Kurulu ise Özer Eskici, Ali Gençcenap, Mahmut Celalkutlu, Selami Kuk, Nurettin Çakır, Mehmet Sağlam., Mustafa Dedeoğlu ve 
Ahmet Şahin'den oluştu. 


Malatya'da 
52 fırında 
A toplusözl vag başladı 


MALATYA (THA) 
Malatya'da 62 fırında çalışan toplam 200 işçi adına Türk-İş'e bağlı 
Tek Gıda-İş Sendikası ile fırın işverenleri arasında toplusözleşme görüşmelerine başlandı. 
Öğrenildiğine göre, asgari ücretin artması ile ücretlerin 180 liraya yükselmesi sonucu, sendika yeni dönem toplusözleşme için işçi ücretlerinin 400,350 ve 300 lira olarak belirlenmesini istiyor. 
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Halk hücum edince 60 
İSMAİL BÜYÜKBAŞ 

Önceki gün Silahtar'da bir "'tüp savaşı" verildi. 
Sokağın ucundan tüp dolu kamyon görününce, bayinin önünde saatlerdir beklemiş halk sanki "ateş" komutu verilmiş gibi yerinden fırladı. Yaşlı kadınlar, erkekler, oyun.oynayıyor sanıp kalabalığın peşinden çığlıklar atarak koşuşan çocuklar, bir koşudur başladı. Arabanın etrafını çeviren halk bayinin önüne kadar öylece geldi. Herkes elindeki boş tüpü uzatıyor, adeta arabanın üzerine çıkıyor- 


lardı. Bu kadar kalabalığın önünde 60 tane tüpü kimseye veremeyeceğini anlayan şoför, arabayı bir ara kaçırabildiyse de Silahtar'ın bozuk yollarında tüpsüzlükten hayatlarının en hızlı koşusunu yapan halktan kaçmak mümkün değildi. Araba tekrar bayinin önüne getirildi. Şoför tekrar kaçırdı, tekrar getirildi, kovalamaca iki saate yakın sürdü. 
Sonunda bayi tüpler depoya sokabilmeyi başardı. 60 tüpten sadece 15'i kapanın elinde kalmıştı. Gerisi tekrar depoya kondu. 


e a a 


Osmaniyeli analar, lağım suları yüzünden salgın hastalıktan endişeli. 


Lağımlı su-içen Osmaniyeli çocuklarda bağırsak — enfeksiyonu görüldü 


© Çocuklarda bağırsak enfeksiyonun görülmesi üzerine, öğretmenler aşı için sağlık memuru getirttiler 


AYTEN ERBAY 
Zeytinburmu'na bağlı Osmaniye içme suyu borularının patlaması sonucu, 10 günden beri yurttaşlarınlağımlı suiçtikleri öğrenildi. Lağımlısu içmek zorunda kalan semt sakinleri, salgın hastalığa yakalanma endişesi içindeler. 

On günden beri, lağımlı su içtiklerini belirten mahalle halkı, suların bulanık ve tortulu aktığından yakınıp bir süreden beri su içemediklerin söylediler. 


okuldan geldiğinde kusuyordu. Her halde yediği ekmekten ve içtiği sudan olsa gerek, ağır hastalandı. Doktora götürdüğüm- de doktor, 'Bu çocuk bağırsak enfeksiyonuna yakalanmış' dedi. Benim çocuğum gibi yüzlerce çocuk var ''diyen ananın sözünü -yarıda bırakan Özgül Güler isimli anne ise, "Çocuğumu üç kere doktora götürdüm. Doktor sulardan mikrop geçtiğini, bu nedenle suyun kaynatılmadan içilmeme sini söyledi." 


9 yaşındaki kızının Bu arada, görüştüğühastalığa (o yakalandığını müz Osmaniye İlkokulu belirten Perihan Yıldırım o öğretmenleri, okula gelen adlı anne, "Çocuğum öğrencilerin yarısının 

o 


Doç. Dr. Günay Sezer: Hamile kadınlar kesinlikle 


aşı yaptırmamalıdır 


İSTANBUL(AA) 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Günay Sezer, 
1-3 aylık hamile kadmlara canlı aşıların yapılması halinde anne karnındaki çocuğun ayni hastalığa yakalanma olasılığı bulunduğunu söyledi. 


6. Ulusal İmmünoloji kongresine dün bir bildiri sunan Doç. Dr. Günay 
Sezer Türkiye'de en çok 


sarılık hastalığının görüldüğünü, buna karşın, sarılıkla ilgili aşının geliştirme çalışmalarının sür- 


dürüldüğünü söyledi. 


Konuşmasında aşı uygulamasının yarar ve zararlarına da değinen Doç. Dr. Sezer. hamile kadınlara özellikle kızamık, çocuk felci ve çiçek aşılarının kesinlikle yapılmaması gerektiğini kaydederek,aşıların yan etkileri konusunda şunları söyledi: 

''Örneğin tifo aşısı yapilan kişide yüksek ateş, şişme ve ağrı yapmaktadır. Çiçek aşısı ise, çok az bir olasılıkla da olsa, beyin iltihabına neden olabilmektedir. Bazı uzmanlar bu nedenle çiçek aşısının yapılmasına karşı çıkmaktadır." 


hasta olduğunu, bunun üzerine sağlık müdürlüğüne başvurarak, aşı için sağlık memuru getirttikleri ifade ettiler. 


YETKİLİLERİN 
İDDİASI İLGİNÇ 


Öte yandan, konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Beis- 


diye Meclis Azası Yusuf Tozkoparan, ''Osmaniye' 
de böyle bir şey yoktur. 
Lağım, suları karışmıyor. 
Halkın söylediği tamamen asılsızdır" dedi. Sular İdaresi yetkilileri ise, sadece arıza olduğunu arızayı giderince her şeyin çözümleneceğini belirttiler. 


Japon din adamları heyeti İstanbul 


Valisini ziyaret etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Merkezi Tokyo'dü bulunan Ulurlararası Kardeş lik ve Dostluk Cemiyeti Başkanı Yasumi Horoso başkanlığındaki resmi heyet, dün İstanbul Valisi Orhan Erbuğ'u ziyaret etti. 

Vali Orhan Erbuğ' 
dan İstanbul'un tarihi yapası ile ilgili bilgi alan Japon din adamları, Japonya'da yaygın bulunan Budizm ve Sınto inanışı hakkında açıklamalarda 


Üniversite 


kapısında! 


— İstanbul ve Bursa ITIA'nın 


bulundular. 
Heyetin o Türkiye'de cemiyet çalışmaları ile 


ilgili temaslarda bulunaçağı ve gelecek yıl Tokyo da yapılacak dinlerarası uzlaştırma konferansına Türkiye'den de bir heyetin katılması amaciyla görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Japon din adamları heyetinin, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra Ati- na, Roma ve Kahire'ye gideceği bildirildi. 
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İLANEN TEBLİGAT istanbul 12.icra Memurluğu 


Dosya No:1979/4786 


Borçlu: Elife Emıem; UzunYel sok. Hür Apt, No.7 
Karagümrük/istanbul Alacaklı Mustafa Okur Vek. Av.Saynur Öcal'a olan masrafsız 989.400 -TL.borcunuzdan dolayı ödeme emri adresiniz zabıtacada tespit edilmediğinden ilanen tebliğ olmuş, takip kesinleşmiş. Kadıköy Erenköy mah. Ethemefendi Cad.107 Pafta, 435 ada, 139 parsel sayılı gayrimenkulün 2.kat 10 nolu dairenize haciz konulmuş ve mahallen evsat ve kıymetinin bir bilirkişi marifetiyle takdir edilmiş ve bulunduğu semt, semt i-Çinde yeri, imar durumu, inşa tarzı, hali hazır vazıyeti ve bu Civardaki daire alım satım rayiçleri ile kıymetine etkileyen diğer hususlarda gözönünde bulundurularak dairenin tamamının 1,650.000.00 TL. (Birmilyonaltı-Yüzellibin TLsı kıymete mütehammil olacağı kanaatine varılmıştır. Bu kere iş bu ilanın gazetede neşrinden itibaren bu kıymet hakkında bir itirazınız varsa 22 GUN içinde İcra Merci Hekimliğine itirazda bulunmanız, bulunmadığınız takdirde iş bu kiymet takdir raporu- nun kesinleşeceğinin ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 
(Basın: 7153-1022) 


bazı bölümlerinde yeni puanlar açıklandı 


İstanbul İTLA Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 440 ya da daha yüksek toplam puan alan adaylar Ticari Bilimler Fakültesine, 475 ya da daha fazla fen puanı alan adaylar Eczacılık Fakültesine, 490 ya da daha yüksek fen puanı alan adaylar Tıp Fakültesine, 450 ya da daha fazla fen puanı alan adaylar ise Diş Hekimliği Fakültesine ön kayıtlarını yaptırabilecekler 


İstanbul İTİA'ya bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna 440 ya da daha yüksek toplam puanı olan adaylar ön kayıt için başvuruda bulunabilecekler. 

Bursa İTİA'ya bağlı İktisat ve İşletme Fa kültelerine 1979-80 öğretim yılı için toplam 
400 öğrenci alınacak. 

Hacettepe Üniversitesine bağlı Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinin Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz-Dil Bilimi, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ekonomi, Sanat Tarihi; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, İşletme Yönetimi ve Kütüphanecilik bölümlerine kesin kayıt hakkı elde edenlerin 3, 1 ve 5 Ekim tarihlerinde Beytepe Kampüsündeki Öğrenci İşleri Müdür luğü kayıt Bürosuna başvuruda bulunmaları gerekiyor 


m 


4 Ekim 1979 


Bu saraydan kız kaçırma değil, babam 


Ola ki buzda kayarken ayağım burkula, Turan 
Çağlar'ı güpegündüz kaçırma operasyonuna 
"he” diyenden bilirim. 


Ola ki erik 


a. 
ağacının tepesindeyken dal 


kırıla. 


Ola ki mantar yemekten midem deline 


(17772 2 — 


Ola ki üstüme biri 


saldıra, hep gene 


Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Süleyman Demirel, Sayın Türkeş, Sayın Mehmed Ali Aybar, Sayın Doğu Perinçek ve uzun zamandan beri göremediğim dostum Mustafa Timisi. .. 

Ve de Sayın Bülent Ecevit! ... 

Yineliyorum: m 


Ola ki, buzda kayarken aya. : 


ğım burkula, Turan Çağlar'ı güpegündüz kaçırma operasyonuna "he" diyenden bilirim. 


Ola ki, erik ağacının tepesindeyken, dal kırıla, 

Ola ki, mantar yemekten midem'deline, 


Ola ki üstüme biri saldıra, hep gene ondan bilirim. Bana ondan bilmek hakkını verdi. Göreceksiniz neden verdi... 


Ben güç suçlarım. Vatanseverlik ne benim tekelimde, ne kara borsamda!... 


— Kime sesleniyorsun?... 

— Bütün okurlarıma, dostlara ve mademki kendilerini düşman ilan etmişler durup dururken, düşmanlara da. . . Aslında benim kitabımda, hiç bir vatandaşımın düşmanım olamıyacağı yazar... 
Başkalarının kitabında ne yazar, okumadım ki!.. 


Lütfen ve lütfen, zaten görevleri başlarından aşkın ve bu görevleri canla başla yapmaya çalışan Sıkıyönetim mensuplarını da kimse, Aydınlık'ı "düzmece" raporlarlamalarla oyalamağa kalkmasın... 


"23 Ağustos 1978 günü, akşam eve girerken beyaz kot pantolonlu,karanlıktan pek iyi seçemediğim biri yanıma yaklaştı. 
Olanları bildiğini,fazla safça davrandığımı, açıklar verdiğimi, gerçekte büyük bir tuzak içinde olduğumu, bu vazgeçilen deniz operasyonu yerine yapıldığını sövledi ve Süratle uzaklaştı... 

(Bir daha senaryo yazarsam... 
kurgusu hazır!...) 


© Feki "Deniz 
Operasyonu” nedir sayın albayım? 


(Bir teknık deyim mi? Yoksa kişinize özel olarak uygulanacak bir operasyon mu? Sizi denizde yatla gezmeğe mi götüreceklerdi?.. benim için, midye toplamaktır deniz operasyonu. . . Milyonlarca midye banklarına parmaklarınızı (o yaklaştırırsınız... 
kabuklular savunu içi” sıklaşırlar, size ufak elektrik akımı yollarlar... gaflet anlarını bulup boyunlarından koparırsınız, kaya- dan!...) 


"25 Ağustos 1978 Cuma gecesi, ilk tehdit geldi... Tehdidi yapan, kendisini birinci ölüm mangasından olarak tanıttı. 

(Haydaaaa! ..) 

“Konuşmaların aynı MİT merkezinde görüşmelerin paralelinde, ilave olarak CİA'dan para alarak genç subayları teşkilatlan - dırdığımızı bildiklerini ve günlerimizin sayılı olduğunu söyledi. 
Bu telefon tehditleri her akşam değişik saatlerde “yapılmaktadır. 
(Şu arada, sayın MİT başkanı olayın üstüne eğildikten sonra, durmuştur! ..) 

"28 Ağustos 1978 akşamı da yapıldı. Tesadüfen saat 19.20'de, 


ondan bilirim. 
Bana ondan bilme 


hakkını verdi 
PES ann 


apmağa başlamıştı, 


” 
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bizi ziyarete gelen komşumuz emekli albay, Hava Kurmayı Hüseyin Güven'e de dinlettim. 

"Ahlak ve vicdanın zerresi olmayan korkunç bir komplonun ve tuzak ahtapotunun çeşitli tertip ve düzenleri etrafımı"sarii ni 

“Durumu size bildi Mee karar verdim. 

"I)MİT Merkezinde bana ,dosyamın beni mahvedecek belgelerle dolu olduğunu söylemişlerdi. 
Bir çok görüşmelerde gizli fotoğraflarımın tespit edildiği söylenmiştir. 


BÜTÜN BUNLARIN YASAL YOLLARLA TABİİ 
MAHKEMELERE İNTİKALİ 
VE SEVKİ İÇİN TAVASSUTUNUZU 
İSTİYORUM 


"Çünkü bu devlet bir aşiret devleti değildir. Hiç kimse devlet müesseselerini şantaj için kullanamaz...” 


© Gelelim bana 


"2)Dört seneden beri yüzünü görmediğim dostum Nimet Arzık'ın, arkadaşı olduğunu söyleyen, Armağan hanım, iki kez ziyaretime gelmiş ve kendisiyle birincisinde, randevusuz geldiği ve işim çok olduğundan çok kısa, diğeri randevulu olarak (11 Agustos 1978 günü) ve iki ziyarette toplam olarak bir saat görüşülmüştür.) 


(Eeeee?) 

“Bana yayınlarını nasıl bulduğunu sormuştur. Ben de kendisine, Özel Harp Dairesiyle ve Kontrgerilla ile ilgili yayınlarının çok hatalı, yanlış ve Silahlı Kuvvetleri yıpratıcı olduğunu söyledim. Yüzleştirildiğimiz zaman, bunları mutlak itiraf edecektir. 
Bana, ikinci suali artık çürümüş bir sakız olan 1972-1973 senelerindeki işkenceler hakkında oldu. Ona ekte altı ay evvel Başbakana yazdığım mektubun çerçevesinde kısa, genel bilgi verdim. 
(İşkenceler çürümüş sakız değil sayın Turan Çağlar... Hesabı verilinceye değin!...) d 

"Mektupta da işaret ettiğim gibi, bunun MİT'le ve Silahlı Kuvvetlerle bir alakası olmadığını belirttim. Fakat bu konuda, öyle sualler soruyor ve isimler istiyordu ki, ben bunların hiç birini bilmediğim gibi, topladığı bilgiler karşısında hayrete düştüm. 

"Bana, Nuri Gündeş'inde işkenceciler arasında olup olmadığını sorduğunu ve buna, bilmi-, yorum cevabını verdiğimi hatırlıyorum 

"14 Ağuslos 1976 günü, Armağan hanım, bana Nuri Gündeş'in yaşını, 1971'de İstanbul' da bulunup bulunmadığını sordu. 
Ben de, şimdi beni ziyaret edecek bir arkadaşım vasıtasıyla bunu daha iyi öğrenebileceğimi, fakat bulunduğunu ve yaşının 50- 
55 civarında olduğunu söyledim. 

"Hiç bir önemi olmayan, dinlenen bu konuşma üzerine, silah ve yumrukla, MİT merkezine götürüldüm. Orada Armağan hanıma Nuri Gïadeş ve yardımcıları: nın yanında bir defa daha telefon ettim. Kendisine Nuri Gündeş'in İstanbul'da bulunmadığını 


söyledim. Be konuşma MİT'in telefonla dinleme kayıtlarında vardir 


" “Tüyleriniz ürpermiyor 


(Zavallı Nicksooon, bir sinameki Watergate'den ötürü başına gelmeyen kalmadı! . . .) 

"3)Nuri Gündeş ve arkadaşları bana ısrarla şunu söyletmektedirler. 


“a)Nuri Gündeş hakkındaki bilgiler benim tarafımdan verilmiştir. Çünkü Aydınlık gazetesi, arkadaşım Turan Deniz hakkında hiç bir şey yazmamıştır. b)Armuğan hanım gazetesinde ben- den, çok sağlam kaynak olarak bahsetmektedir ve bu şekilde Akbabanın Üç Günü senaryosu devam etmektedir. 


“Bütün bunlar ve olayların bizzat Armağan hanım da dahil, yüzleştirilerek, açıklığa kavuşturulmasını ve gereken soruşturmanın İstanbul'da değil, sizin tayin edeceğiniz kimseler tarafından yaptırılmasını istirham ederim. 

T Merkezinde sorgulama esnasındaki süaller çerçevesinde her akşam ölümle tehdit edilmekteyim. Esasen ölüm mangasına teslim edileceğim, bizzat MİT Merkezinde bana söylenmiştir.” 


Ondan sonra işte, Sayın Çağlar,başına bundan böyle ne gelirse, nerden bilinmesi gerektiğini söylüyor. 


© "Başbakana yazdın da ne oldu” 


Dölişet duymuyor musunuz? 
mu?.. 

Daha bitmedi festival... Gene günlerden bir gün Turan Çağlar, bu kez evinin önünden kaçırılıyor. Bu kez kara gözlüklüler onu Belgrad ormanlarına hava almaya götürüyorlar... söyledik... 


Kendilerine yazdığı mektuplardan, noterde ölümü hakkında bıraktığı yazılardan söz edior... ve göz dağı bu kadarla 

alıyor... 

Yalnız onu kaçırtanlar kendisine şöyle bir göz dağı daha veriyorlar. Sıkı durun sevgili okurlarım: x 

"Başbakana yazdın da ne oldu?.." 


Mektubun kopyasını da, kendisine trenden mendil sallar gibi gösteriyorlar. Üstünde durmak gereğini duyuyorum... Bu olaylar Sıkıyönetim zamanından önce oluyor... Tarihlerini albay mektubunda yansıtmış! 

Bu gün, bu davranışa sanırım göz göre göre kimse cesaret edemezdi. Yürekten inanıyorum... 

Nuri Gündeş'i ne tanırım ne 

bilirim... İşin maytap ve becerıksız taratı, durup dururken, beni de, bu işin içine karıştırmasıdır,yemeğe "Acısso" katarcası- na . E, Acısso'dan insanın ağzı yanar... 


Milli İstihbarat Kuruluşunun çok önemli bir işlevi vardır. Vatan güvenliği için sağlam enformasyon edinmek... 

Kuruluşu bir ihbar kuruluşu sananlar, çuvallarlar. 

Vatandaşı bir "başka ellere 


teslim" kuruluşu sananlar çuvallarlar! ... 

Bir yargı kuruluşu sananlar, çuvallarlar! 


... Ulayın kahramanlarına, Saraydan Kız Kaçırma gibi operasyonlara meraklılar, böyle bir ciddi kuruluşta önemli noktalarda bulunurlarsa, vatandaş, kendisini hangi merciye teslim etsin. 

Bu olay, yüzde yüz doğru. 
Tek olay olamaz! Biz değil, o o-. 
lay üstümüze düştü. .. Arkadan da karanlık romanlar kanaviçalamasın kimse... 


Albay Turan Çağlar güpegündüz Akbank'tan kaçırılmıştır. 
On kişi hiç olmazsa tanık olmuştur. 

Bütün bu ayrıntılarıyla bu kaçırılmayı (çift kaçınlma) bildir miştir. Bir kuruluştan birkaç ki- 


şi kendi başına böyle operasyon- £ 


lara yeltenmiştir. 


Herhangi bir kuruluşun iç çekişmelerini, biz bilmiyoruz.Ama & kimse kendisini devletten üstün Š 
sanamaz. .. üstün sanmasına dev- 5 


letde göz yumamaz!... 

Sanan varsa. . . herhangi bir kuruluşta o bir ur'dur.... 

Bu tür urun selimi de, yoktur... 


YARIN: 
Işın maytap kısmına.gelelim 


AP Kars Senatör adayının. 
öldürülmesiyle ilgili olarak 


14 kişi gözaltına alındı 


HABER MERKEZİ 
Kars'ın Göle ilçesinde Adalet Partisi Kars Senatör adayı Salim Dursunoğlu'nun önceki gün uğradığı silahlı bir saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak, gözaltına alınanların sayısının 14'e çıktığı açıklandı. Kars Valisi Orhan Pirler, soruşturmanın sürdürüldü- günü ve olayın sanıkları- nın çok kısa bir sürede yakalanması için bütün güvenlik görevlilerinin çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini bildirdi. | 

Vali Pirler, olayla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Olaydan sonra Kars, 
Göle ve Ardahan'da çok sıkı tedbirler aldık, bu arada olayla ilgili olduğunu sandığımız bir kişiyi daha yakaladık. Soruşturma aralıksız sürdürü yor. En kısa zamanda Dursunoğlu'nun katilini yakalayacağımızı umuyorum." 

ARDAHAN'DA 
TOPRAĞA VERİLDİ 

AP Senatör adayı 
Salim O Dursunoğlu'nun cenazesi dün doğum yeri olan Ardahan'da toprağa verildi. Dursunoğlu'nun cenaze töreni dolayısıyla ilçede çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. 

Adalet Partisi Kars 
Senato adayı Salim Dursunoğlu' önceki gün propaganda gezisi yapmak için gittiği Kars'ın Göle ilçesinde uğradığı bombalı saldırı sonucu öldürülmüştü. o Belediye binasının karşısındaki 


Katil komando Arpacı da duruşma hakimi. : 


g LIVU heç 


Háiidi Sevinç’ i reddetti” 


© Sevinç'in tarafsızlığına karar veren komisyon sanık 


komandoya para cezası verdi 


ANKARA 

ODTÜ öğrencilerin- den Semih Erbek'i öldürmek suçuyla yargılanan komando Selahattin Arpacı, duruşma hakimi Kıdemli Hakim Albay Ham: 
di Sevinç'in taraflı davrandığını öne sürerek da va hakimliğini reddetti. 

Sanık komando Selahattin Arpâcı, yapacağı savunmadan önce duruşmada bir dilekçe okudu Arpacı, dilekçesinde, Kı demli Hakim Albay Ham di Sevinç'in "Ülkücü görüşe ve ülkücülere düşman olduğunu" ileri sürdü. Kendisi hakkında iyi ve kötü şeyler söylendiğini ,ancak Hakim Albay Hamdi Sevinç hakkında büyük bir kitle tarafından iyi şeyler söylenmediğini iddia eden sanık, "Bu şahıs bu görevde kaldıkça, heyete karşı güvensizlik duymaktayım. CMU Kanununun, 23. maddesine uyularak görevden alınmasını ve tarafsız bir hakimin, getirilmesini istemekteyim" dedi. 

Adam öldürmekten sanık olarak yargılanan komando Arpacı, dilekçesini okuduktan sonra dava hakimi Kıdemli Albay 
Hamdi Sevinç, Sıkıyönetim Mahkemelerinde hakimin reddedilmesinin 
1402 sayılı yasaya göre 
olanaksız olduğunu söyledi, ancak “sanıklar üzerinde herhangi bir tereddüde yol açılmaması için bir komisyon kurularak larafsızlığımın incelenmesini istiyorum" dedi. 

Kıdemli Hakim Albay 
Hamdi Sevinç, sözlerine şöyle devam etti: 

"Sanık Selahattin Arpacı tarafından verilen dilekçede sözü edilen ve red istemleri olarak gösterilen konuların akıl ve mantığının inandırıcı kanıtlara dayanmadığı aşikar olup, kendi kuşkuların- dan öteye gitmeyen veya telkinlerin bir ifadesi olması gerekir" dedi. 

Daha sonra duruşma- ya ara verildi ve Hakim Albay Nurettin Soyer Başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon, Kıdemli Hakim Albay Hamdi Sevinç hakkında verdiği kararda, red sebepleri olarak gös: terilen gerekçelerin, yasaların öngördüğü red sebepleri olmadığını be- 


bir binadan atılan bombayla yaralanan amcası Naim Dursunoğlu da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Devlet Hastanesinde dün ameliyata alındı. 


Fehmi Güneş, Devlet Bakanı man Bakanı, İmar ve İskan Bakan Vekili Vecdi İlhan'la birlikte dün saat 14.20'de uçakla Ankara" dan Erzurum'a gitti, Güneş, hareketinden önce yaptığı zurum'dan bakan arkadaşlarıyla Artvin'e geçe- 


Kars'a geçeceklerini kaydetti. Güneş, ayrıca Kars’ ta durumun çok sakin olduğunu da sözlerine ekledi.. 


© Ceyhan'da Tekel deposu soyulmak istendi. 


çesindeki Tekel deposu- na dün saat 14.00 sıralarında kişi, veznedar Hulusi Hak- verdi'yi tabancayla tehdit ederek, kasada bulunan parayı 
Ancak o sırada Tekel de: 


lirtti. Komisyon, ayrıca 


© Kars, Göle ve Ardahan'da çok sıkı 


güvenlik önlemleri alındı 


© Senatör adayı Dursunoğlu 


Ardahan'da toprağa verildi 


posunda bulunen Emniyet Bekçisi Ali Koç, soygunculara karşı çıktı ve eylemden caydırmak için havaya ateş etti. Bunun üzerine etrafa yaylım ateşi açan soyguncular paralarını alamadan depodan kaçtılar. Beş yerinden vurulan Emniyet Bekçisi Ali Koç olay yerinde öldü. Veznedar Hulusi Hak- 


İçişleri Bakanı Hasan 


Lütfü Doğan, Or- 


de ağır yaralandılar. 
Yetkililer, soyguncuların olay yerinden 

01 EK 568 plakalı otomo 

bille uzaklaştıklarının be- 


açıklamada Er- 


rek incelemelerde þulu- lirlendiğini söylediler . 
nacağını ve burada bir Bu arada Tekel depo- gün kaldıktan sonra sunu soymak isteyen ki- 


şilerin kullandıkları otonun, önceki gece Saat 02.00'de Maksim gazinosu önünden şoförü silah tehdidiyle etkisiz hale getirilerek çalındığı belirlendi. Olay,otonun şöförünün sabaha karşı Sıkıyönetim Komfütanlığı- na başvurmasıyla ortaya çıktı. 


© İstanbul'da bir genç öldü iki yer bombalandı 


İstanbül'un Cevizli semtinde önceki gün komandoların yaylım ateşine tuttukları manav dükkanında ağır yaralanan İhsan Erbay adlı genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. 

Bu arada önceki gün saat 17.00 sıralarında Pendik'te Dev-Savaş adlı 

#wsahlew solcu bir gruba ¿+ mensup kişinin bir MHP yanlısının otosunu yakmaları ve kendisini de as mak istemeleriyle başlayan olaylar dün de sürdü. 
Bu olaydan iki saat sonra yabancı plakalı kahverengi bir Mersedes otoyla önce bir dükkanı tarayan komandolar, burada İsmail Yılmaz adlı genci 


Adana'nın Ceyhan İl- 


gelen silahlı dört 


almak istediler. 


sanık komandoya 500 öldürdüler. Bunun ardınlira para cezası verdi. dan aynı arabadan bir Duruşma başka bir güne manav dükkanına ateş ertelendi açıldı, burada da fh- 


Bir komando 


suçlarını itiraf eden arkadaşını vurmuş 


© Komando Hüseyin İpek savcılığa gönderdiği mektupta bütün suçlarını itiraf etti 


ANKARA (AA) 
Silahlı sağ eylemci Fatih Hüseyin Ipek “Sivas Sanat Okulu Öğretmeni Erol Arabacı'yı Ankara'da Dursun Önkuzu'yu öldürenin kendisi olduğunu ulu orta söylemesi üzerine bir tabanca ile evinde yaraladım"' diyerek suçunu itiraf etti. 
Komando Fatih Hüseyin İpek,Sivas ve Ankara'da silahlı eylemler ile bazı silahlı gasp ve yaralama olaylarına karıştığını da itiraf etti. 
“EROL ARABACIYI YARALADIM" Silahlı sağ eylemci İpek, Sivas Cumhuriyet Savcılığına yazdığı bir mektupla, Sivas Sanat Okulu Öğretmeni Erol Arabacı'yı, Ankara'da Dursun Özkuzu'yu kendisinin öldürdü- günü ulu orta söylemesi üzerine bir evde tabancayla yaraladığını, meydana gelen bir başka olay sonrası da misilleme olarak Sivas CHP binasını kurşunladığını" bildirdi. Sanık komando mektubunda, Yunus Yıldırım adlı kişiyi eski Sivas TÖB-DER Başkanı olduğu için vurduğunu da kaydetti. İpek, mektubunun sonunda yazdıklarının doğru olduğunu söyleyerek, bunları mahkeme önünde de anlatırım" dedi. 


SİVASTAKİ ÖTEKİ EYLEMLER 


Alınan bilgiye göre sanık komando İpek, Sivas Halk-Der binasının kurşunlanması, sol görüş lü bir öğrencinin öldürülmesi ve sol görüşlü bir kişinin evine silahlı saldırı olaylarına da karıştı. 


Anxara'da bazı eylemlere karıştığı gerekçesiyle Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanan sanık İpek'in, Yücel Reisoğlu adlı bir kişinin evine silah zoruyla girerek 3 bin lira ve bazı mücevherler aldığı ve olaydan sonra kaçarken bir polis memurunu silahla yaraladığı bildirildi. A 

Askeri savcı, sanığın suçlarının saptandığını belirterek, sanık hakkında silahlı gasp, memura mukavemet ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası istedi. 


"CEZAMI BİR AN ÖNCE VERİN" 


Sanık komando Fatih Hüseyin İpek, Ankara' daki eylemleri kendisinin gerçekleştirdiğini askeri mahkeme önünde itiraf etti ve ''Benim cezam neyse, bir an önce verin, zira Erzurum Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmalarım var" dedi. 

İpek, Eskişehir'de de hırsızlık, silahlı gasp ve yaralama olaylarından yargılanıyor. 


verdi ve Odacı Ali Akgün 


san Erbay'ıağır yaralayan saldırganların vurduğu Erol Atmaca adlı genç dün Haydarpaşa Numune Hastanesinden, İstanbul Göğüs Carahisi Merkezine nakledildi. Yaralı gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 

Komandoların önceki geceki saldırılarını dün sabah sahte solcuların misillemesi izledi. 

Pendik semtinde , dün 
saat 06.00 sıralarında 27 
Mayıs Caddesi üzerindeki MHP Eski Yönetim Kurulu üyesi olduğu bildirilen Tahsin Mertoğluhun Emlakçı dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucun- da işyeri ve çevresinde geniş çaplı hasar meydana geldi. 

Yine Pendik Hatboyu Caddesindeki Zihni Doruk'a ait büfeye aynı saatlerde atılan patlayıcı madde, hasara yol açtı. 
İki gün üst üste gelişen olaylar nedeniyle şehirde durumun gergin olduğu bildiriliyor. 

Öte yandan Bakırköy, Esentepe Namık Kemal Mahallesinde sağ görüşlü Namık Kan'a ait kırtasiye dükkanına dün sabah saat 09.15'te giren bir kişi ateş açarak Namık Kan'ı elinden yaraladı. 

Silahlı saldırganın ola; . 
dan sonra dışarda bekle yen bir arkadaşı ile kaçtığı ve olayda dört kurşunun kullanıldığı bildirildi. 


© Turgutlu'da bubi tuzağı patladı 


Turgutlu'da bir araca kimlikleri belirlenemeyen şahıslar tarafından konan bubi tuzağının patlaması sonucu bir kitapçı yaralandı. 

wwPölisten edinilen bilgiye göre, önceki sabah 


AP İlçe eski Belediye Başkanlarından Manisa Barosuna bağlı avukat 


Raşit Akkan'm 35 LK 
579 plakalı otomobili 
üzerine , yapıştırılan ve 'Varan-1' yazılı kağıdı okumak isteyen kitapçı Hüsnü Çetintabak, oto- daki bubi tuzağının pat laması sonucu yaralandı. 
Bu olaydan hemen sonra Bostanlı semtindeki Çiftçi Mallarını Koruma Der neğine kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı baskın düzenlendi ve bekçi Bayram Akkaya ağır şekilde yaralandı. 
Akkaya, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. 


© Adana Emniyet Müdürlüğüne bir alay komutanı getirildi 


Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesinden sonra Adana Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan İstanbul polis müfettişlerin den Ahmet Karakurt Ankara'ya çağrıldı ve yerine vekaleten Jandarma Alay Komutanı Albay Osman 
Çitim atandı. 

Geçtiğimiz Cuma günü katledilen Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un ölümüyle ilgili soruşturmaya 4 İngiliz uz man polisde katıldı. 
Frank Skuse, Hersey Eteelhon, Teremy Taylor ile L.Byford adındaki dedektiflerin, Yurdakul un öldürülmesiyle ilgili olarak elde edilen bulguları teknik yönden değer- 


lendirecekleri ileri sirüldü. 


© İskenderun'da 


MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş'in İskenderun'a girişi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan Ali Paşaoğulları, Avni Sönmez, Nihat Çatıkkaş, Recai Akcan, Mahir Geze ve Yusuf Aktaş ilk sorgularından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 


© Konya'da 


Konya'nın Ermenek ilçesine bağlı Elmayurdu köyünde MHP Grup Meclis oOBaşkanvekillerinden 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Yasak oyunlar 


Başyazarımız Doğu Perinçek gözaltına alınmadan önce yazdığı son yazıda, Radyo-TV konuşmaları üzerindeki sansürü eleştirirken şöyle diyordu:"Bu durumda parti sözcüleri birer kere Anayasa metnini okusunlar ve halk da oyunu seslerinin güzelliğine göre versin!” 

Ailecek televizyonun başına geçip, siyasi partilerin propaganda konuşmalarını dinlemeye başladığımızda, konuşmaları Perinçek'in bu önerisine uygun olarak dinleyelim dedik. Herhangi bir siyasi değerlendirme yapmadan, "siyasete bulaşmadan" seyredelim ve konuşmacıların “hal ve gidişlerini" değerlendirelim. 

Konuşmalar başlamadan, "sansürlü" bir müzik başladı. 

Yüksek Seçim Kurulu, konuşmaların arasına konacak müziğin "tarafsız" olmasını önermiş! 
TRT yetkilileri de günlerce arşivleri karıştırıp “tarafsız " bir müzik bulmaya çalışmışlar. Tarafsız müzik olarak karşımıza çıka çıka "Yasak Oyunlar" filminin fon müziği çıktı. Sanki konuşmacılara ve dinleyicilere daha baştan Yüksek Seçim Kurulunun koyduğu yasakları hatırlatır gibi. 

Yarışma,TBP Başkanı Timisi'nin konuşmasıyla başladı. 

Daha doğrusu konuşmasıyla değil de, okumasıyla. Ama Timisi kendi yazdıklarını bile okumakta güçlük çekince, bizim evdeki jüri tarafından başarısız sayıldı. 

Erbakan'ın, söze "Allaha şükür, aramıza bir batıl parmak girmeden ilk defa karşı karşıya geliyoruz"' diye başlayan konuşması sempati yarattı. Her ne kadar "'anarşinin döktüğü kanlarla her ay bir Kıbrıs fethederdik"' demesi puan kaybettirdiyse de, daha önce topladığı puanlarla barajı aşmayı başardı. 

Bu arada Erbakan, Feyzioğlu ve Bıçakcı arasında başka bir yarışma vardı. Ekkol işaretleri alanında şarkıcı Barış Manço'nun rekorunu elinden alma yarışı. 

Bu yarışta Feyzioğlu'nun yaptığı hareketler bizim jüri tarafından uluslararası ahlak kuralları- na aykırı görüldüğünden yarışma dışı bırakıldı. 

Bıçakçı ise, yanlış kulvarda koştuğu için yarışma dışı kaldı, Sosyalist Devrim Partisi Başka: nı, herkesi karşısına aldığı konuşmasının sonunda halkı da suçlayınca bindiği dalı kesmiş oldu. 

“Sen, yağ tulumlarını politikacı diye sırtına alıp taşırsın. Sen,her seçimde gidip oyunu onlara verirsin, Sen, biliyorum bu seçimlerde de oyunu gidip onlara vereceksin. Sen..." derken konuşma 20 dakikayı aştığı için kesildi. 

Türkeş ise daha baştan kaybetmiş olarak başladı. Konuşmacılara stüdyoya girmeden yapılan makyaj bile fayda etmemiş; yüzüne bir “masumluk”' veremiemişti. (gazetecilerin anlattı-Šina göre stüdyoya girerken Türkeş'i gören bir çocuk ağlamaya başlamış, susturamamışlar) 

Konuşmasında sürekli savünma halindeydi. 
Milletin yüzüne bakamaz gibi kafasını kağıttan kaldırmadan okudu. Evdeki jüri tam uyuklama- ya başlamışken Türkeş'in birdenbire "Allah belasını versin" diye bağırmasıyla yerinden sıçradı. Sözün sonu "faşizmin.. diye gelince, hep birlikte "'Amiiin, topunun" cevabını aldı. 

TSİP Başkanı Ahmet Kaçmaz,20 dakikayı doldurmakta güçlük çektiği için elendi. Gerçi süresini 40 kere "birlik'' diyerek doldurmaya çalıştıysa da yine söyleyebilecekleri erken bitti. 

Behice Boran "denetlemeyi protesto etmek için canlı yayın yapacağız. Bu yüzden dil sürçmelerini bağışlayan” diyerek söze başladı. Ancak önündeki Moskova telefon rehberi kalınlığındaki kağıt tomarını hiç dili sürçmeden motor gibi okuyup bitirdi. 

Demirel taraftarlarını şaşırtacak bir ciddiyet içersindeydi. Çamura yatıp demagoji yapmadı. 
ğı için fazla puan toplayamadı. 

Ecevit ise günün son yarışmacısı olarak toz pembe bir Türkiye tablosu çizdi. Hepimizi milyoner yapıp hayal dünyasında gezdirdi. 

Belki bu konuşmayla epey puan toplayabilirdi ama, maalesef zamanlamayı iyi yapama- 


mıştı, Ecevit'in talihsizliği, kendisinden sonra ` 


TRT haber bülteninin başlaması oldu. 


Spikerin ilk haber olarak AP Kars Senato ada- 


yının öldürülmesini verişi herkesi tekrar katı "gerçekle karşı karşıya getiriyordu. 


Bomba attıkları, adam öldürdükleri bildirilen 


`, vr f aliyi d 


Dev-Yol mensubu dört kişi 


tabanca ve mermilerle yakalandı 


Sanıklar sorguların- 

EASES (EN da, aynı semtte geçen 

para ker yıl 6 Ağustosta bir baksemtinde çeşitli yerleri 


bombaladıkları ve bu sı rada `ir kişiyi öldürdük leri öne sürülen "Devrimci Yol" adlı örgüte mensup dört kişi, toplam üç tabanca ve mermilerle birlikte yakalandı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yakalanan kişiler, sorguları sırasında, li Temmuz 
1978 günü Mamak-Keçikıran'da bir bakkal dükkanına patlayıcı madde attıklarını, bu eylemlerini gören sağ görüşlü Fuat Şahin'in, tanıklık yapmasına fırsat vermemek amacıyla sanıklar- dan İdris Kubaşık tarafından öldürüldüğünü itiraf ettiler 


diler. 


altına alındılar. 


kal dükkanına, 4 Kasım' 
da bir züccaciye dükkamna, 29 Mart 1979'da bir eve patlayıcı madde F attıklarını, 5 Ekim 1978' ` de bir kişinin otomobilini yakmaya teşebbüs ettiklerini, 17 Kasımda bir 
evi kurşunladıklarını, 26 
Şubat 1979'da da Çankırı caddesinde bir işyerinden silah zoruyla 20 
bin lira dolayında parayı aldıklarını söylediler. 
Polis ekipleri, örgüte ait toplam üç tabanca, dört şarjör ve 61 mermi- yi de, sanıkların saklandıkları yerlerde ele geçir- 


Sanıklar, gönderildikleri Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca dün göz- 


ale a 


me İsmi Sn 


14 Ekim 1979 


dergiler 
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H.Kurtuluşçuları ve TIKKO’ cular, Ispanya 'da kavga ettiler 


Halkın Kurtuluşu'nun gençlik yayın organı "Devrim Yolunda Gençlik" dergisinin 
3 Eylül tarihli sayısında Arnavutluk Emek Partisinin çizgisindeki çeşitli ülkelerdeki grupların gençlik örgütlerinin 3-15 Ağustosta İspanya'da biraraya geldiği gençlik kampı anlatılıyor. Türkiye'den de Halkın Kurtuluşçularının katıldığı kampın ilginç yanı Türkiye'li TİKKO'cularla Halkın Kurtuluşçularının Ispanya'da da birbirine girmeleri.Devrim Yolunda Gençlik, kampın, kendilerinden "öcü gibi kor- 


mi izni" ile yapıldığını belirttikten sonra engelleme çabalarının sadece "faşist monarşi'' den değil, aynı zamanda "'Maocu gruplar"'diye nitelediği bazı gruplardan da geldiğini söylüyor. Bu 'Maocular" şunlar: Yurtdışındaki TİK-KO'cular ., onların etkinligindeki ATİF, ATÖF gibi örgütlerle, ŞİKP (Şili İhtilalci Komünist Partisi) ve Avusturya KP/ML delegasyonları ile bir grup Kıbrıslı öğrenci. 

Kamptaki durumu yansıtan bazı açıklamaları buraya alıyoruz: 


kampa delegasyon olarak degil, hiç bir yazılı ve sözlü pro- 


-paganda hakkına sahip ölma- 


dan kişi olarak katılabileceği, Avusturya KP/ML delegasyonunun da provokasyonlardan elini çekmesi, bunlara ortak olmaması kaydıyla kampa girebileceği tespit edildi. Fakat bunlar yandaşlarının bir kısmının içeri alınmamasından ötürü olsa gerek, birkaç gün kampa gelmeyerek dışarda beklediler. 

“İçeri alınmayan seyyar provokatörler oo (TİKKO'cular kastediliyor) Kampın giriş 


kan taşist monarşi"nin "res- 


“Kıbrıs 


delegasyonunun 


TSIP ve seçimler 


TSİP'in merkez yayın organı Birlik dergisi 10 Eylül tarihli sayısında yayınına ara vererek bir sire Gerçek gazetesine destek olacağını açıkladı. Bu sayısında yine seçimlere geniş yer ayıran Birlik kendi dışındaki revizyonist grupları suçluyor. EsasgörevinCHP'den uzaklaştığı halde güvenilir bir alternatif göremediği için sola gelmeyen kitlelerin sosyalizme kazanılması olduğunu söyleyerek "Bu kesimlere güven verecek, onları daha sol politikaların ekseni etrafında toplayacak olan siyasal faktör sol güçlerin birliği olabilir"! diyor ve şöyle devam ediyor: 


“Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, bilimsel sosyalist bakış açısının zorunlu bir uzantısı olarak seçimlerde sol güçlerin birliğini ve ittifakını savundu. Kimileri, işbirliğinden ya da eylem birliğinden kendi zaaflarının açığa çıkmasını anladığı için bundan ısrarla kaçındı. Kaçınmakla kalmadı, işbirliğinin 'zararları'nı anlatabilmek için 


.. Seçim çabalarında gösterdiği, sarfettiği 


“Seçim : işbirliğinden kaçanların kimileri 'boykot' ya da 'bağımsız adaylar' aracılığıyla politikasızlıklarını gizlemeyi tercih ettiler ve böylece, işbirliğine 'kara çalanlarla" özde birleştiler, ... Seçimlerde solun işbirliğinden hangi hesap ve kayguyla yan çizilmiş olursa olsun bu tutum son tahlil- de ve objektif olarak burjuvazinin hesapları açısından bir 'olumluluğa' hizmet ediyor. Ri 


"Burjuvazinin bu oyununa alet olanların başında gelenler TİP yöneticileridir. 
..Önümüzdeki seçimde boy sırasında ne yapıp edip öne geçerek, tek parmak boy farkıyla da olsa kendilerini 'ispat' etmeyi varlık nedenleriyle özdeşleştirenler onlardır. Boy sırasında ispatı vücut etmeyi hedefleyerek, boylarına başkalarının gölgesi düşebileceği endişesiyle küçük dükkan rekabetçiliğini en aşırı uçlara vardıranlar kendileri değilmiş gibi kendi işledikleri cürümlerle başkalarını suçlamr , . kalkıyorlar. 


"Bu suçlamaların gerçek nedeni bellidir: 


kapısının karşısına çadırlarını 


kurup, kara bayraklarını açtılar. provokasyonlarını çok yönlü sürdürebilmek için tekmil gelen provokatörler, bildirilerini hazırlayıp yanların- da getirdikleri teksiri de basarak faşist monarşiden devraldıkları görevlerine başladılar. 


“Tüm bunlar olurken Şili İKP delegasyonu da boş durmuyor, açık gizli çeşitli biçimlerde diğer provokatörlerle bütünlük arzedecek şekilde faaliyetlerini sürdürüyordu. 

"Beş Latin Amerika Parti- 


sinin önceden kaleme aldığı, 


daha sonra Kolombiya Komünist Partisinin haziranda imzasını çektiği ve Mao Zedung' u reddettiği bilindiği halde ŞİKP delegasyonu geçerliliği kalmayan bu ortak açıklamayı dağıtmaya çalıştı. Kendisine, buna burda müsaade edilmeyeceği belirtilerek ortak açıklamanın dağıtımını durdurması istendi. Kendisi bu karara uyacağını belirtmesine rağmen sinsice ortak açıklamaları serginin hemen yanına koyup sergiyi gezenlerin dikkatini çekecek şekilde üstünü beyaz bir örtüyle örttü. Sergiyi dolaşanlara, örtünün altın- daki kitapların kamp yöneti- 


mince sansür edildiği demagojisini yaymaya çalıştı. 


` 

"Bu durum karşısında kamp yönetimi provokatörlerin kamptaki bu son tortularının da kamp dışına çıkarılmasına karar verdi. Ertesi gün kampı terketmeden önce kamptan atıliş nedenlerini çarpıtan kamp yönetimine ve İKP/ML 'ye saldıran bir bildiri dağıtmak istediler... Kitle bunu büyük bir tepkiyle karşılayarak onlara gereken dersi verdi. 

“Şili İKP delegasyonu, kampı terketmeden önce ya 


mak gereğini duydu! 


Eleştirilerin yoğunluğu gittikçe arttı. 
Onu destekleyenler, korkudan çekildiler. 
Gericiler, Kopernik'in görüşleriyle Galile'ninkiler arasındaki ilintiyi göstererek ateş püskürüyor, bunun suç olduğunu ileri sürüyorlardı. 


Kitabın geniş kitle tarafından okunmuş olması ise, karşı çıkışları da büyük yankılarla ortaya çıkarıyordu. Bu arada VIll. Urbano, Papa olmak istiyor, bu nedenle Galile'ye sahip çıkarak Kilise ile 
arasını açmak istemiyordu. Kitap, 1932 
yılında yasaklanıp toplatıldı. Basımevi sahibiyle birlikte Galile hakkında da soruşturma açıldı. 


Galile 68 yaşındaydı ve çekmekte olduğu hastalıklar gittikçe ilerliyordu. 

İlk soruşturmanın Floransa'da yapılması için başvuran Galile'ye önce izin verildi, sonra bundan vazgeçildi. Yaşlı ve hasta bilgin'in yargılanmak için Roma' ya gitmesi zordu. Buna karşın, Galile'ye bu eziyeti çektirmek amacıyla Roma'ya gelmesi emredildi. Aksi halde, masrafları kendisine ait olmak üzere ve gerekirse ellerine kelepçe vurularak, bir komiser gözetiminde getirtilip hapse atılacağı bildirildi. 


Hasta ve yaşlı Galile, 13 Şubat 1633' te Dük Ferdinando'nun tahtırevanı ile Roma'ya gitti. 

O devirlerde Cizvitler, hem İtalya'da hem de Avrupa'nın Katolik okullarında ders okutuyorlardı. Galile'nin görüşleri bir yandan okutulan dersleri çürütmekte, öte yandan ders vererek kazanılan parayı tehlikeye düşürmekteydi. Bu durum ise, Cizvit rahiplerini, dünyanın dönüyor olmasından daha çok telaşlandırmaktaydı. 
İşte bu yüzden Galile'nin Luter'den daha tehlikeli olduğu düşüncesini (o Papa'ya kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Ayrıca Cizvitlerin kışkırtmasıyla Papa VIll. Urbano, sözkonusu kitapta kendisiyle gizlice alay edildiği anlamını çıkarmaya başlamıştı. Çünkü Papa'nın üç yeğeni vardı ve söylentilere göre, onları layık olmadıkları yerlere getirmişti. Bunun kanıtı da, kitabın Üç Balık Basımevi'nde basılmış olmasıydı. Üç balıkla, üç yeğen kastediliyordu. 


Öteden beri Papa'yı Protestanlarla anlaşmakla suçlayan Katolik Borgina ailesi, Urbano'yu, yıpratmak için şimdi de Galile'ye destek olmakla suçlandırıyorlardı. 

Papa bütün bu söylentiler karşısında, Galile'den açıkça yardım elini çekti. Papa'nın desteğini yitirmesi de, Galile'ye , Enkizisyon kapılarını açtı: 

12 Nisan 1633'te Enkizisyon mahkemesi önüne çıktı Galile. 

Mahkeme süresince, bir tür hapis olarak, elçi Niccolini'lerin evinde kalıyordu. 


enerjiden daha fazlasını bunun için harca- 


Galile yargılanıyor 


Oynadıkları seçim kumarının sonucu sunda içlerine şüphe düşmüştür." 


Yanına da görevli bir rahip verilmişti. 
Ama rahibin asıl görevi, Galile'nin nasıl savunma yapacağı konusunda bilgi edinip bildirmekti. Suçlama ona göre yapılacaktı... Ancak Galile'yi mahkum etmek kolay değildi. İddiaların isbatı gerekiyordu. 

Mahkemenin taktiği, ona ustalıkla sorular yöneltip tuzağa düşürmek, kendi diliyle "itiraf" yaptırmaktı. Bu görev de Rahip Maculano'ya verilmişti. 

Ve Galile bu tuzağa düştü! 

Tuzak şuydu: 

Galile'nin aleyhindeki en güçlü delil 1616'da Kardinal Ballermino ile yaptığı görüşmeydi. Bu görüşmede Ballermino, Kopemik'in görüşlerine katılmamasını istemişti o Galile'den. Aslında daha o zaman, 1616'larda Galile görüşlerinden ötürü cezalandırılmak isteniyordu. Galile anlamıştı bunu, Ama görüşlerinden vazgeçmeyi de küçültücü sayıyordu. Bunun üzerine Kardinal ona şöyle bir belge vermeyi uygun görmüştü: "Biz Kardinal Roberto Ballermino, Bay Galile'yi dinledik. 
Karşımızda düşüncelerinden vazgeçer bi- 


, çimde konuşmadığını, bizim de kendisine, 


Kopemik'in görüşlerinin yasak olduğunu , benimsenemeyeceğini, osavunulamayaca-Zını bildiren bir belge sonduğumuzu belirtiriz." 

Bu durumda Galile, Kopernik'in görüşlerinin yasak olduğunu resmen bilmiş oluyordu. İkinci tuzak bu belgeye göre hazırlanacaktı. İkinci tuzak da şöyle gerçekleştirildi: 1618'de Avrupa göklerinde üç kuyruklu yıldız göründü. Din adamları bunu temelsiz görüşlerle açıklamaya çalışınca Galile dayanamayıp “Kuyruklu Yıldızlar Üzerine" kitabını yazdı. Ve şiddetleri yeniden üzerine çekti. Onu tahrik etmek için Orazio Grassi'ye safsatalarla dolu bir kitap yazdırıldı. Galile ise buna cevap vermek amacıyla "Deneyci" kitabını yazdı ve burada Kopernik'in görüşlerini yasaklayan karara dil uzattı. 

"Eppure biro” 

Galile, Ballermino'dan aldığı ileri sürülen belgeyi kabul ederse, Kopernik'in görüşlerinin yasak olduğunu bile bile ona katılmış olacak ve suç işlemiş sayılacaktı. 
Olayın tek tanığı olan Ballermino ise, şimdi ölmüş bulunuyordu. Ancak, Ballermino'da bulunması gereken belgede Galile'nin imzası yoktu. (Nitekim tarihçiler bu belgenin sonradan yazılmış olduğunu iddia ettiler.) 

Galile, o belgenin kendisini bağlamayacağını ileri sürerek, Kardinal Ballermino ile yaptığı görüşmede yalnızca Kopernik" in görüşlerinin yasak olduğunun söylendiğini ifade etti. 

Bu kadarı da yeterliydi zaten. 

Enkizisyon mahkemesi istediği ifadeyi elde etmisti. Yasak olduğunu bile bile ki- 


Sokra 


TARİH BOYUNCA 
HAKSIZ DAVALAR 


Hazırlayan:! Necati GÜNGÖR 


konu- pılan sorgulamasında dışarda 


lıştıklarını runda kaldı." 


t/tan Butto/ya 


taplarında Kopernik'in görüşlerini savunmuştu! 

Bu arada Galile, kitabının yasak sınırlarını aşmadığını öne sürdüyse de kimse dinlemedi onu, Yasak görüşleri benimsemişti ya. 


Galile tuzağı anlamıştı. 

İkinci sorgusunda taktik değiştirerek, cezasını hafifletmeye çalıştı. Savunmasında bu kez şöyle diyordu: "Ben aslında fantaziyi severim. Değişik görüşlere yer vererek bu konuyu çeşitli yönleriyle ele almak istedim. Aslında Kopernik'in görüşleriyle benim söylemek istediklerim birbirinden uzak şeylerdir. Bazı varsayımları doğru gibi gösterip akıllı görünmek ve süslü kelimeler kullanmak gibi huylarım da vardır. Ama bütün bunlar bağışlanmaz şeyler değildir." 

Galile'nin böyle konuşmasını isteyen kimseler vardı. Bunlar daha çok, kitabın yayınlanmasına izin veren din adamlarıydı, Eğer Galile mahkum edilip ateşte yakılırsa, Cizvitler bu kez, kitaba izin veren ve yeni düşünceleri benimseyen rahiplerle hesaplaşacaklar, onların hapse atılmasını sağlayacaklardı. Ayrıca Galile de mutla- ka yanmalıydı. Yanmalıydı ki, bir daha kimse dünyanın döndü; ileri sürmesin ve Cizvitlerin durumu sarsılmasın! Bunun için de Galile kesin bir itirafta, bulunmalıydı. Gerekirse işkence ile konuşturulması kararlaştırıldı. Mahkeme, Galile'ye işkence kararını bildirdi. O zaman Galile şöyle düşündü: 

- — Davası uğruna ölmek, işkence görmek olağandı. Ama çekeceği acıların bilime bir yararı olur muydu? Yeni görüşler ve buluşlar ilerleyecekti nasıl olsa. Sağ kalmalı ve deneylerine, incelemelerine devam 


etmeliydi... 

Mahkemenin açık oturumunda herkesin önünde başını önüne eğerek şunlar söyledi: 


"Burada elinizde bulunuyorum. Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim ki, hiç bir zaman Kopernik" in görüşlerini benimsemedim.” 

Bu ifade, dünyanın döndüğü iddiasın- dan vazgeçmekti! 

Kardinaller sevindi buna!.. 
aydın kişileri ise üzüldüler!... 

Bir söylentiye göre de, Galile şu sözleri mırıldanmıştı. 

=” EPPURE GİRO..." (*) 

Kitap yasak edilmiş, Galile ye de hapis cezası verilmişti. 


(*) Yine de dönüyor dünya. 


Zamanın 


Yararlanılan Kaynaklar. 

1— Brecht'in "Galile" adlı oyunu. 

2— Dinler Tatihi Ansiklopedisi. 

3— Çağlar Boyunca Büyük Adamlar"! dergisinin Galile sayısı. 


Yarın: Dreyfüs 


ki provokatörlerle birlikte ça itiraf etmek zo-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Fenerbahçe, ünlü 


© rakibinden korkarak oynadığı" maçta, pas hataları, sinirlenmeler ve beceriksizliklerle elendi gitti. 


ÖZTEKİN ERDAĞI 


Avrupa Kupa Galipleri Kupasında Fenerbahçe ünlü Arsenal karşısında adeta yenilmemek için oynadı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen tribünleri dolduran binlerce seyirci İSTİKLAL MARŞIMIZI hep bir agızdan coşkuyla okudular. Bu coşkun havaya rağmen 2-0'lık avantajını iyi kullanan Arsenal, ne yaptığını bilmeyen Fenerbahçe karşısında ikinci turun antremanını 


yaptı. 

Arsenal orta sahada kurduğu presle Ferterbahçe'ye futbol oynatmazken, 9. dakikada Stapleton yakaladığı 


topu kaleye şutladı. Ancak iyi vuramayınca az farkla auta çıktı. 24. dakikada Arsenal karşılaşma boyunca en tehlikeli atağını yaptı. Bu dakikada Brady'nin uzun pasını kovalayan Sunder land, topu kale önüne ortaladı. Halanna'nın kafa şutu direkle Adem arasında kaldı. 

38, dakikada Fenerbahçe Şevki ile kayda değer ilk atağını yarattı. Bu dakikada Şevki'nin ortasına Cemil iyi vuramayınca yetişen Talbot bu tehlikeyi etkisiz kıldı 


h Ei 


Atletizm, 1979'd 


HAKEMLER: Lattanzzi 3, Paparesta 3, Tanı 


3 (İtalya) 


FENERBAHÇE: Adem 2, Şevki 2, Yenal 2, Erol 2, Cem 2, Yaşar 1, (Tuna 1), Emin 1, Ön- der 3, Raşit 2, Cemil 1, Ali Kemal 2. 

ARSENAL: Jenniks 2, Rico 2, Nelson 3, Talbot 2, O'Icary 3, Young 2, Brady 3, Sunderland 2, Stapleton 2, Holanna 2, Riks2. 


İkinci yarıya Fenerbahçe Yaşar'ın yerine Tuna'yı alarak başladı. 
Bu değişiklik Fenerbahçe'de canlılık yarattıy- sa da, skoru değiştirmeye yetmedi. 


80. dakikada Nelson'un ortaladığı topu Brady güzel bir kafa şutuyla kaleye gönderdiyse de Adem, aynı güzellikte önledi. 

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe beraberliğe razı bir futbol ortaya koydu. Buna çoktan razı olan Arsenal de Fenerbahçe'ye ayak uy- 


durdu. Karşılaşma bu k skorla sona ererken, taraftarlar Fenerbahçe 


Teknik Direktörü Şükrü Ersoy'u uzun uzun protesto ettiler. 


Şükrü Ersoy 


2.tura Hajduk 


Sebastian Coe 


altın yılını yaşadı 


LONDRA (AA) 
Dünysnın en ünlü atletleri yıl içinde Moskova Olimpiyatlarına hazırlanırken son zamanlar- da görülmedik parlak derecelere ulaştılar. > 1979, Montreal Olimpiyatlarının ünlü ismi Kübalı Alberto Juantorena' nın devrinin sona erdiği, buna karşılık Sebastian Coe devrinin açıldığı bir yıl oldu, 7 ay öncesine kadar pek az kimsenin tanıdığı bu ünlü İngiliz atleti, yedi hafta içinde atletizm dünyasını allak bullak eden üç dünya rekorunun sahibi oldu. 


Coe, büvük rekorlara 


zemelerin açık pazarlı 


CİNSİ 


8.10.1979 günü aşa i k suretiyle satışı yapıla essesemiz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve 


sahip olurken, İtalyan 
Pietro Mennea da 200 
metrede 19.72'lik derecesi ile harika bir rekor kırdı. 


Yılın en güzel derecelerinden biri de 110 metre engellide elde edildi. 
Amerikalı Reynaldo Nehemiah! 13.0 saniye ile rekorun yeni sahibi oldu. 


Doğu Alman Marita 
Koch, haziran ayında 200 
metreyi 21.17 saniyede koşarken, Romanyalı Natalia Marasescu 1 milde 
4 dakika 22.1 saniye yaptı. Doğu Alman Ruth 
Fuchs da ciriti 69.52 


metreye fırlattı. 


İLAN 


Sümerbank Diyarbakır Pamuklu Sanayii Müessesesinden bildirilmiştir 


ğıda cins ve miktarları yazılı tali hasılat ve hurda malcaktır. Bu işe ait şartname Mü- 
. Müessesemiz 2490 sayılı kanudilediğine yapmakta serbesttir. 


MİKTARI 


IK KURTOĞLU 


Avrupa tüpler vanş 


Ku- 


Şampiyon 
Kupası ilk tur rö- 


macında Trabzon- 
Hajduk Split takik aha ve seyircisi önünde 1-0 yenilerek einai. 
Başka bir deyimie futbolu bilerek oynayan taraf, ikinci tura geçti. 


Trabzonspor, oyuna iyi başlamıştı. Ancak dakikalar ilerledikçe konuk takım, önce oyunda denge sağladı, 


giderek, istediği (o futkolu Trabzonzpor'a kabul ettirdi. 


Hajduk Split, Trabzonspor'un ilk dakikalardaki alıştığımız baskılı o futbolunu adam adama markaj yaparak geçiştirdi. 


Hajduk Split ikili mücadeleyi Trabzonspor'a kabu! 
ettirirken, bu mücadelelerin hemen hepsini kazandı. 
Hajduk Split zaman zaman da oyunu yavaşlatıp, kontrataklarla gol aradı. 


Trabzonspor ise ilk dakikalarda baskı kurmasına rağmen, Hajduk'un rahat * futbolu karşısında etkili olama- 


Nehemiah 


e Ri A = e d armin Galatasaray Kızılyıldız'a 3-1 yenilerek, kupadan elendi. İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray Kızılyıldız 


ile 1-1 berabere kalmıştı. Fotoğrafta takımlar İstanbul'daki karşılaşmaya başlarken. 


Kızılyıldız 3 
alatasaray1 


BELGRAD 
UEFA Kupası ilk tur ilk maçında İstanbul'da Yugoslavya'nın Kızılyıldız takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray rövanş maçını 3-1 kaybederek, kupadan elendi. 
Belçika Futbol Federasyonuna mensip hakemlerin yönettiği karşılaşmada canlı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray 20. dakikada Staviç'in golüne engel olamadı. İlk yarı bu skorla kapandı. 


Ilk yarıdaki canlı futbolunu ikinci yarıda da devam ettiren Galata“ saray 70. dakikada hakemin tartışmalı bir penaltı kararıyla 2-0 yenik duruma düştü. Staviç'in attığı bu golden sonra 
74 “aakikâda Galatasaray 
Güngör'ün ayağından şeref sayısını kazanırken 
75. dakikada bu kez Nicaliç takımının 3. golünü attı. Karşılaşmayı bu skorla 3-1 kazanan Kızılyıldız, ikinci tura yükseldi. 


Split yükseldi 


| HAKEMLER: Pardar Nastlov 3, Tompa Stefan 3, Gerno Froylaslov 3 (Maçaristan) 


TRABZON: Şenol 2, Turgay 2, İsmail a: Hüsnü 2, Mustafa 2, Serdar 2, Güngör 2, Yaşar 3, Galip 3, Tuncay 2, Cemil 3. 

HAJDUK SPLİT : Budincoviç 3, Primoraç 


2, Kristiceviç 3, Luketin 3, Zorantyoviç 3, Lo- 


cic 2, Mjiniç 3, Dioro 


Salov 3, Surjak 3. 


dı. Maçın ilk 20 dakikasın- dan sonra, oyun disiplinini kaybeden Trabzonsporlu futbolcular, rakipler: karşısında bireyci futbolu benimsemek 


zorunda kaldılar. Nitekim 2.5, 


ve 6. dakikalarda bireysel çabanın ürünü olan gol fırsatları Hajduk Split defasında son buldu, 


14. dakikada Dioroyeviç, takımı adına çok önemii bir fırsat: cömertçe harcadı. 
35. dakikada Serdar'ın kullandığısatışı az farkla dışarı Çıktı. .. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken 44. dakikada Surjak'ın ortasını iyi takip eden Dioroyeviç, takımının galibiyet golünü attı. 


İlk yarıdaki görüntüsünü 


Orduspor, birinci 


Orduspor farklı yenildi 6-0 


UEFA Kupasındaki ikinci takımımız tur rövanş maçını farklı kaybederek, elendi Çekoslovakya'nın Ostrava kentindeki rövanş maçında sahaya 2-0'lık bir averajla çıkan Orduspor, 


yeviç 3, Ziwatkoviç 2, 


ikinci .yarıda da sürdüren Trabzonspor, bu yarının hemen başlarında yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı. 70. dakikada Serdar altı-pasta boş kaleye topu atamayınca, takımını muhakkak bir golden etti. 


Artık beraberliği kurtarmayı amaçlayan Trabzonspor son dakikalarda peş peşe kazandığı köşe atışların- dan yararlanamadı. 


Karışılaşma ilk yarıda Hajduk Split'in attığı golle 
10 sona ererken, Trabzon 
spor, kupaya veda etti. Maçtan sonra seyiciyi selamla 

yan Hajduklu futbolcular daki kalarca alkışlandılar. 


OSTRAVA 


Çekoslovakya" 


2— Üstüpü (Temiz) 
3— Hurda Çember 


1— Karışık Pamuk Telefi 


4— Hurda tahta parçası 


Basın: 21652 - 1029 


30.000 Kg. 
8.000 " 
20.000 " 
10.000 " 


nm güçlü takımı Banik Ostrava karşısında bu averajını koruyamadı. 

Orduspor'un çok kötü bir futbol sergilediği karşılaşmanın 23. dakikasında Knapp, Ostrava'yı 1-0 öne geçirdi. 
Golden hemen sonra 24. dakikada Vojacek, 26. dakikada da Nemec'in gollerine engel olamayan Orduspor ilk yarıyı 3-0 yenik kapadı. 

İkinci yarıda da Ostrava baskılı oyununu sürdürdü. 55. dakikada Licka, Banik Ostrava'nın 4. golünü attı. Karşılaşmanın 68, dakikasında sahanın yıldızı Licka, takımının 5. golünü atarken, golden hemen sonra 69. dakikada Danek, aradaki fark' altıya çıkardı 

Karşılaşmayı 6-0 kaybeden Orduspor kupaya veda ederken, Banik Ostrava ikinci tura yükseldi. 
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Denktaş'ın Rum tarafına öneriler 


(Baştaralı 1.Sayfada) 


"Türkiye uzun senelerdir ilk defa Halk Partisi hükümetleri idaresinde bir seçime gidiyor. 
Devlet Baskanının ve çeşitli resmi ağızların, seçim güvenliği ile ilgili teminatlarına rağmen ve dün hükümet başkanının televizyon konuşmasında aynı teminatı vermiş olmasına rağmen, gene de AP'li parlamenterler ve AP'nin senatör adayları ateşli o saldırıya maruz kalmışlardır. Saldırı, hükümet başkanının teminat veren konuşmasından birkaç saat evvel olmuştur." 

“Bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz" diyen Demirel, "Böylece Halk Partisi hükümeti idaresindeki seçimle kanlı demokrasi devrine girmiş bulunuyoruz. AP'nin hükümet olduğu ve milleti seçime götürdüğü dönemlerde, yedi seçimde, sandık öncesinde kimsenin burnu kanamamıştır! : Halk Partisi hükümeti idaresindeki Türkiye'nin ne hale geldiği ortadadır" diye devam etti. 

DEMİREL VAN VE 

HAKKARİ'DE 

Seçim gezisini sürdüren Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel,daha sonra partisinin Van ve Hakkari'de düzenlediği mitinglerde konuştu, Konuşmalarında hükümeti eleştirerek "Ülkenin idaresini derneklerle, çetelerle. paylaşan hükümete haddini bildirmenin zamanıdır" dedi. 
Ecevit hükümetinin Doğu ve Güneydoğuda taş üstüne taş koymadığını söyleyen Demirel, hükümeti Doğudaki vatandaşları birbirine düşürmekle de suçladı. AP lideri şöyle konustu: 

"'Asırlarca bir ve beraber yaşamış olan bu milletin öz evlatlarını birbirlerine düşürmek, tarihten milletimizin gıpta edilecek bir zenginliği olarak intikal eden farklılıkları istismar etmek,bundan siyasi fayda ummak, ne yazık ki, Halk Partisinin usanmadan takip ettiği 


bir yol olmuştur. 

"Suç işleme imtiyazı tanıdığı bazı mihrakların, vatandaşlarımızın tedirginliğini artırmasına, can ve mal güvenliğini ortadan kaldırmasına ses çıkarmayan , bugünkü hükümetin başkanıdır". 

Demirel konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“21 aydır bir taşı, bir taşın üstüne koymayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bir çivi çakmayan, hile ile gaspettikleri koltukları ne pahası- na olursa olsun muhafaza için, devletin hükümranlık haklarından bile vazgeçmeye razı olan, ülkenin idaresini derneklerle, çetelerle paylaşan, ölen anarşistler için saygı duruşunda bulunan, vatandaşı inim inim inleten Bu hükümete haddini bildirme zamanıdır". 

"Seçim neymiş, bize geçim lazım" diyenlere şunu söylemek isterim ki, geçimin de yolu seçimdir. Biz, Türkiye" 
de kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyoruz" 

Açık nava toplantısının düzenlendiği alanda, "MHP'siz, MSP'siz iktidar istiyoruz" , "Ordu” millet elele, oy verelim Demirel'e" , "İşi bıraksınlar ehline, binmesinler vatandaşın bükülmüş beline", "Millet kaldı biçare, Demirel'dir tek çare", "Adı: Hükümet, soyadı: Zam, Doğum Yeri: 
Hotel, ölüm tarihi: 14 
Ekim" yazılı pankart ve dövizler dikkati çekti. 

ECEVİT'İN MESAJI 

Başbakan Bülent Ecevit, Salim Dursunoğlu' 
nun öldürülmesiyle ilgili olarak AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e gönderdiği telgrafında, başsağlığı dileyerek, "Bu tür saldırılar kimi hedef alırsa alsın, herkesin nefretini toplar" dedi. 


Ecevit'in, AP Genel Başkanına gönderdiği telgrafın metni şöyle: 

"Adalet Partisinin 


Kars Cumhuriyet Senatosu adaylarından Sayın Salim ( Dursunoğlu'nun Göle'de bir cinayete kurban giderek, yaşamını yi- 


TELEVİZYON 


17.55 HABERLER 


18.00 SEÇIM KONUŞMALARI 20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ VE 


TÜRK SANAT MÜZİĞİ: 


Mehmet Derya şarkılar, Melek Tan türküler 


okuyor. 


20.30 HABERLER 
21.15 SAZ ESERLERİ 


2120 AŞK GEMİSİ: Dizinin Hortlaklar Gemisi 


adlı bölümü yayınlanıyor 


22.05 AVRUPA KUPALARINDAN MAÇ ÖZETLERİ 


12.35 MEDENI KANUN: 


Medeni kanunun ka- 


bulünün Türk sosyal yaşamına getirdiği yenilik ve bunun önemi tartışılıyor. Jülide Gülizar'ın yönettiği ve açık oturum şeklinde düzenlenen programa, Medeni Hukuk konusunda yetkili öğ- 


retim üyeleri katılıyorlar, 


23.35 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılıs.Program ve Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar Ve Oyun Havaları 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

109.40 Arşivden Mikrofona 

10.01 Arkası Yarın 

12.10 Öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

14.32 Türküler ve Oyun Havaları 

15.21 Şarkılar 

16.05 Okul Radyosu 


TRTZ 


08.00 Açılış ve Program 

09.00 Olayların İçinden 

10,30 Yaşayan Ekonomi 

10,50 Türküler Geçidi 

11,30 Örneklerle Türk Edebiyatı 

12.20 Şarkılar 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Birike Birike 

16.00 Gülseren Güvenli'den Şarkılar 

16.20 Arkası Yarın 

17.00 M.Birtan, S.Deran'dan Şarkılar 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
10.00 Gitar Soloları 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 Ingilizce Haberler 12.06 Fransızca Haberler 12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 


, 13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi ve! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


17.45 Hafif Müzik 
20.02 Çocuklar İçin On Dakika 


20.15 Din ve Ahlak Konuşması 

21.02 Radyo Tiyatrosu 

20.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 

23.10 Türküler Geçidi 

00,02 Gece Yarısından Sonra 

01.00 Program ve Kapanış 

01.05 Gece Yarısı 


19.57 Hafif Müzik 

20.00 Fasıl 

20.30 HABERLER 

21.00 Hafif müzik 

21.05 Şarkılar ve Saz Soloları 


21,35 Türküler ve Oyun Havaları 

22.45 Türküler 

23.00 Solistlerden Şarkılar 


23.30 HABERLER 
23,35 Hafif Müzik 
23,55 Program ve kapanış 


1/.00 iurkçe maperler 17.03 İngilizce Haberler 17.06 Fransızca Haberler 17.09 Sizler İçin 

20.30 Caz Konseri 

21.00 Büyük Eserler 
22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Fransızca Haberler 22,09 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 01.00 Program ve kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür :1 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Demirel:”“Kanlı demokrasi... 


tirmesinden derin üzüntü duydum. 

“Demokratik rejimi tahribe yönelen bu tür saldırılar ve cinayetler kimi hedef alırsa alsın, demokrasiyi inançla benimsemiş herkesin ve her partinin nefretini toplar ve demokrasiyi koruma azmini pekiştirir. 
Sucluların yakalan- 
Mmasi için her çaba gösterilmektedir. 

"Salim Dursunoğlu'na Allahtan rahmet, size, yakınlarına ve partiniz üyelerine başsağlığı dilerim, saygılar sunarım." 


ECEVİT'İN KARS 


GEZİSİ İPTAL 
EDİLDİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 


Başbakan Bülent Ecevit' 
in Erzincan, Erzurum ve Kars illerine yapacağı gezinin iptal edildiği bildirildi. Ecevit'in gezisinin Adalet Partisi Kars senatör adayı Salih Dursunoğlu'nun öldürülmesi üzerine iptal edildiği öğrenildi 


` Ayrıca CHP Genel Başkanının seçim programının çok yüklü olma- 


sı nedeniyle bu illere daha sonra da gidilmeyeceği belirtildi. 


Ecevit, dün Erzincan' 

da, bugün de Erzurum ve Kars illerinde düzenlenecek mitinglerde birer konuşma yapacaktı. 
Ecevit, "Dilerim ki, demokrasiye bağlı tüm partiler şu günlerde gerilimi artırıcı (o davaranışlardan ve üsluptan kaçınsınlar. 
Oyunlar nasıl olsa bozula caktır ama daha kolay, daha yumuşak, daha kansız bozulur o zaman" 
dedi. 

Öte yandan Ecevit, 
Faruk Sükan'ın istifasıyla boşalan Devlet Bakanlığının şimdilik iptal edileceğini bildirdi. Ecevit şunları söyledi: 

"Şu sırada hükümette değişikliği uygun bulmuyorum. Şimdilik o görevler Eyüboğlu'na kalacak. Bakanlığı şimdilik iptal ediyorum. Seçim- 


den sonra bir çözüm düşüneceğim."' 
ALACAKAPTAN'IN A-ÇIKLAMASI 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Alacakaptan dün Erzurum' 
da düzenlediği basın toplantısında Dursunoğlu'nun öldürülmesini kınayarak , demokrasinin yaşatılmasında iki büyük partinin birleştiklerini söyledi. 

Alacakaptan, CHP il binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de anayasal düzenin gereği olan siyasi partilerin yaşamasının, etkinliklerini sürdürmelerine bağlı olduğunu belirterek, "14 Ekim'de yapılacak olan seçimlerin tam bir güvenlik içinde sonuçlanmasına hepimiz yardıma olmak durumundayız. İki büyük parti ve onların taraftarlarına büyük görevler düştüğü kanısındayım" dedi. 


TİKP OLAYI 
PROTESTO ETTİ 
Türkiye İşçi Köylü 

Partisi Merkez Komitesi üyesi Hasan Yalçın bir telgraf çekerek AP Genel Başkanına başsağlığı diledi. Telgraf metni şöyle: 

"Kars senatör adayınız Salim Dursunoğlu' 
nun öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendik. Bu cinayet, seçim ortamındaki Türkiye'yi daha da karıştırmak isteyen güçlerin 
, varlığını ortaya koymaktadır. Demokrasi düşmanları amaçlarına ulaşamayacaklardır. 

“Acınızı paylaşır, başsağlığı dileriz." 


SIRRI ATALAY 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve CHP Kars. senatör adayı Sırrı Atalay da olayı kınayarak, "Bu, demokrasimizi bozmak için kurulan tuzağın bir parçasıdır" dedi. 

Öte yandan, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş de olayı kınadılar. 


Fransa ile Almanya... 


(Baştaş Sayfada) s 


:emas ettiği konular şöyleydi: 


Uluslararası ilişkilerin değerlendirilmesi; Görüşmelerin bu bölümünde en önemli noktayı Doğu-Batı ilişkileri teşkil etti. 


SALT-2 ve Küba'daki 
Rus birlikleri konusu: Taraflar SALT-2'nin onaylanmasının çok olumlu olacağını ileri sürdüler. 
Alman ve Fransız yetkilileri bu konuya ilişkin olarak (o açıklamalarında şunları söylediler: 


“Küba'daki Rus birlikleri sorununu ön plana getirerek, SALT-2'nin onaylanamayaçak duruma sokulmasını olumsuz görüyoruz. Küba'daki birlik meselesi bu anlaşma- nın imzalanmasına engel olmamalıdır." 


Önger düzenlediği toplantıya katılmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Moskova yanlısı İstanbul Bağımsız senatör adayı Bakiye B. Onger'in dün Heybeliada'da düzen lediği seçim toplantısına, sayıları 50'yi bulan gezici kadro dışında kimse katılmadı. 


Beria Onger'in katılmadığı toplantıda konuşmacılar bol bol "'barış",'birlik"', o"'dayanışma" üzerine konuştu, gezici kadrolar da bol miktarda havalara bildiriler attılar. 

Bilindiği gibi, '"'bagımsız" senatör adayının en güvendiği bölgeler- den birisi Adalar idi 


FRANSA İLE 
ALMANYA 
ORTAK FÜZE 
YAPIMINA 
BAŞLAYACAK 


sırasında 


i t 


Görüşmeler gündemin en önemli maddesini teşkil eden ortak füze yapımı meselesi üzerine Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, şunları söyledi: 


"Fransa Devlet 
Başkanı ile aramızda sadece iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri de görüştük. Bunlardan birisi de iki ülkenin uzaya ortak bir televizyon uydusu fırlatma projesiydi. Bunun taşıyıcı füzesini Ariane roketi oluşturacak” 

Bonn'daki politik gözlemciler, iki ülkenin böyle bir füze yapımına başlamasının, ilerde iki ülkenin ortak atom projesi çalışmasında rol oynayacağını söylüyorlar. 


Daha önceden: üzerinde konuşulacağı sanılan Fransız-Alman Ortak Savunma Projesi, Federal Almanya Savunma Bakanı Hans Apel'in Washington'da bulunması üzerine gerçekleşemedi. 


Görüşmelerden sonra yapılan ortak açıklamada, "Fransa Başbakanı Raymond Barre ve Dışişleri Bakanı François-Poncet ile birlikte 6 Fransız Bakanın Alman meslekdaşları ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtigi belirtildi. 


Öte yandan gezinin bitiminden önce Federal Almanya Cumhurbaşkanı 
Carl Carstens'in. Giscard d'Estaing'i tekrar davet ettiği, d'Estaing'in de 
1980 yılının Şubat ayı 
için resmi bir davette bulunacağı açıklandı. 


Eczacılar... 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


yönetmeliğin iptal edilmesini" istediler. 


Basın toplantısında, eski yönetmeliğin s sağlık personeli arasındaki ücret farklılıklarını ve eşitsizliği giderecek bir şekilde düzeltilmesini de isteyen Güney ve Gümüşen ,"Hükümetin, yeni çıkardığı yönetmelikle tıp ağalarına boyun eğdiğini" söy- 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu—İSTANBUL 

Tel: 26 5244 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst. GÜNTUR 

Dağıtım" GAA 


lediler. 

Güney. ve Gümüşen, hükümetin ilaç ve eczacılık sorunlarına yaklaşımının ilkesiz ve güven verici olmadığını belirterek “Tam Gün ile ilgili yeni yönetmeliğin sağlık personeli arasındaki ayrımı daha artırdığını, yönetmeliğin sadece uzman hekimlere tazminat vermek için hazırlandığını" belirttiler. 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad, 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 3900 


durumu abartılıyor” 


listanlık” olduğunu 


yan ve "abartılıyor" 


laştıkça çözüm için 


Demirel, Ecevit'in 


Demirel insan gibi 
Ortada tırmanan bir rel de Ecevit de 


biyatını bir yana 


Onlar Rusya'nın ve 


tir. 


Böyle giderse 


Ecevit hükümetinin vurdumduymaz siyaseti de bu gelişmelere en büyük yardımı yapmaktadır. Kars'taki cinayete kadar CHP ve onu destekleyen basın, "Kars'ın 


bası içindeydiler. Demirel'in gezisinden önce Kars'a giden muhabir arkadaşlarımız, şehirdeki durumun hiçde içaçıcı olmadığını yazdılar. İnsanlar terör nedeniyle kafileler halinde göçerken, sokakta gezmek ise artık bir cesaret sorunu haline gelmiş. Böyle olduğu halde CHP'li Kars Belediye Bşk, gazetemize şehrin güllük gü- 


Hükümetin, bütün uyarılara kulak tıka- 


durumu değiştirmeye yetmiyor. Olaylar devam ediyor, hem de daha üst düzeylere tırmanarak. Ecevit ise durum ağır- 


ilgili demecini “Timsahın göz yaşları” olarak değerlendiriyor. Ecevit ne için ağlarsa ağlasın bunun o kadar önemi yok. 


yangına körükle gidiyorlar ve halk içinde gerginliği ve kamplaşmayı artıran bir strateji izliyorlar. Çünkü gözleri birkaç oy daha fazla almaktan başka bir şeyi görmüyor. 

İki büyük partinin lideri ağlama ede- 


terör odaklarına karşı birlikte nasıl hareket edecekler, bunu düşünmelidirler. 


teröre karşı birlik noktasına gelene kadar, sorumlulukları ağırlaşarak devam edecek- 


Radyo ve TV'deki seçim konuşmaları programi 


Siyasi partilerin 14 Ekim Cumhuriyet Senatos vüçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimleri dolayısıyla yaptıkları Radyo-TV konuşma lar.nın bugünkü programı şöyle: 


18:03—18.13x 'AP 5 
18.16—18.26: MHP: 18.29—18.39: TSİP: 
18.42 — 18.52: SDP : 
18.55 — 19.05: TİP : 
19.08 — 19.18: CGP : 1921—19.31: CHP : 
19.34 — 19.44: TBP 
19.47 — 49:57 ux 


MSP: 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


havasını yayma ça- 


söyleyebilmektedir. 


şeklindeki tutumu, 


adım atmak yerine 


"ben gidersem ara rejim gelir" tehdidine ‘başvurarak . puan toplamaya Çalışıyor. 


Kars'taki cinayetle 


ağlasa ne olacak? 
terör vardır, Demi- 


bırakıp cinayet ve 


MHP'nin yarattığı 


MM 


Ömer Ucuzal 

Gün Sazak 

Gani Sungur 

Uğur Çankoçak 

Zeki Kılıç 

Turhan Feyzioğlu 

Bülent Ecevit 

Lütfi Güzer 

Oktay-Başar 
Ke 


a 


Bazı Töb-Der'li... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Bu arada çeşitli illerdeki emniyet örgütlerine ve gazetelere telefon eden meçhul kişilerin çok sayı da öğretmenin öldürüldüğü yolunda yaptıkları ihbarlar da asılsız çıktı, Alınan geniş güvenlik önlemleri içinde bazı okullarda uygulanan direniş, öğretimin ve tek ders sınavlarının büyük ölçüde aksamasına yol açtı. 


DİYARBAKIR'DA Diyarbakır'da ilk ve ortaokullarda öğretim büyük ölçüde durdu. Öğretmenlerin bir kısmı hic okula gelmezken, bazıları da direniş başlayınca okulları terketti Birçok öğ: retmen de okullarda kalarak öğretmen odalarında oturdular. Bu arada Sıkıyönetim görevlilerin,okul|: larda direnişe geçen öğretmenleri tespit ederek, bunlardan 200 kadarını gözaltına aldığı öğrenildi. 
IZMIR VE 
TöB-DER Genel Merkezince, öldürülen öğretmenlerin anısına ilan edilen bir günlük yas ve boykot kararına, İzmir ve çevre ilçelerde yalnızca dört okulda tam bir katılma olduğu, diğer okullar da da bazı öğretmenlerin, okula gelmeyerek ya da derslere girmeyerek eyleme katıldıkları helirlendi. 
İSTANBUL'DA 
Istanbul'da 'TOB-DER' 
in ilan ettiği eyleme katılma oranı oldukça düşük oldu. Bu arada çeşitli ilk ve ortaöğretim kurumlarına öğretmenlerin gelmemesi sonucu öğretim yapılamadı. 
BURSA'DA 
Bursa'daki okullardan sadece Yıldırım İlkokulunda dersler yapamadı. 
Öte yandan Yenişehir ve İnegöl Liseleriyle, Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmenlerinde sınavlara girmeyerek, TÖB-DER'in eylemine katıldıkları görüldü 
ESKİŞEHİR'DE 
Eskişehir'de bazı okullarda yapılacak olan tek ders sınavlarına öğretmen: lerin girmemesi üzerine, yedekte bulunan öğretmenlerle sınavlara devam edildi. 


ANKARA'DA 

Bu ilimizde, yas tutma eylemini desteklemek için kalabalık grupların şehrin çeşitli kesimlerinde korsan gösteriler yaptıkları görüldü. Ulus' ta yapılan gösteri sırasında trafik aksadı. Öte yandan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, kararın kendi iradelerini yansıtmadığını söyleyerek, eylemi desteklemediler. 
Tek ders sınavlarının yapıldığı 126 ortaokul ve 
59 lisenin bir kısmında 
öğretmenler toplantılar yaparak boykota katılma ma kararı aldılar 

YURTSEVER 
ÖĞRETMEN, 

TÖB-DER'İ UYARDI 

TÖB-DER içindeki muhalefet gruplarından "Yurtsever Öğretmen' bir açıklama yaparak yönetimi kitle güveni ve katılımını sağlamayan eylen lerden sakınması için uyardı. "Yurtsever Öğretmen”açıklamasında Şu görüşlere yer verdi: 

“Tüm Türkiye öğretmenleri , sendikal haklar ve can güvenliği sorunları için mücadele etmek isteğindedirler. Ancak yapılacak eylemler en geniş öğretmen kitlesi- nin katılımını sağlamalı ve kamuoyu desteği almalıdır, Sorunların çö- 


zümüne hizmet etmeyen bu tür eylemlere öğretmenler kalılmamaktadırlar" 


İLAN 


Esenyurt Köyü Beylikdüzü Turizm ve Tanıtma Demeği 

Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığından 

Normal yıllık kongemizin aşağıdaki tarihte yapılacaktır. Duyurulur. 

Yeri: Dernek Lokali 

Tarih:20.10.1979 

Saat:10.30 


Gündem: 

1- Açılış konuşması 

2- Divan başkanı seçimi ve katiplerin tespiti 

3- Murakkabe Heyetinin tespiti ve ibra edilmesi 

4- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi 

5- Dernek isminin değiştirilmesinin görüşülmesi. 

6- Temenniler, 

Yönetim Kurulu Bsk. 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 Tel: 


/M60 
0611 437 595 | 


FRANSA 
95 Ruedela 
Jonguiere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 
1030 Brüxelles 
| Tel: 6472 120 


Atatürk'ün... 


(Baştarafı 1.Sayfada) 

Yangınla, ılgılı olarak Sıkıyönetim Askeri Savcılarından Deniz Hakim Yarbay Saydam Erdok olay yerine giderek, gerekli inceleme ve soruşturmaya başladı. 

GEMIDEN 

KURTARILAN ER 

Gemiden o kurtarılan erlerden biri,önce makine dairesinden patlama duyulduğunu , arkasından yangının çıktığını söyledi. 
Bir başka iddiaya göre ise patlama subayların oturma salonundan duyuldu. 

Alınan bilgiye göre, Savarona gemisinin yandığını dün sabah saat 08. 
00 sularında Sedef Adası 
gemisi kaptanı görerek, telsizle haber verdi. Sedef - Adası gemisinin kaptanı mürettebatı seferber ederek, olanakların elverdiği ölçüde yangını söndürmeye çalıştı. Ancak askeri araçların gelip, söndürme çalışmalarımı kendilerinin yürüteceklerini bildirmeleri üzerine Sedef 
Adası gemisi de yoluna devam etti. 

BATMA 
TEHLİKESİYLE KARŞI 
KARŞIYA 

İstanbul İtfaiye Mü- 


dürlüğü yetkililer Savaro na 'daki yangının saat 11.15 sularında kontrol altına alındığını, ancak denize 30 metre eğim yapan okul gemisinin batma tehlikesiyle karşr karşıya olduğunu sövlediler. 


Batma tehlikesine kar şı Savarona okul gemisi "Alemdar 2" ve ran 1" kurtarma gemilerinin ` yardımı ile Maltepe açıklarına çekilerek karaya oturtuldu. 
Gazetemiz baskıya girerken tarihi gemide, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangının söndürülmesi çalışmaları sü- 


rüyor. 
Deniz Harp Okulu 
Öğrenci eğitimi için 


kullanılan tarihi gemi Savarona, ölümünden bir süre önce Atatürk'e hizmet için Amerikalı 
Rich M.Cadwalader adlı bir kadından satın alınmişti. 

''Savarona", üzerirde bazı değişiklikler yapr larak, 1951 yılından bu yana da okul gemisi olarak kullanılmaktaydı. Gemide, Atatürk'ün özel daire ve eşyası aynen muhafaza ediliyordu. 


“Köşeye sıkışırsak... 


(Baştarafı 1.Sayfada) ceğini, bunun sonucu,gorüşmelerin uzayabileceğini belirterek şöyle dedi: 

“Bu devre grevler, lokavtlar olur mu? Bizim yönümüzden ne grev ne lokavt,arzu edilen bir hadise değildir. Meseleyi grevsiz lokavtsız çözelim istiyoruz. Hatta grev olduğu zaman,lokavt silahını kullanmada çok düşünürüz . Lokavt çok ender kullanılmıştır. Lokavt sayısı grev sayısının yüzde l'inden daha azdır. İşverenler, çalışan bir fabrikayı lokavtla durdurma eğiliminde değildirler. 
Ancak çok köşeye sıkışıldığı zaman, yapacak hiç bir şey kalmadığı zaman son çare olarak bu silaha başvururuz. 


MESS Yönetim Kurulu toplantısından sonra ayrıca Bursa'da MESS'e 


NA 


(Baştarafı yfada) 
CHP'nin 14 Ekim seçimlerine kadar AP'den en az üç milletvekili trans fer edeceği ileri sürülüyor. 
Bunlardan birisinin daha önce de Demirel'i eleştiren bir mektup yollayan 
AP Gaziantep milletvekili Mehmet Atilla Ocak olduğu savunuluyor. Demirel'i eleştiren mektubu Gaziantep'den yollayan Ocak, daha sonra eskiden beri Demokrat Partili ve AP'li olarak bilinen Ocak ailesinin etkisinden uzak- 


CHP, Ocak ves. 


üye 24 kuruluş temsilcisinin katıldığı ikinci bir toplantı daha yapıldı. 

“Bu devre de belki grev de lokavt 4da kaçınılmaz olur. Ama arzu,bunlarsız sözleşme yapabilmek. Bu,ülkenin de yararına olur. Biz mümkün olduğu kadar grevsiz lokavtsız meseleye hal çeresi arayacağız. Biz genellikle grev olmadan lokavta da başvurmadık. Ama bazen öyle hissediyorum ki, iş yavaşlatması şeklinde bir silah kullanılıyor kanunsuz. İşte o zaman belki lokavt silahı kullanılabilir. Öyle bir durum genişleme istidadı gösterirse, o takdirde kullanılabilir. Tabii ondan önce alınacak bazı tedbirler var, Onlar netice vermezse kullanılabilir. Lokavt daima en son çare olarak kullanacağımız bir silahtır." 


laşmak İstanbul'a geçti. 

Ocak dışında AP'den transfer edilecek diğer iki milletvekilinin de Doğu ve Güneydoğu illeri milletvekilleri oldı belirtiliyor. Bu milletvekilleri nin de İstanbul'da olduğu öğrenildi. 


CHP transfer kurmay» larının ayrıca MSP'li bazı Doğulu milletvekilleriyle uzun halinde olduğu da biliniyor. 


için 


DİSK... 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


DİSK Yönetim Kurulu kararında, bütün işçiler 14 Ekim seçimlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya çağrılırken, seçimlere (o katılmamak, oy kullanmamak yanılgı olarak o nitelendi àa Ekimde CHP'ye oy veri lerek desteklenmesi isie- 


7 yaşındaki... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ne sonucu durumun doktor raporu ile de belgelendiği belirtildi. 

Bunun üzerine tutulan raporda, ırzma geçilen küçük kız çocuğu bu konuda şunları söyledi: 

"Salih abi bizi gezme- ye götürürdü. Orda herşeyi öğrendik, işte o zaman oldu. Hem benim arkadaşlarım da öyle." 

Öte yandan Çocuk 
Bakım Yurdundaki kız çocukların yasalara aykırı olduğu halde, bazi kişilere 'gezdirme' bahanesiyle verildiği ve daha birçok çocuğun N'nin akibetine uğradığı öne sürüldü. 

GİZLİ TUTULUYOR 

Bu arada N'nin durumu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüyle, Çocuk Bakım Yurdu Müdürü Orhan Çetindağ tarafından bilindiği halde, olay kamuoyundan gizlenmekisteniyor. Özgün Patavi' nin, sözkonusu yerlere yaptığı müracaatlarda da kapı dışarı eaıldığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğündeki bir yet- 


Isveç 

Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 

Tel: 08/296 628 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel 
314761 


Tel: 


ISVIÇRE 


342172 


nen açıklamada, diğer “sol” partilerin adayları- na da oy verilebileceği belirtildi 


Açıklamada ayrica, 
DİSK Yönetim Kurulu nun kasım ayı içinde ye niden olağanustù topla narak, seçim sonuçlarını değerlendireceği kayde 


dildi 


kili, bü konuda şunları söyledi: "Koruyucu aile Patavi, ilk geldiğinde kapı dışarı edildi. Hatta bu durumu unutmasını, aksi takdirde başına gelecekleri iyi düşünmesi gerektiğini söylediler. Bir de olayın basına aksetirilmemesi için bir zabıt tuttular." 

KURUM MÜDÜRÜ 
MUHABİRİMİZİ 
KOVDU 

Öte yandan, olayı araştırmak için Bakırköy Çocuk Bakım Yurduna giden muhabirimiz, Kurum Müdürü Orhan Çetindağ tarafından kovuldu. N'nin ırzına geçilme 


olayını araştırmak için Çocuk Yurduna giden muhabirimize Kurum 


Müdürü Orhan Çetindağ, "Siz buraya giremezsiniz. 
Gidin Bakanlıktan yazı getirin, ondan sonra ancak girebilirsiniz. Burası başıboş bir yer değil. 
Hemen burayı terkedin" dedi. 


KAYIP — Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Muzaffer ERDOĞDU 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 


3 aylık 450 TL 
Ch. des Cotes | 6 aylık 900 TL 
1020 Renens 1 yıllık 1800 TL 


süredir temas 


Yurtdışı 
3 aylık 675 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


LEFKOŞE (THA) 

Rum basınında yer alan haberlere göre, Denktaş, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlama sını sağlamak amacıyla 
Rum tarafına yeni öneriler sundu. 

Denktaş'ın, BM Kıbrıs 
Özel Temsilcisi Galindo Pohl aracılığıyla,toplumlararası görüşmelerdeki Rum temsilci Yuannidis’ 
e sunduğu bildirilen öneriler arasında 4 komite- nin oluşturulmasına iliş- 


nı kabul ettikleri için 


kantonal, daha sonra 


cadeleye girişmeklir..." 


BRÜKSEL (AA) 


Brüksel'deki bir NA- 
TO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ABD ile Türkiye arasındaki askeri savunma anlaşmasının yenilenmesi için Ankara'da yapılan Türk-Amerikan 


141-142, Anayasa Mahkemesinde önümüzdeki günlerde ele alınacak 


ANKARALÖZE, 
Anayasa Mae 
141-142. maddelerle ilgili itirazları önceki gün ele almadı. Gündemin dolu olması nedeniyle sıra gelmeyen konunun önümüzdeki günlerde gündeme alınacağı öğre nildi - 

Anayasa Mahkemesi- nin 141 ve 142, maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklindeki İzmir Ağır Ceza ve İstanbul Sı- 


İZMİR (ÖZEL) 

Kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi- nin sona erdiği gün çıkasma sermaye Şirketleri- nin yılık (o karlarından ayıracakları yasal oranların tümünün devlet istikraz tahvillerine yatırılması hakkındaki kararname tepki ile karşılandı. 
zmir Ticaret Odası 
Başkanı Dündar Soyer ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yılmaz Adıgüzel, kararnameyi, hükümetin, özel sektörün özel kaynaklarına saldırısı olarak nitelendirdiler. Dündar Soyer, İzmir'de yayınlanan Toplum gazetesine verdiği demeçte kararnamenin son günde ve 
Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlandığına 


SEÇİM 
TO 


oy verme hesap sor 


SLAYT'LA TKP YIKICILIĞI ve MHP'NİN TERÖRÜ 


Konuşmacı 


Kıbrıs'ta yeni bir örgüt tam bağımsızlık” için mücadele edeceğini açıkladı 


ERDOĞAN ÖZ 

LEFKOŞE DEN BİLDİRİYOR 

"Kıbrıs İçin Self Determinasyon" adlı ye 

bir gizli örgüt geçtiğimiz pazartesi günü Rui 

kesiminde bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildi 

ride "Adanın tam bağımsızlığı sağlanana kadı mücudele edileceği" öne sürüldü 

"Kıbrıs İçin Self Determinasyon"' adlı j 

Makarios, Grivas, AKEL ve EDEK'e karşı of 

duğunu açıklıyor. Londra ve Zürih anlaşmaları 


bu anlaşmaların kabul edilmesiyle Kıbrıs'ın kendi iradesini tayin ilkesinin çiğnendiğini ifade ediyor. Yayınlanan bildiride şöy!2 deniyor “Şimdi topluca yokolmanın eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Kendi kendimizi idare sloganın- dan, yalancı bağımsızlığın kabulüne, oradan lu önerilere geldik. Şimdi de fiili bir durum için de yaşıyoruz. Şinidi bizim için tek seçenek, bülün bu tekliflerir idetmek , ve şerefli bir sonuca ulaşmak için her türlü mü- 


Türk-ABD askeri savunma anlaşmasının yenilenmesi bekleniyor 


. İzmirli işadamları, son kararnameyi 


LANTISI 


Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin . 
seçim politikası i 


M. Halim Spatar. (TİKP | İstanbul İl Başkanı) 


Xx Türkiye işçi Köylü Partisi istanbul İl örgütü 


# 


á 


[Aydinhik EA ; | ` 


Y e aspe 

sunduğu belirtiliyor kin teklifin bulundugu da belirtiliyor, Bu teklifte, toprak, anayasa Maraş ve iki toplum arāsında pratik önlemler kararlaştıracak eşgüdüm, komiteleri oluşturulması yer alıyordu. 

Denktaş tarafından sunulan yeni öneride, bizonal federasyon ve Kibrıs Türk toplumunun güvenliği konusunda daha önce ileri sürülen koşullar üzerinde ısrar edilmeyece 

gi belirtiliyor 


ALIKÇI 


bunlara saldırıyor. Örgüt, 


a iki bölgeli iki toplum 


işgale son vermek 


görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Aynı yetişili, "önemli noktalar üzerinde anlaşmaya varıldığını, yalnızca sonuca bağlanması gereken bazı aytin tular bulunduğunu" be lirtti. 


İn iye 
« Eiyönetim- Mahkemeleri nin başvurularını birlikte 


ele alacağı öğrenildi, Anayasa Mahkemesi başvuruların, usule uygun olup olmadığını ar . 
racak, Usule uygun görülmesi halinde, bu mad deler esas açısından Mcelenmek üzere bir raportöre verilecek. Rapor- 


törin bu konudaki raporu daha sonra kurulca degerlendirilip, karara bağlanacak 


tepki ile karşıladı dikkat çekerek "Bakan: ların birbiri ardına istifa ettiği ve geleceği belli olmayan bir hükümetin seçim arilesin (yangından 


mal kaçırırcasına k name çıkarmasını ibi 
izliyoruz" dedi. 86 
kararnamenin özel tey büsü balla'tmayı am 


dığını ve şirketleri $ siz hale gelen işletiğe 58i mayelerine ve bü tü d nansman arın ipotek koymak anlami na peldiğini belirtti Y» maz Adıgüzel ise kara büyük üretim kayıplarına 


neden olacağını ileri sürerek, "İşletmelerin özel kaynaklarına saldırmakla hükümet bir kez daha 
maksadını ortaya koy- 4 
muştur" dedi 


| 


Yer: Tepebaşı Gazino: Tarii. 7-10-1979 
| Saat: 15.00 


1 yılık 2700 TL 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


öVE—UPELGG 


- ğıt paraları atmış. 


'Olay sonrası Şerafettin Elçi Nusaybin'e gelip halkla konuştu. Olayların etkisi ile sokağa çıkmakta çekingenlik gösteren Nusaybinliler Elçi'nin geldiğini duyunca yavaş yavaş meydana gelip 23 Eylül günü başlarına gelenleri »ir bir sıraladılar. Kadınlar şikayet edenlerin başında geliyordu Nusaybin" ile.“Evlerimizi bastılar, beşikteki bebelerimizi almamıza izin vermeden biz- 


leri toparlayıp gittiler" diye yakınıyorlardı. 


Bitlis'te | “sö bazı 
AP'liler 
MSP'yi, bazı 
MSP'liler 


AP: 29.784 #E7.7 
CHESA F ri 
CGP: 907 18 
DP: 667 1.3 
MSP: 1.930 3 


oy dağılımı 


AP: 21.378 
CHP: 10.675 
CGP: 462 0.7 
DP: 275 0.4 
MSP: 17.013 273 
MHP: 184 0.3 
Bağ: 12.400 19.9 


734,3 
17.1 


CGP adayı 'm destekliyor | 


HAMDULLAH YANIK 


Bir senatörün seçileceği Bitlis'te ilginç olaylar var. Adaylar seçilebilmek için karşılarında- ki partililere de el atmışlar. MSP Bitlis Merkez İlçe Başkanı, CGP'den aday Orhan Kürümoğlu lehine çalışırken, bazı AP'liler de MSP adayı Abdülhalim Saruhan'ı destekliyor. Gerek AP, gerekse MSP taraftarlarını ikna etmeye çalışıyorlar. 

Bitlisli vatandaşlar seçimlerin AP ile MSP arasında geçeceğini tahmin ediyor Hatla bazıları MSP'ye daha fazla şans veriyor. "Çünkü" diyorlar, "Kamran İnan ailesinin bir kısmı da MSP adayını destekliyor. MSP adayı güçlü 


© bir aileden. Buna bir de İnan ailesinin bir kıs 


mının desteği eklenirse, MSP adayı aradan sıyrilir," 


CHP adayı Mümtaz Akışık ise, diğer partilerce de sevilen bir kişi, Rakip partilerin taraftarlarıAkışık için "dürüst birisi” diyorlar Ancak, "Dürüstlük yetmiyor. Partinin etkinliği de önemlidir" diye ekliyorlar 

CGP adayı Orhan Kürümoğlu ise, eski AP milletvekillerinden. Şimdi ise, CGP'den aday olarak giriyor. Bitlisli yurttaşlar Orhan Kürümoğlu'nun aslında MHP yanlısı olduğunu, ancak doğrudan doğruya adaylığını MHP'den koysa seçilemeyeceğini belirtiyorlar. "Bağımsız olarak adaylığını koysa, para ödeyecek, bu nedenle CGP'den aday oldu" diyor, Bitlisli seçmenler 


CGP adayı Kürümoğlu'na şans tanınmıyor. 
Üstelik Kürümoğlu daha önceki seçimlerde kazanamayınca meydanda bağırarak, "Namu sunu parayla salanlar gelsin" diyerek havaya kå Bitlisli seçmen Kürümoğlu' na bu yüzden çok kızıyor. Durum bu olunca seçimler AP ile MSP arasında geçecek. 


/ 
1973 Senato seçimlerin- 


1977 genel seçimlerinde 


1 


DM 


Cevher Ürek 


Resmi açıklamalara göre bir üsteğmen, bir er ve üç Sivilin, halka göre ise iki asker, beş sivilin ölümüyle sonuçlanan Nusaybin olaylarından bir gün sonra Nusaybin'deyiz. Güneydoğunun bu sınır ilçesinde, olayların nedenini ve olay sonrası gelişmeleri . öğrenmeye çalışıyoruz. £ 


23 Eylül sabahı Nu 
saybin'e ilk girdiğimde, gördüğüm manzara şuy du: Sokaklar askerlerle dolu, sağa-sola askeri arabalar parketmiş ve köşebaşlarına makinalı tüfekler yerleştirilmiş Halk öbek öbek toplu duruyor, gelişmeleri izliyor. Bir gün öncesinin tedirginliği okunuyordu bu tablodan. 

Resmi makamlardan 


1973 Senato seçimlerinde 
oy dağılımı 


AP: 23.726 #246 
CHP; 4.761 9 
CGP: 63.010 5 
DP; 992 0 
5 
5 


Dört adayda tanınmış 

isimler olunca 


Van'da seçimler ortada 


MHP: 502 
MSP: 3.324 3 
1977 Genel seçimlerinde 
oy dağılımı 


AP: 17.943 

CHP: 22.596 

CGP: 13.766 11. 
1403 

MHP : p, 

MSP: 23.798 

BAĞ: 33.677 


%15. 


Bir senatörün seçileceği Van'da senatörlüğe aday dört tanınmış isim var. Eski başbakanlardan Ferit Melen CGP'den, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Rüçhan Işık CHP'den, Avukat Fevzi Kartal AP'den, Şevket Kazan MSP'den aday olarak katılıyorlar. 

Doğunun diğer illerinde olduğu gibi, Van' da da seçim sonuçlarını aşiretler belirliyor AP adayı Kartal'ı Van'ın en büyük aşiretlerin- den Bürikiler destekliyor. CHP adayı Prof. Rüç han Işık'ın destekçileri ise İzdinan, Zevdan, Alan, Gevda, Çeloyi, Milan, Mukuri, Takuri ve Arvasiler. 

Ferit Melen'in daha önce Van'a yaptırdığı tesislerden dolayı oy toplayacağı söylenirken, MSP adayı Şevket Kazan'a pek şans tanınmıyor. Şevket Kazan hem Vanlı değil, hem de eskiden MSP'yi destekleyen Arvasi aşireti bu seçimlerde CHP'yi destekliyor. 

Görüşlerini almak üzere adayları arıyoruz. 
CHP, AP ve MSP adaylarıyla görüşüyoruz. Her üç aday da Doğudaki ayrılıkçı hareketlerle ilgili sorumuza birbirine yakın cevaplar veriyorlar. 

CHP adayı Rüçhan Işık tek bir cümleyle cevap veriyor: "Van'da bölücü ve ayrılıkçı hare ketlerle karşılaşmadım. " 

AP adayı Fevzi Kartal da aynı kanıda: "Kür! 
çülük ve bölücülük bu çevrede kesinlikle mevcut değildir. Bu ve benzeri yıkıcı cereyanları halk katiyetle tasvip etmemektedir. Van halkı devle linden memnrındur. Bu akımların Van dışından, hatta ülke dışından kaynaklandığı söylenmek tedir." 

Şevket Kazan ise, "Devlet mumla aranmaktadır" diye başlıyor sözlerine ve devam ediyor "Doğudaki bölücü ve yıkıcı hareketler aslında olduğundan fazla büyülülmektledir Doğudaki bazı Kürtçü ve komünis! hareketlerin arkasında Rusya'dan başka kim olabilir? Ne var ki, Doğudaki vatandaş üç beş macerapereslin oyununa gelecek kadar şuursuz değil, (am lersine manevi inançlarına bağlı bir kille olarak MSP'nin yanındadır." 

Van'da seçimlerin ortada olduğunu söylü yor halk, Bunun esas sebebini de adayların kişiliğine bağlıyorlar 


ayrıca seçim büroları 


i oluşturdular 


Van'da adaylar partilerinin il merkezleri dı- 


şında bir de seçim büroları kurmuşlar. Çeşitli işyerlerini seçim sonuna kadar geçici olarak kiralayıp, seçim çalışmalarını buralardan sürdürüyorlar. Parti merkezleri dışında ayrıca seçim bürolarının kurulması, Van'da seçimlerin çekişmeli geçeceği şeklinde yorumlanıyor. 

Seçim bürosu kuran adaylar şunlar: CHP adayı Rüçhan Işık, AP adayı Fevzi Kartal ve CGP adayı Ferit Melen. 


Bir kaçakçılık olayı sonunda iki asker, üç sivil ölmüştü Halka haber verilmeden konulduğu iddia edilen sokağa çıkma yasağı ile yüzlerce kişi 


gözaltına alınmıştı 
Bütün ilçe aranmış, çok sayıda yurttaş yaralanmıştı 


bılgı alabilmek mümkün olmayınca, birşeyler öğrenmek için halkın arasına girdik 


HALK 
ANLATIYOR 


Kahvede bır masada 


oturanlara selam “verip aralarına katılıyorum. 
Önce gazeteci olduğu- 


ma (Kürtçe konuşarak ve bazı kanıtlar göstererek) ikna ediyorum. Sonra onlar başlıyor anlatmaya : 

"Biri taburda öldü. 
Belki de öldürdüler. Adı Mehdi olani. Onu yaralı buldular. Kaymakam ve diğer ilgililer gidip ifadesini aldılar. İfade verirken çok rahattı. Yarası hafifti. Sonra tabura götürdüler. Ne olduysa orada oldu. Bir süre sonra Mehdi' yi ölmüş vaziyette yaralı olarak buldukları yere getirip bıraktılar." 

Bir başkası ediyor. 

"Tabura götürülen herkese işkence yapılıyor. Dövüyorlar, tuz veriyorlar." 

Sonra bir diğeri: 

"Şu anda ikiyüzden fazla kişi gözaltında, Sokağa çıkma yasağını, gece yarısı ilan ettiler, Millet o saatte uyuduğu için, kimsenin haberi olmadı. 
Sabah herkes işine-gücü- ne gidiyordu her zaman ki gibi. Fakat sokağa adımını atan, dipçikle, kurşunla karşılaştı. Yakaladıklarını alıp götürdüler. 
Belki ikiyüz, belki üçyüz". 


devam 


biri atılıyor: 
çıktıkları için yaralananlar var. 5-6 yaşındü bir çocuğu yaraladılar. Bir kadını yaraladılar. 

"Sonra baskınlar başladı. Bütün bir gün. Hâlâ da devam ediyor. Gözaltma alınanlardan zorla bazı adresler almışlar. Bu adreslere baskınlar yaptılar, kimi buldularsa götürdüler. Evde erkek varsa erkek, erkek yoksa kadınları götürdüler. Onlarca kadın hâlâ gözaltında . 

"Kadınların beşikteki çocuklarını yanlarına almalarını önlediler." 

Başka biri şöyle diyor: 
"Köyleri de bastılar. 
Dala köyünde bütün erkekleri harmanlıkta top ladılar. Erkekler evde olmadıkları için, (adettir) kadınlar da evlere girmediler. Askerler bomboş evleri aradılar ve değerli ne buldularsa alp götürdüler." 

"Kaçakçılar Çarşısını 
(Bir kapalı çarşıya verilen ad) bastılar. Bütün dükkanların kapılarını ve camlarını kırdılar. Vitrinlerde bulunan bütün değerli eşyaları aldılar. 

"Bir evde de bir kadı- nın saatini almaya kalkışıyorlar. Kızın kardeşi 'niçin kardeşimin saatini alıyorsun' diyor. Bunun üzerine jandarma 'yani bana hırsız mı diyorsun" diyerek, kızın kardeşini 


alıp götürüyor. 
Biri de şöyle diyor: “Cesetleri getirip 


camilere bıraktılar. Halk korktuğu için cenazeleri- ne sahip çıkamadı. Cesetler ortalıkta koktular." 

Konuştuğumuz kişiler bunları söylüyorlardı. Bu söylenenler, sadece birkaç kişinin söyledikleri ve benim yazabildikle- 


rim. O gün bütün Nusay- 


bin bu tür söylentilerle çalkalanıyordu. Kim bilir daha neler söyleniyor... 


GÖRDÜKLERIM 


Kahvede Otururken, birden yanımdakiler ortalıktan yokoldular. Ne olduğunu anlamak için sağa-sola baktım, bir askeri cip geliyordu. Çevremdekilerden biri yanıma yaklaşarak "o notlarını ortalıktan kaldır. Ne olur ne olmaz" dedi. 
Neyse cip geldi geçti. 

Konuşmamız bitmişti. 
İlerde bir kalabalık gördüm. Onlara doğru ilerlerken, aralarından bir askeri cemse çıkageldi. Üstü açık olan cemse, askerlerle doluydu. Hepsi elierindeki silahları sağa-sola çevirmiş, tehditkâr bir şekilde sokakları dolaşıyorlardı. Cemse bana yaklaşınca, askerlerin 


arasında 5-6 da sivilin olduğunu gördüm. O da geldi geçti. Daha sonra aynı cemsede bir de kadı- nın olduğunu öğrendim. 
Arabanın içine oturduğu için görememişim. Cemsenin peşine düştüm, fakat kaybettim. 


Caddelerde dolaşırken, bir umumi tuvaletin önünde çocukların biriktiğini gördüm. Yanlarına yaklaştım, niçin toplandıklarını sordum. Bana tuvaletin duvarlarındaki kurşun izlerini gösterdiler. 

Daha sonra Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin konuşma yapacağı alana doğru gittim. 
Yakındaki bir kahvede oturdum. Miting saati gelmesine rağmen ortalıkta kimse yoktu. Merak ettim ve yakınımda oturan birine sordum: 

—Miting varmış, yoksa iptal mi edildi? 

—Yok yok, yapılacak. 

—Peki niçin ortalıkta «kimse yok? 
> — Millet çekiniyor. Hele Bakan gelsin, millet de gelir. 

Nitekim öyle oldu. 
Önce Bakan ve konvoyu geldi miting alanına. 
Daha sonra da yavaş yavaş millet geldi, toplandı. 

Şerafettin Elçi, kısa bir girişten sonra Nusaybin olaylarına geldi. Elçi, asker-sivil tüm yurttaşların ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Daha sonra da uzun uzun suçun ve cezanın şahsiliği prensibi üzerinde durdu. Bakanın konuşması, adeta bir hukuk 


ilçe halkı, yöneticilerin ” suç ve ceza şahsidir” kuralını hatırlamalarıni istiyor 


dersi niteliğindeydi. 

Bu sırada yanıma bir yurttaşı getirdiler. Yeni çıkmış gözaltından. Yüzü darp izlerinin morartılarıyla dolu ve oldukça şişmiş. Konuşuyoruz: 

—Adınız? 

—Mesut Miran, DDY' 
da işçiyim. 
Nasıl 

mısınız? 

—Sabah 6.30'da işe gitmek için evden çıktım. Jandarmalar beni yakaladı. Kimliğimi gösterdim, fakat bırakmadılar. Tabura götürdüler. 
İşçi olduğum için, diğerlerine göre beni az dövdüler. Fakat tuz yedirdiler. Beni az dövdüler. 
Bir kişiyi tam 2,5 saat işkence altında tuttular. İşkence ile yaralanan dört kişi var. Kurtulacaklarını sanmıyorum." 

—Gözaltında kaç kişi var? 

—İki yüzden fazlaydık. Biz yüz kişiyi, şimdi serbest bıraktılar. Sıraya dizdiler, genellikle gençleri burakmadılar. Hâlâ yüzden fazla kişi gözaltında. Aç,susuz, perişanlar hepsi. Beni dün sabah 6.30'dan şimdiye kadar (Saat 16.30) aç ve susuz bıraktılar." 

Resmini çekip "geçmiş olsun” dedikten sonra, Bakanı dinlemeye dönüyorum. Bayındırlık Bakanı, açlıktan ve yoksulluktan dolayı insanların kaçakçılık yaptığını, yoksa kimsenin bile bile hayatını tehlikeye atmak istemeyeceğini söylüyor. 


oldu, anlatır 


Elçi'nin konuşması biterkon; kalabalığın için- 


' Nusaybin halkı 
23 Eylülü anlatıyor 


den diğerlerinin omuzlarına çıkarak-bağıranlar oluyor: 


“200 kişi gözaltında!" 

“İşkence yapıyorlar, tuz yediriyorlar!" 

Bir süre bu tür bağrışmalar sürüp gidiyor. Daha sonra iki kadın Bakana dilekçeler veriyorlar, 

Miting bitince, yaralandığı iddia edilen 5-6 yaşlarındaki çocuğu aramaya koyuluyorum. 
Nusaybin'i bilen bir-iki kişi bana yardımcı oluyor. Ara sokaklarda epey dolaştıktan sonra, bu ev” diyorlar, giriyoruz içeriye. Evin avlusunda kadınlar karşılıyor bizi, konuşuyoruz: 

—Bir çocuk yaralanmış, sizin mi 

—Evet, bizim. 

Çocuğu gösteriyorlar. 
Avluda bir at arabasının içine yatırmışlar. Çocuğun resmini çekmek istiyorum; 

—"Aman çekmeyin, babası çok kızar" diyor anası. 

Resim çekmezsek kimseyi inandıramayacağiımızı söylüyoruz. Bu kez de "O zaman ismini yazmayın" diyor, anlaşıyoruz. Çocuğun resmini çektikten sonra, oldu, anlatır mısınız?" 
diyorum, anlatıyor : 

—Olay gece başladı. 


Kurşunların vızır vizir uçuştuğu Nusaybin So- 


kaklarında 23 Eylül günü asker ve sivil olmak üzere toplam 7 kişi öldü. Bu terör sırasında halktan çok yaralanan oldu. Kurşunun delip geçtiği ayağına aldırmayan çocuk, ucuz atlattı- 


ğı olaylardan sonra istirahat ediyor. 
(Fotoğraf. AYDINLIK) 


Biz damda yatıyorduk. 
Silah seslerini duyunca, içeri girdik. Bu sırada Jandarma, sokakta bir-iki kişiye bağırıyordu. Onlar bir eve girdiler. O arada atılan kurşunlardan biri çocuğun ayağını deldi geçti” diyor. 

"Geçmiş olsun " deyip ayrılıyoruz. Hava karardığı için yaralanan kadını aramaktan vazgeçiyoruz. 

İşte Nusaybin'den bu izlenimlerle ayrıldım. 
Yedi kişinin ölümü ve çok sayıda yurttaşın yara lanmasına yolaçan olaylar, gerçekten çok üzücü. 
Ama böylesi durumlarda olgun davranmak, olayla- 


rı soğukkanlılıkla ele almak gerekir. Fakat maalesef Nusaybin'de görmediğimiz tutum da budur. 
Nusaybin'de adeta bütün halk sözkonusu olay nedeniyle suçlu görülmüş ve hedef alınmıştır. Kanımızca bu tutum hatalıdır. 

Nusaybin olaylarıyla ilgili olarak yetkililere söylenecek şey, suçun ve cezanın şahsi olduğunu hatırlatmaktır. Aslında. 


yalnız Nusaybin'de değil, tüm Doğu ve Güneydoğu da ihtiyaç duyulan şey kanunsuz önlemektir. 

Dikkate alınması dileğiyle... 


uygulamaları 


© "Sokağa çıktıkları için yaralananlar var. 


5-6 yaşında bir çocuğu vurdular. 
Bir kadını yaraladılar” 


e "Askerler bomboş evleri bastı. Değerli 


ne bulduysa alıp götürdü” 


e "Cesetleri getirip camilere bıraktılar. 
Halk korktuğu için cesetlere sahip çıkamadı” 


— Bu Naze büyük beladır. Hasretinden canımı derde, gama teslim etmişim. Hasretinden hayal gibi sizülmüşüm. İçimizi, dışımızı nara yedirmişim. Vallah adamlıkla hiç alakamız kalmamıştır. Mec- nun gibiyim. Sevincim her gidişimde bin belanın, tertibin pençesine düşer. Naze de- li bir boran olmuştur. Oturduğumuz yerde yanımız pislik içindedir, dönüp bakmaz, Aklı fikri bana oyun aramaktır. Köyün avratlarını toplayıp kuline (Yüklük) saklar. Kocaman avratlar da buna razı gelirler. Ayağımıza tabansız çorabı geçirir. 
Önüme kabak sürer, sonrada anlatıp güler etttiğini, Kovaladığımda elim yetişse hr şımım <anını alır. Yetişemem. Avratların ortasında kalırık. E de ben ne yapam... 
Küs gelmişim. 'Naze'nin o anası, benim kaynanam 'kabri nur olsun' üstüme titrer. 
Sonunda barışa razı gelmişim. Sorun bana ettiklerini kendine bir bir çektirmemişmiyim. 

Fato, 

—Git lo sen Naze'yle baş edemezsin, dedi. 

— öyledir, dediler oturanlar, gülüşerek. 

Oso yalandan kızıp Naze'ye muruz etti. 

Kevok'la SafiyeHanımiçeri girdiklerin de susuldu. Kütürdüyen taşların gürültüsü ziyadeleşti. Ne edeceklerini bilemediler. 

Fato akıl edip destar'ları durdurdu.: İkisine hal hatırsordu. 

Kevok,süzülmüş bedeni duman gibi incelmiş durdu kapıda, yad yabana baktı, Araratlının kendilerini çağrıp yer göstermelerini beklerdi. Safiye Hanımın karnı doluydu. ..ltlarına minder sürüp oturttular. 

Zin eteği çerez dolu geldi. 

— Memdız yollamıştır, dedi. 


k 


Zerin, Zinin eteğindekini boşaltıp kaplara dağıttı. Birazını da Kevok'la Safiye Hanıma tuttu. Kevok el vurmadı. Safiye- Hanım az biraz atıştırıp gerisini eliyle çocuklardan yana iteledi. Çocukların bir uzanmaları kafi geldi, silip süpürdüler. 

Naze sordu, 

— Kevok anan nerde kalmıştır? 

— Gelmesi yakındır, dedi. 

Fato, bıllurvanlara çalmalarını söyledi. 
Üflediler. Araratın gelin indirme havası gizli yaralarına dokundu, canlarını acıttı. 
Hatıraların ortasında kaldılar. Dört yanları çiçek, gülle kuşatıldı. Cerenler sulara boyun uzattı. Sülünler çalımlı, kurumlu önlerindengeçer oldu. Temaşası ömür eder bir seyre daldılar. Ağaçlar bembeyæ çiçek açtı, çiçeklere kar bembeyaz yağdı. 
Gelin çed değiştirecekti, tek atar Kürt mavzerleri ard arda patladı. Kafile ağır, düşünceli yürüdü. Zava (Damat) arandı. 
Ortalık avaza verildi: Zava kiye (Damat 


Nusaybin'de halk 23 Eylülü dehşet içinde anlatıyor. "Sokağa çıkma Yasağı gece yarısı kondu, haberimiz yoktu. Sabah işine gitmek için sokağa çıkanların hepsini topladılar“ İşte 23 Eylül sonrası Nusaybin'de sokak başlarına yerleştirilen makinalılardan birisi. 


Kevok. süzülmüş bedeni 


Y mi3 $ 


Fotoğraf: AYDINLIK) 


duman gibi incelmiş 


kapıda, yad yaban baktı durdu 


kim) ? Bulunamadı. 

Gelin,sahibinin çadırına indirildi. 

Şehmus, 

— Bu tamamdır, sra türküye gelmiştir, dedi. 

Naze gençlere laf attı, 

— Marifetiniz varsa dökesiniz. 

Cumo, Gulember'e baktı, ilgisizdi. Bakışının ucunu esirgerdi kendinden, Dedi: 

—: Kürdün kervanı kalkmış gider. Gitsin. Ben kervan ileri giden dilbere şaşırmışım. Gün ortasına yıldız gibi doğmuş. 
Gün ortasın nasıl' yıldız doğar, sorup soruşturmuşum. Rispilere, akıldanlara danışmışım. Sorumu görüşmeye oturdular, Karar verdiler. Onların kararı başım, gözüm üstünedir. 

Kafile ömürdür, yıldız da baht, dediler. Bahtım sana» gülmektedir var sahip ol, dediler. 

Ben o bahta kurban. 

Kervana ansızın doğan yıldıza, ceren gibi önde seke seke koşana kurban. 

Kürdün kervanı çöllere yönlenmiş gider. Gitsin. Duruşu usta döğüşçülerin tasvirine benzer yılana şaşırmışım. . . Güneşte kamaşan kıvrak yılana. Yaman döğüşçü olduğu bellidir. Kendinden izinsiz iki adm atılmaz, Vede çöl padişahıdır. 
Kendinden ruhsatsız yerinden zerre oynatılamaz, Toparlanır ok olur, hedefi gözün den vurur, Sorup soruşturmuşum. Rispilere, akıldanlara danışmışım. Görüşmeye oturdular. Verdikleri karar başım, gözğim üstünedir. 

Kafile gaflettir, yılanda arzu, dediler. 
Arzunun gözü açık, zehri yamandır, dediler, Var git, çölün kıvrak yılanı gibi bahtına sahip ol, dediler. 

Ben o bahta kurban. 

Kervanın önünde oynayan yılana, arzusuna bedel ömründen vaz geçene kurban. 

Kürdün kervanı dünyayı dolaştı. . . 


DEVAM EDECEK 


